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Stemmen in de diepte 
door Lucia van der Drift 

Boeddhistische sutra's op de melodie van de Russisch-
orthodoxe liturgie: Ton Lathouwers en Ellen Deimann 
verzoenen twee tradities op hun cd. Kuan Yin klinkt in 
zin door. Een gesprek met de makers. 

De wegen en cirkels van BOn 

LU 
Biin is een pre-boeddhistische spirituele stroming die nog 
steeds veel invloed heeft op de Tibetaanse belevingswereld. 
Jan Dinkelaar raakte in de ban van deze traditie met zijn 
talloze magische rituelen. 'De wereld van BOn blijkt mijn 
wereld te zijn.' 

door Jan Dinkelaar 

Medewerkers en Correspondenten gevraagd 

De redactie van het KB gaat een bestand opzetten van vaste mede-
werkers op wie zij regelmatig kan terugvallen voor het schrijven van 
bijdragen. Tevens is de redactie er op uit een bestand van correspon-
denten te formeren bij zo mogelijk alle grotere boeddhistische 
centra, groepen of instituten. Medewerkers dienen te beschikken 
over journalistieke en/of goede stilistische kwaliteiten. Correspon-
denten fungeren voornamelijk als tipgevers en informatieleveran-
ciers en hoeven niet zelf te schrijven. Het betreft in beide gevallen 
vrijwilligerswerk. 
Wie zich aangetrokken voelt tot een medewerker- of 
een correspondentschap is van harte uitgenodigd 
dit per email kenbaar te maken bij Paula Borsboom 
(pborsboom@planet.nl). 

Nachtzitten in Kyoto 
door Melissande Lips 

49.1% Pijn, vermoeidheid en kou zijn de drie hoofdingrediénten 
van een rohatsu. Melissa Lips doet verslag van zo'n 
intensieve zen-boeddhistische meditatieweek in een 
Japans klooster. 
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Surfen op de strool 
van het leven 
door Frits Koster 

De Abhidhamma is de hogere leer van het 
boeddhisme. In dit tweede artikel bespreekt 
Frits Koster de zogenoemde 'begeleiders' van 
het bewustzijn, en belicht hij de waarde van 
de Abhidamma voor westerse mensen. 



Het voeren van 
de wolf 
door David Loy 

Volgens Bush is de wereld in te delen 
in vredelievende naties en 
schurkenstaten. David Loy vindt deze 
voorstelling van zaken te simpel. 
Goed en kwaad zijn niet gebonden 
aan regio's, maar huizen in het hart 
van ieder van ons. 

Van opdracht naar 
bevrijding 
door Evert Dekker 

Soms lijkt het er op dat ethiek een 
obstakel voor verlichting vormt. Is dat ook 
zo? Of is integratie van die twee denkbaar? 
Evert Dekker waagt een poging. 

De steen en het sublieme 
door Anneke Smelik 

De Zuid-Koreaanse film Spring, Summer, Fall, 
Winter...and Spring van Kim Ki-duk draait in 
de Nederlandse filmhuizen. Anneke Smelik 
zag de film, en had een meditatieve 
filmervaring. 

En verder... 
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Maakbaarheid & overgave 

ent de boeddhaweg een component 
van 'maakbaarheid', die rechtstreeks 
voert tot inzicht en zorgzaamheid? Bij 

de vraag alleen al slaat menigeen op tilt. Pas 
`wie niet op heersen en overleven bedacht is, 
en het heilige niet in dienst stelt van een 
eigen agenda, maakt het grotere mee als een 
dragende kracht. De berg zelf levert kracht 
aan degenen die zo hun weg gaan'. Zo ver-
wijst Frans Maas ons in het bundeltje 
Overgave (Thomas More Academie) naar de 
berg-metafoor in Zen en de kunst van het 
motoronderhoud van Robert Pirsig. Wie 
ervaart hoezeer de totale overgave aan het 
niet-weten de bottomline is van 'de weg', 
kan moeilijk uit de voeten met de maakbaar-
heidsvraag. Toch is deze paradox belangrijk. 
Oefenen wij om een weg te effenen? Wrijven 
wij de dakpan tot hij een spiegel is? Moeten 
wij die voortdurend ontstoffen met onver-
stoorbaarheid? Wie op dit soort resultaatge-
richte acties uit is, krijgt onvermijdelijk het 
lid op de neus. 
Toch blijft oefenen cruciaal. Aanvankelijk om 
aldus een wankele situatie van 'betrekkelijk 
geluk' te bereiken, zoals Joko Beck bena-
drukt: zó in balans te raken, dat overgave aan 
het leven van 'geen-zelf' binnen bereik komt. 
Dan krijgt het oefenen zijn eigenlijke en van 
elke resultaatgerichtheid gespeende dimensie. 
Er is geen eigen agenda meer, maar wel vaak 
onvermogen, radeloosheid, wanhoop - alleen 
door een nauwelijks te rijmen oervertrouwen 
uit te houden. Met als enige richtlijn de stem 
van je hart. Zonder enige garantie dat deze 
Sisyfus, deze Tantalus, ooit verlost wordt uit 
zijn netelige positie. Het enige wat je kunt 
doen, is aandachtig leven (oefenen), zonder 
hoop of verwachting. 
En: blijven vertrouwen, zoals Ton Lathou-
wers ons in dit nummer voorhoudt naar 
aanleiding van de prachtige sutra-cd van 
Maha Karuna Ch'an. Elders zegt Nico Tyde-
man: wie dan 'als door een wonder op een 
veilig strand is aangespoeld', weet voortaan 
dat 'al het denken en doen, hoe trefzeker ook, 
uiteindelijk nergens op gebaseerd is'. Pas als 
wij bereid zijn de kracht van weg of berg zelf 
te accepteren, kan deze helderheid ontstaan. 
Het oefenen moet dus een draai van 
honderdtachtig graden doormaken, zonder 
enig uitzicht op welk doel dan ook. Maar het 
blijft oefenen. 

Dick Verstegen 

Foto omslag: Scene uit de film Spring, Summer, Fall, Winter...and Spring 



Steun voor opvanghuis in Kathmandu 
Actievoerders van Ananda, een 
instituut voor psychodynamika in 
Dwingeloo, legden afgelopen 
maart de eerste steen van het 
nieuwe Rokpa-huis in Kathman-
du, Nepal. In dat tehuis zullen 
wees- en straatkinderen worden 
opgevangen. 

Arme Nepalezen zoeken met 
name in de winterperiode 
beschutting in de grote stad 
Kathmandu. Vanwege de vele 
toeristen kunnen ze daar met 
bedden redelijk in hun levens-
onderhoud voorzien. De stich-
ting Rokpa zet zich in voor 

Straatkinderen slapen onder een zak bij 
de grote stupa in Bodhnath 

verbetering van het leven van de 
bedelaars in Kathmandu. Ze deelt 
van december tot maart twee maal 
per dag warme maaltijden uit aan 
degenen die dat nodig hebben. 
Vrijwilligers uit de hele wereld 

werken hier belangeloos aan mee. 
Daarnaast biedt Rokpa een thuis 
aan de vele straatkinderen in Kath-
mandu. Het kindertehuis dat ze 
daarvoor heeft opgericht, zit 
inmiddels helemaal vol en daarom 
wil Rokpa een nieuw huis bouwen. 
Het Ananda Instituut steunt dit 
initiatief sinds december 2001. 
Sinds kort heeft de Stichting Wilde 
Ganzen de actie onder haar vleu-
gels genomen. Deze stichting 
verhoogt elke donatie met een 
premie die kan oplopen tot maxi-
maal 58 procent netto. 
Meer informatie: www.wildegan-
zen.nl  of www.ananda-instituut.nl. 
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Dharma-transmissie voor 
Nico Tydeman 

0 
0 

De Amsterdamse zenle-
raar Nico Tydeman (foto) 
heeft in januari dharma-
transmissie ontvangen 
van Genpo Merzel Roshi. 
De Amerikaanse zenle-
raar Genpo Merzel Roshi 
leidde van 4 tot 18 januari 
op Ameland de Big Mind 
Western Zen Retreat. Tydeman, die 
de transmissie tijdens deze retraite 
ontving, heeft nu de graad van 
Sensei, wat hem rechtstreeks in de 
traditionele lijn van erfopvolging 
plaatst. 

Nico Tydeman beoefent al vele 
tientallen jaren zen, heeft er 
boeken over geschreven, geeft 
cursussen, begeleidt retraites en 
maakt deel uit van de redactie-
adviesraad van dit blad. Zijn thuis-
basis is het Kanzeon Zen Centrum 
in Amsterdam, dat in de traditie 
staat van de internationale Kan-
zeon Sangha waarvan Genpo 

Merzel de geestelijk 
leider is. Dankzij dhar-
ma-transmissie wordt 
van generatie op genera-
tie het vuur van zen bran-
dend gehouden: kennis 
van en ervaring met de 
zenpraktijk worden 
steeds weer doorgegeven. 

Ter gelegenheid van de transmissie 
is zowel op Ameland als in het 
Kanzeon Centrum in Amsterdam 
feestgevierd. Daarbij kreeg Nico 
Tydeman een reisfonds aangebo-
den waarmee hij een reis bekostigt 
die hij samen met zijn vrouw naar 
Japan gaat maken. Daarnaast 
verscheen het boekje De contem-
platieve praktijk, waarin een uitge-
breid interview met Tydeman is 
opgenomen. Het boekje is het 
eerste deel uit een reeks die het 
Kanzeon Centrum wil gaan uitge-
ven. De reeks heet Zen-confronta-
ties en het is de bedoeling dat er elk 
jaar een nieuw deel verschijnt. 

Toezicht op 
bezittingen 
kloosters en 
tempels 
De regering van Thailand wil dat 
een onafhankelijk orgaan toezicht 
gaat houden op de bezittingen van 
boeddhistische tempels en 
kloosters. Door mismanagement en 
corruptie zou er te veel van wat 
kloosters en tempels bezitten en 
verdienen in verkeerde handen 
terechtkomen. 

Het idee om toezicht te gaan 
houden op het financiële reilen en 
zeilen van de tempels en kloosters 
is geopperd door de plaatsver-
vangend premier van Thailand, 
Visanu. Hij zei dat de regering de 
boeddhistische rijkdommen graag 
op eenzelfde manier wil beheren 
als de koninklijke eigendommen: 
het Crown Property Bureau, een 
onafhankelijke instelling, houdt 
hier toezicht op. Om dit voorstel 
te kunnen uitvoeren heeft de rege-
ring toestemming nodig van de 
Boeddhistische Raad. 



Tempelcomplex Angkor Wat in Cambodja 

Boeddhabeeld 
hersteld 
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Actie voor gevangenen 
in Thailand 
In een open brief gericht aan de 
regering van Thailand doet Peter 
(Ananda) van Loosdrecht, vertegen-
woordiger van het Theravada-boed-
dhisme in Nederland, een beroep op 
de Thaise autoriteiten hun gevange-
nen te behandelen in de geest van 
de Boeddha. De omstandigheden 
waarin gevangenen in Thailand 
verkeren, zijn niet te rijmen met de 
dharma, vindt Van Loosdrecht. Alle 
wezens, zo leert de Boeddha, 
hebben recht om met waardigheid 
en mededogen te worden behan-
deld, ook gevangenen. 

De afgelopen tijd hebben Neder-
landse media veel aandacht besteed 
aan de positie van Nederlandse 
gevangenen in Thailand. Het was 
vooral Machiel Kuijt die de nodige 
publiciteit kreeg. Deze Nederlan-
der zit al zes jaar vast omdat hij 
zich met drugssmokkel zou 
hebben ingelaten; de bewijzen 
daarvoor zijn echter niet erg over-
tuigend. Desondanks werd Kuijt in 
november 2003 tot een levenslange 
gevangenisstraf veroordeeld. Peter 
van Loosdrecht schrijft in zijn 

Eind januari zijn enkele boeddhisti-
sche monniken in Thailand afge-
slacht door jongeren met machetes. 
Ook agenten en studenten zijn 
slachtoffer geworden van het 
geweld. Zeker duizend scholen in 
het zuiden van Thailand hebben 
hun deuren gesloten en monniken 
verlaten hun tempels, uit angst voor 
meer aanslagen. 

De aanvallers zijn islamitische 
jongeren uit het buurland Maleisië. 
Volgens de premier van Thailand, 

brief aan de Thaise regering dat hij 
geschokt was door tv-opnamen die 
zijn gemaakt in de gevangenis 
waarin Kuijt verblijft. Daaruit 
kwam duidelijk naar voren dat de 
leefomstandigheden voor de 
gevangenen erbarmelijk zijn. Van 
Loosdrecht noemt het een schande 
voor de boeddhistische wereld dat 
Thailand zo met zijn gevangenen 
omgaat. 
Inmiddels lijkt het er op dat de 
situatie voor de Nederlandse 
gevangenen op korte termijn zal 
veranderen. Tijdens het staatsbe-
zoek van koningin Beatrix aan 
Thailand afgelopen januari is 
achter de schermen druk diploma-
tiek overleg gevoerd over de 
gevangenen. Dit zal er waarschijn-
lijk toe leiden dat Thailand en 
Nederland een uitleveringsverdrag 
met elkaar tekenen. Voor alle ande-
ren gevangenen in Thaise cellen 
blijft Van Loosdrechts aanklacht 
geldig: hun behandeling is niet in 
overeenstemming met Boeddha's 
leer. 
De tekst van de brief is te vinden 
op: www.sleuteltotinzicht.nl. 

Thaksin Shinawatra, zijn ze erop 
uit spanningen te creëren tussen 
moslims en boeddhisten die in het 
zuiden van Thailand wonen. Thai-
land is overwegend boeddhistisch 
maar in de twee zuidelijke provin-
cies is 85 procent van de bevolking 
moslim. Over het algemeen leven 
de twee groepen zonder proble-
men naast elkaar. Thailand wil nu, 
in navolging van Israël, een veilig-
heidsmuur bouwen langs delen van 
de grens met Maleisië. 

Sinds 8 februari is een achthon-
derd jaar oud standbeeld van de 
Boeddha, dat zich bevindt op 
het tempelcomplex van Angkor 
Wat in Cambodja, weer 
compleet. Het hoofd, dat ooit 
door plunderaars werd afge-
hakt, is teruggezet op de romp. 
Internationale donateurs 
hebben de restauratie van het 
beeld mogelijk gemaakt. 

De eeuwenoude monumenten 
op het beroemde tempelcom-
plex hebben veel te lijden van 
zowel weersinvloeden als van 
aanvallen van plunderaars. 
Degenen die twintig jaar gele-
den het hoofd van het Boed-
dhabeeld probeerden te roven, 
kregen het tweehonderd kilo 
wegende brokstuk niet 
vervoerd. Het hoofd is toen 
geruime tijd opgeslagen in een 
regeringsgebouw maar nu is 
het, dankzij giften uit de hele 
wereld, herenigd met de rest 
van het beeld. Inmiddels is er 
een bewakingsdienst ingesteld 
op het tempelcomplex. 

Religieus geweld in Thailand 

De nieuwsrubriek werd verzorgd door Paula Borsboom. 
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Abortus 1 
Ik wil graag reageren op het verhaal 
over abortus in het winternummer. 
Het moet rond dezelfde tijd geweest 
zijn, mijn abortus en mijn aanmel-
ding bij het Zentrum in Utrecht, nu 
zo'n tien jaar geleden. Het rare is dat 
ik nog nooit de link tussen abortus 
en boeddhisme voor mezelf heb 
gelegd. 
Ik was in 1994 onverwachts zwanger 
geraakt en het zag er naar uit dat ik 
er als moeder alleen voor zou komen 
te staan. Ik was toen 37 jaren oud en 
opgevoed met het idee dat je een 
kind krijgt met z'n tweeën, en niet 
alleen. Ik durfde het dus niet aan in 
mijn eentje. De huisarts gaf me alle 
tijd om er goed over na te denken en 
ook in de abortuskliniek in Amster-
dam kreeg ik een goed gesprek. Ik 
onderging de abortus zonder licha-
melijke en psychische problemen. Ik 
ben grootgebracht door een geëman-
cipeerde en zelfstandige vrouw, mijn 
moeder, en volkomen doordrongen 
van het feit dat ik zelf, als vrouw, 
beslis over mijn lichaam en mijn 
toekomst — en dat van het kind. 
Toen de vrucht eenmaal was 'afgezo-
gen' —sorry voor het woord, maar 
dat is wat er gebeurt — voelde ik me 
wel vreselijk leeg. Zelfs na die kleine 
zeven, acht weken was mijn lichaam 
zich al helemaal aan het voorberei-
den op de zwangerschap. Ik miste 
mijn 'kind' heel erg. 
Maar toch, ik had geen spijt. Precies 
zoals in het artikel van William 
Lafleur staat: ik had mijn kind even 
in de wacht gezet: rinne, zoals het 
wordt genoemd in het verhaal. Zo 
voelde het toen, en zo voelt het nu 

nog. Negen maanden na de abortus 
werd ik opnieuw zwanger, en toen 
was er geen haar meer op mijn hoofd 
die twijfelde. Het zieltje - of het 
`leven'- kon toen komen, en is 
gewoon in mijn huidige prachtige 
dochter ingedaald. Ik weet niet wat 
ik van reïncarnatie moet denken, 
maar rinne, ja, zo ervoer ik dat al 
destijds. Nu kan ik het een woord 
geven. 
Jammer dat het artikel niet iets meer 
over het Jizo-ritueel vertelt. Hoe ziet 
Jizo eruit en hoe kan je dat thuis 
doen? Want het is een mooi ritueel 
van mededogen, naar jezelf en naar 
dat ene 'leven' dat even in de wacht 
werd gezet. 
Ik geloof trouwens helemaal niet in 
afglijden van de menselijke moraal. 
Hoe 'modern en vrijgevochten' je 
ook over abortus (en euthanasie) 
denkt, op het moment dat je er zelf 
echt mee wordt geconfronteerd, 
merk je hoe diep het Leven in je 
geworteld zit. Bij de keuze om het 
Leven wel of niet weg te halen, bij 
jou of bij een ander, word je gecon-
fronteerd met dat oergevoel: ik beslis 
toch niet over leven en dood? Het 
begrip makibi (zie ook het artikel 
van Lafleur) kan dan tot steun zijn: 
iets weghalen om een ander beter te 
laten groeien. 
Er is geen eenduidig antwoord op 
zaken als abortus en euthanasie. Of 
toch? Namelijk mededogen! 

A. de B. (volledige naam 
bij de redactie bekend) 

Abortus 2 
Een heilzame, door het boeddhisme 
geïnspireerde visie op het vraagstuk 
van abortus zou zeer welkom zijn, 
maar wordt in 'Ethische verkennin-
gen rond het ongeboren leven' 
(Kwartaalblad 34) niet gegeven. 
Hierin distantieert de auteur zich 
van drie boeddhistische tradities die 
alle abortus afkeuren. Ze betoogt dat 
deze geschriften in een geheel andere 
tijd ontstaan zijn en dat we daarom 

dit oordeel niet zonder meer kunnen 
overnemen: herbezinning is gebo-
den. Deze ontwikkelt zich niet via 
beproefde boeddhistische methodes, 
maar volgens het westerse recept van 
het postmodernisme: laat het indivi-
du in zijn schaarse vrije tijd maar 
eens nadenken, dan komt het er wel 
uit. De postmoderne westerse 
mentaliteit heeft in het artikel verre 
de overhand op de boeddhistische 
inspiratie. 
Zo neemt de auteur geen afstand van 
de door haar beschreven fenomenen 
van feminisme en secularisering. Ze 
vermeldt met welwillendheid femi-
nistische standpunten en de bekende 
leus 'baas in eigen buik' krijgt daar-
bij in afgezwakte vorm ook een 
plaatsje. Maar het door haar onder-
schreven feminisme is een denken 
dat geen transcendentie aanvaardt en 
alles in de wereld ziet als gevolg van 
machtsverhoudingen en strijd: een 
door en door materialistische visie 
dus, waar een boeddhist zich verre 
van houdt. Ook in de secularisering 
gaat de auteur te ver mee. Het verlies 
van oude waarden in de huidige 
maatschappij wordt meegenomen in 
haar betoog als een vast gegeven, 
alsof ook de lezer alles kwijt is. 
Niet alleen de theoretische herbezin-
ning wordt aan het individu overge-
laten, maar ook de concrete beslis-
sing over wel of geen abortus. De 
auteur heeft vermoedelijk de 
ontwikkelde, naar het boeddhisme 
neigende vrouw op het oog, want er 
wordt gesproken over inzicht en 
wijsheid bij de beslissing, maar wat 
te doen met de overgrote meerder-
heid der vrouwen die niet tot die 
groep behoort? Is het raadzaam 
vrouwen die niet over inzicht en 
wijsheid beschikken ook zelf dat 
besluit te laten nemen? De auteur 
laat zich er niet over uit. 
Van het traditionele standpunt neemt 
de auteur wél over dat de moraal niet 
absoluut is. Maar wat is er dan tegen 
het standpunt dat abortus in het 
algemeen af te keuren is? Er leeft 



binnen deze tradities voldoende 
besef dat iedere regel zijn uitzonde-
ring heeft. Zo wordt zelfs in de 
Theravada-traditie liegen toegestaan, 
wanneer de waarheid spreken fatale 
gevolgen kan hebben. Wel gaan de 
uitzonderingen die door boed-
dhisten worden goedgekeurd lang 
niet zo ver als de Nederlandse prak-
tijk. 
Het is niet verstandig op grond van 
een zeldzaam geval dat bovendien 
met zeldzaam veel inzicht en wijs-
heid behandeld wordt, een veel 
ruimere regel in te stellen en zo de 
deur open te zetten voor talloze 
gevallen waarin niet met inzicht en 
wijsheid gehandeld wordt. Het 
haastig verwerpen van traditionele 
boeddhistische visies op abortus 
doet denken aan iemand die geïrri-
teerd wordt door het felle licht van 
een aangedragen lamp. Laten we niet 
zeggen: doe die lamp eens weg; hij 
schijnt ons zo sterk in de ogen. 
Laten we erop vertrouwen dat onze 
ogen zich aan het licht kunnen 
aanpassen. 

Paul Boersma 

Naschrift 
Deze brief is op verzoek van de 
redactie door de auteur ingekort. 
De volledige tekst is na te lezen op 
de website van Paul Boersma, 
www.paulboersma.nl. 

Abortus 3 
De redactie schuwt geen heikele 
onderwerpen, en dat valt te waarde-
ren. Toch wil ik enige kanttekenin-
gen plaatsen. Afgelopen winter 
stond er in Trouw een artikel waaruit 
bleek dat abortus in Japan big busin-
ess is, zowel voor de artsen als voor 
boeddhistische tempels. Japanse 
vrouwen hebben niet veel keus; pil-
en condoomgebruik is niet populair 
en peperduur. Artsen moedigen het 
gebruik ervan niet aan, en de monni-
ken zwijgen. De continue stroom 
inkomsten voor de tempels met Jizo-
rituelen kan verklaren waarom de 
door LaFleur ondervraagde monni-
ken zo vaag bleven in hun antwoord. 
Als de keuze daar zo beperkt is voor 
vrouwen, blijft er van boeddhistische 
richtlijnen om tot een verantwoord 
besluit te komen weinig over en 
heeft het Japanse model voor Neder-
land geen waarde. Ook struikelde ik 

over Anneke Smeliks artikel over 
abortus, omdat zij sterk afwijkt van 
de gebruikelijke terminologie van de 
vier edele waarheden en het achtvou-
dig pad. 
Alle morele voorschriften van de 
Boeddha hebben een volstrekt logi-
sche oorsprong, want de essentie van 
de leer is: het verzachten, verminde-
ren en uiteindelijk opheffen van 
lijden. Aan de hand daarvan kan 
geanalyseerd en overwogen worden 
wat te doen bij ongewenste zwanger-
schap. Voor zover er dan een reële 
keuzemogelijkheid is, kan die voor 
iedere vrouw anders uitpakken. 

Joke van der Horst, Ede 

Catherine Ingram 
"Wees verliefd op je leven", zegt 
Catherine Ingram in Kwartaalblad 
Boeddhisme 34. Ze lijkt dit af te 
zetten tegen het boeddhisme. Voor 
mijn gevoel schept ze een tegenstel-
ling die er niet is, of in ieder geval 
veel minder scherp is. In het door 
haar geschetste beeld van het boed-
dhisme zou het voornamelijk gaan 
over onthechting en 'getuige zijn van 
een afstand'. Ik vermoed dat er een 
flink misverstaan is over wat nu 
precies onthechting inhoudt, ook in 
boeddhistische kringen. 
Het zou de moeite waard zijn om 
eens een hele aflevering van het 
Kwartaalblad vol te schrijven over 
wat nu precies bedoeld wordt met 
'onthechting'. Mijns inziens in ieder 
geval niet dat we een soort bloem-
kool moeten worden, zonder mense-
lijke gevoelens en emoties. Wat dat 
betreft sluit de inhoud van het artikel 
met zijn pleidooi voor levendigheid 
en hartstocht aan bij wat ik leer en 
doceer in de (zen)boeddhistische 
traditie. Dus ik zie die tegenstelling 
niet zo scherp. Ik ken zeer levendige 
meesters en leraren, ieder met haar of 
zijn karakteristieke expressie. En dat 
vind ik mooi; dat het 'gewone' leven 
er volop in doorschijnt. Geen brave-
rij en mooidoenerij. 
In de zentraditie is 'één zijn met je 
leven' een gevleugelde uitdrukking. 
En voorzover ik begrijp, gaat het 
ook in de andere scholen van boed-
dhisme uiteindelijk over non-
dualiteit, over samenvallen met en 
ten diepste waarderen van je leven. 
Daarbij is 'getuige zijn' één van de 
middelen om bijvoorbeeld je emoti- 

onele investeringen en conditione-
ringen te (door)zien. Wellicht dat 
hier en daar middel en doel verward 
worden, maar dat geldt mijns inziens 
niet voor hét boeddhisme in het 
algemeen. 
Verder lijkt het interview te suggere-
ren dat werken in de zin van oefe-
nen/trainen eigenlijk niet nodig is. 
"Wees verliefd op de vrede in jezelf" 
is het advies. Dat is op zich een 
fantastisch advies. Maar iemand die 
niet op dat punt zit, kan daar moei-
lijk mee uit de voeten. Sterker: je 
voelt je een nitwit, omdat het blijk-
baar zo simpel is, maar jij te dom, 
halsstarrig of (nog) niet ver genoeg 
bent om het te zien en te doen. Het 
is belangrijk om te benadrukken dat 
we er in feite al zijn; dat verlichting 
onmiddellijk is en we niet hoeven te 
wachten op grijs haar, zoals dit blad 
ons voortdurend voorhoudt. Maar 
het is ook belangrijk om te erkennen 
dat het meestal hard en langdurig 
werken is om op dat punt aan te 
komen. Als je kunt zwemmen is er 
geen kunst aan: het lichaam doet het 
vanzelf, moeiteloos. Maar tót die tijd 
ben je bang dat je verdrinkt en spar-
tel je verkrampt om te drijven 
(waardoor je juist zinkt als een 
baksteen). Pas als je je — vaak na veel 
lessen en oefenen - durft toe te 
vertrouwen aan het water, merk je 
tot je verbazing dat je nauwelijks iets 
hoeft te doen om te drijven. 
Na een doorbraak benadrukken we 
vanuit onze euforie soms uitsluitend 
dit inzicht van 'niet werken'. Maar 
het belang van het conditiescheppen-
de werk raakt dan buiten zicht. Ook 
Catherine Ingram heeft hard 
gewerkt. Na zeventien jaar boed-
dhistische training volgden de 
depressie en het loslaten van wat 
haar vastzette in het boeddhisme. 
Dit maakte haar wellicht rijp voor de 
opening, zou ik haast zeggen. Die 
diende zich aan onder een nieuwe 
leraar uit een andere traditie, die de 
snaar raakte die op dat moment juist 
op de goede (ont)spanning stond. Ik 
ben ervan overtuigd dat er vele 
wegen naar Rome zijn en dat boed-
dhisme niet de enige weg is. Laten 
we dus ophouden met elkaars wegen 
minder te maken dan 'mijn' weg. 
Vaak heeft het meer met 'mij' te 
maken dan met de weg zelf. 

Willem Scheepers, tentrum, Utrecht 
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Sutra zingen bij 

Maha Karuna Ch'an 

muren 
door Lucia van der Drift 

,r- i  k vind muziek zo belangrijk en zingen o 
o zo geweldig dat het een plaats in de 

boeddhistische traditie moet krijgen. .., =  Opdat die niet meer zo ascetisch is. Muziek maakt q., 

heel diep geraakt zijn, is muziek toch de diepste 
uiting.' Maha Karuna Ch'an voorman Ton 
Lathouwers legt uit waarom hij de Sutra van Kuan Yin 
op muziek heeft gezet. De sutra's zijn vertaald in hel- 

- der en hedendaags Nederlands en de teksten worden 
gezongen op de melodie van de Russisch-orthodoxe 
liturgie. Lathouwers koos hiervoor omdat deze 
muziek hem zo geraakt heeft toen hij op zijn negen- -0 
tiende acoliet was in de Russisch-orthodoxe liturgie. oe°  
Hij vertelt dat de muziek is ontstaan bij Russische 

open, maakt dat het van binnen gaat stromen. Als wij 

dente, sensuele, verwerpelijke, westerse muziek.” 
Maar iedereen vond het prachtig. Omdat mensen er 
zoveel voeling mee hadden, is het toch een element 

-c) leerlingen van derderangs Italiaanse operacomponisten 
_D— en dat er daardoor sprake is van een zekere westerse 
...,,,  invloed. 'Bij hun eerste kennismaking met deze invul- 
„,'  ling van de liturgische muziek zeiden de Russische 

priesters: "Dit is geen Russische muziek. Dit is deca- 
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`LUISTER, LUISTER, LUISTER! ROEP HAAR AAN en zie haar gestalte.De 

hartenkreet waarmee haar naam wordt genoemd, bevrijdt ons van alle gevaar.' 

Zo begint de Sutra van Kuan Yin. Eind vorig jaar zette Maha Karuna Ch'an een 

verzameling boeddhistische sutra's op cd onder de titel Ingaan tot het hart 

dat luistert. Kuan Yin klinkt in elke zin door. Een gesprek met makers Ton 

Lathouwers en Ellen Deimann. 

in de diepte 
van de liturgie geworden. Gezien deze wortels is die 
muziek dus eigenlijk helemaal niet zo ver verwijderd 
van onze westerse beleving.' 

Oorsprong 

Ook veel vormen van boeddhisme kijken met een 
zekere achterdocht en reserve naar muzikale uitingen. 
Het is niet toevallig dat van alle traditionele stromin-
gen de muziek alleen maar in het Chinese boeddhisme 
voet aan de grond heeft gekregen. In China ontmoette 
het boeddhisme het taoïsme, waardoor het een aards en 
direct karakter kreeg. Daarnaast raakte het stevig 
verankerd in het Zuivere Land boeddhisme. De ch'an-
beoefenaar distantieerde zich van de oorspronkelijke 
ascetische boeddhist die huiverig was van alle kunsten. 
Het Chinese boeddhisme heeft telkens geprobeerd de 
naar het Chinees vertaalde sutra's op muziek te zetten, 
om er een — vaak meerstemmige — muzikale toonzet-
ting bij te vinden. 

Het zingen is een essentieel onderdeel van de retrai-
tes die Maha Karuna Ch'an regelmatig organiseert. 

Lathouwers' introductie van het sutra's zingen tijdens 
sesshins is een directe voortzetting van de traditie die 
hem zo lief is. Het is ook een poging het boeddhisme 
westerse wortels te geven, waardoor het ook voor 
westerlingen een herkenbare uiting kan zijn. Iedereen 
doet mee met de oefensessie in de middag om aan het 
eind van de middag de sutra's daadwerkelijk te zingen. 

's Ochtends wordt het Gebed voor alle Noden 
gezongen. Het zingen gebeurt staand in een kring. Die 
kring is groot, want er zijn tussen de veertig en zeven-
tig deelnemers aan de retraite. De stempartijen staan bij 
elkaar. Er zijn altijd veel mannenstemmen bij en hun 
bassen horen echt bij Russische muziek. Dirigente en 
begeleidster van het zingen tijdens de sesshins Ellen 
Deimann: 'We zingen eerst drie keer "namo prajna" en 
ik vind het belangrijk dat die groet er ook meteen staat 
en dus blij en gemeend is. Het gaat erom dat je vanuit 
je tenen kunt zingen. Als je zingt 'hoe talloos de leven-
de wezens ook zijn, ik beloof ze te bevrijden', moet je 
kunnen horen van waaruit je dat zingt.' 

Deimann dringt erop aan dat de zangers met hun 
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C(ensen weten 
vaak niet waarom 
muziek ze raakt. 
Dat is omdat 
muziek alles te 
maken heeft met 
het vormloze» 

Foto: © Lia Besters 
 

Ellen Deimann 

aandacht bij het zingen blijven. Tegelijkertijd vindt ze 
het belangrijk dat de sfeer niet te zwaar wordt. Er mag 
best een keer gelachen worden. Ze vraagt de deelne-
mers in contact te zijn met zichzelf, zodat ze vanuit 
stilte en passie kunnen zingen. Ze verduidelijkt: 
`Vanuit een stilte in zichzelf die voor mij heel dicht bij 
passie ligt.' Ter aanmoediging gebruikt ze vaak een 
citaat van Ikkyu: 'Zonder passie geen verlichting'. 

Hartstocht 

Passie is een belangrijk element in het ch'an boed-
dhisme. Lathouwers spreekt aanstekelijk en harts-
tochtelijk over overgave: 'Heel veel mensen in het 
westen denken dat boeddhisme alleen maar meditatie 
is. Die sutra's vinden ze dan te kerkelijk. Maar boed-
dhisme zonder sutra's heeft nooit bestaan. De teksten 
zijn onthutsend en zijn soms ook puur verwant aan de 
westerse christelijke mystiek. Er zit altijd een element 
in van overgave. In India heet dat bhakti. Genade. Dat 
we het niet zelf kunnen. Het moment van geloof, 
oervertrouwen. Zeker in het ch'an boeddhisme is daar 
altijd die gestalte van Amida boeddha of Kuan Yin. 
In de zen die wij kennen uit Japan zit dat element niet. 
In China zat dat er gewoon bij. Dat was één.' 

Tijdens de sesshins staat de beeltenis van Kuan Yin 
op het altaar. Zij siert ook de voorkant van de cd en de 
woonkamers van de makers. Voor Lathouwers drukt 
zij de diepste koan uit, de bodhisattva-gelofte. 'Dat is 
echt door de vertwijfeling heen. Geef het niet op. Blijf 
bij het vertrouwen dat je altijd wint als je bij dat diepe 
verlangen blijft dat die eerste gelofte uitdrukt - alle 
wezens kunnen gered worden, tegen alles in, tegen 
alles wat je ziet in.' Nadrukkelijk zegt hij: 'Blijf daar-
bij, blijf daarbij.' De gelofte waar hij over spreekt 
wordt ook uitgedrukt in het refrein van een aantal van 
de sutra's: 'Hoe talloos de levende wezens ook zijn, ik 
beloof ze te bevrijden.' 

Diepte 

Dat het zingen van en luisteren naar deze sutra's 
mensen aanspreekt, blijkt uit het succes van de cd. Na 
enige aarzeling werden er 500 exemplaren gemaakt in 
plaats van de geschatte 300 die nodig zouden zijn. 
Inmiddels zijn al meer dan 1200 exemplaren verkocht. 
Deimann: 'Veel mensen houden van de muziek. Ze 
komen natuurlijk niet alleen voor het zingen, maar ze 
vinden het heel jammer als het een keer niet gebeurt. 
Bij het zitten word je niet op dezelfde manier geraakt 
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als bij het zingen. En dat is vaak zo mooi. Het zingen 
is ook veel meer samen dan het zitten. Soms voelt het 
alsof we de diepte inspringen.' 

Het is duidelijk dat er meer moet gebeuren dan 
zitten. Lathouwers: 'Mijn leraar, Teh Cheng, was voor-
al van de koan en van het zitten, maar hij benadrukte 
dat het grote mededogen het allerbelangrijkste was. Hij 
zei altijd dat de kern was dat je de grote dood sterft, 
dat je sterft aan je ik, aan al je zekerheden. En dat is 
natuurlijk heel sterk in de ch'an. Het christendom 
noemt dat de vermorzeling des harte. Dat is hetzelfde. 
Dat het smelt, dat je je geen raad meer weet en dat je 
bij dat diepste blijft. Je hebt alleen de stem van je hart. 
Dat is ook waar de hartsutra ons toe oproept: "gate 
gate paragate", zet die onmogelijke stap. Voor mij is 
dat fundamenteel.' 

Stroom 

Deimann zegt over de hartsutra: 'Dat is eigenlijk de 
belangrijkste sutra, dat waar het allemaal over gaat. 
Voor mij is de hartsutra een alles overboord gooien en 
in de stroom van het leven durven te springen. Gooi 
het allemaal overboord en spring! Die stroom wil ik 
ook graag laten horen.' Ze zingt op twee manieren het 
gate gate para samgate uit de hartsutra; een lusteloze en 
een gepassioneerde versie. 'Die stroom kun je als het 
ware zingen. Dan klinkt het als een bereidheid. Je zingt 
dat je belooft die talloze wezens te bevrijden en dat je 
dan ook meent wat je zegt. Met de overtuiging dat er 

niemand buiten kan 
vallen, dat er 
niemand achterblijft. 
In samgate zit ook 
het woord samen.' 

Ook Lathouwers 
spreekt van een 
stroom als hij ingaat 
op de betekenis van 
muziek in het aanra-
ken van het hart. 
`Muziek is woord-
loos en beeldloos, is 
arupa. Het is de 

enige kunst die vormloos is. Mensen weten ook vaak 
niet waardoor ze geraakt zijn en dat heeft alles te 
maken met dat vormloze. Muziek legt niets vast, zoals 
woorden en beelden dat wel doen. Het stroomt en 
beweegt en is tijdelijk. En dat is die grote maha-sangha 
die door ons allemaal heengaat, die meer is dan het 
individu. Muziek maakt open. Het is een levensstroom 
waar geen beelden en woorden meer zijn. Dat brengt 
ook stilte teweeg.' Hierna haalt hij een prachtig maha-
yana-gezegde aan over Kuan Yin, de grote bodhisattva 
van het mededogen: 'De bodhisattva kan alleen maar 
luisteren naar de noodkreten en dat uithouden omdat 
ze nog dieper in de stilte de hemelse muziek hoort.' 

`De Sutra van Kuan Yin lijkt eigenlijk heel veel op  

de Akathist,' vertelt Ellen Deimann. De Akathist is de 
Maria-hymne waaraan de melodie van de gezongen 
sutra's is ontleend. 'Deze Maria-hymne heeft ook heel 
veel van de Hymne aan de Wijsheid voorbij alle Wijs-
heid die we zingen. Die begint ook steeds met "Wees 
gegroet" en in onze versie van de Akathist beginnen er 
156 regels met "Wees gegroet". Iedere keer weer 
opnieuw. De gelijkenis is heel groot.' Later zegt ze nog 
op haar ernstige en tegelijkertijd humorvolle manier: 
`In welke traditie er wordt gezongen, maakt me niets 
eens zoveel uit, als mensen maar geraakt worden.' Het 
is voor Deimann tijdens de sesshins het belangrijkste 
dat ze ertoe kan bijdragen dat mensen worden geraakt. 
Maar zelf wordt ze natuurlijk ook geraakt. 'Dat sowie-
so.' 

Koan van Kuan Yin 

Muziek uit de Russisch-orthodoxe kerk en boeddhisti-
sche geschriften vormen geen makkelijke of natuurlijke 
combinatie, maar juist die combinatie daagt uit om 
verder te gaan, om werkelijk te luisteren. Om opnieuw 
te leren luisteren. Het is als een koan die je uiteindelijk 
moet overstijgen. Lathouwers: 'De teksten zijn ook 
koans en scheuren iets open. Het is net als twee stuk-
ken van een puzzel die niet in een horizontaal vlak 
passen. Er moet een nieuwe dimensie komen. Je moet 
het overstijgen en dat raakt. Het is niet makkelijk. Het 
is geen techniek om je beter te voelen, zoals een cursus 
Zen & Management. Het gaat om iets anders, om iets 
wezenlijkers. Om een botsing. Om het je geen raad 
weten, het niet kunnen rijmen. Die muziek en die 
teksten zijn onmogelijke vragen aan mij. Het is niet 
van: ziezo ik ben klaar.' 

De koan komt in het gesprek met Ton Lathouwers 
steeds terug en maakt een essentieel onderdeel uit van 
zijn weg en traditie. De koan is ook het onderwerp van 
zijn nieuwe boek dat midden april verschijnt. Het 
boek heeft als titel Kloppen waar geen poort is en is een 
eigen uitgave van Maha Karuna Ch'an. Het bevat 
teksten over de koan en ontwaken van Rinzai, Sjestov 
en Hisamatsu. De grote vraag is: wat ga je doen als 
niets meer werkt? Welke stap ga je doen als er geen 
enkele stap meer mogelijk is? 

`Blijf bij het vertrouwen' zegt Lathouwers. 'Blijf 
erbij. Hoe kan ik zover komen dat ik niets opgeef. Dat 
ik zo grenzeloos vertrouw dat solidariteit, mededogen 
en liefde het winnen.' Zijn grenzeloze vertrouwen 
werkt door op de mensen om hem heen. Op mijn 
vraag of het begeleiden van het zingen tijdens de 
sesshins haar heeft beïnvloed, antwoordt Ellen 
Deimann na enig peinzen: 'Ik blijf in zen terechtkomen 
omdat ik die sutra's zing. Het is wat me in zekere zin 
ook vormt. Ik kom hierdoor bijvoorbeeld wel steeds 
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et is net als twee 
stukken van een 
puzzel die niet in 
een horizontaal 
vlak passen. Er 
moet een nieuwe 
dimensie komen 

op die sesshins. Ik pik er veel dingen van op die 
belangrijk zijn voor mijn eigen ontwikkeling. Ik leer 
van Ton. Het vertrouwen bijvoorbeeld waar hij het 
altijd over heeft, is voor mij heel belangrijk. Veel 
dingen die ik van hem hoor, komen op een bepaald 
moment wel bij me binnen.' En daarin staat zij niet 
alleen. 

Ton Lathouwers herhaalt de koan van zijn Kuan Yin: 
`Je ziet zoveel muren, zoveel onrecht. Hoe kun je gelo-
ven dat alles goed komt? Welke stap neem je dan?' 

Als ik vertwijfeld roep: 'Ja, welke stap is dat dan?', 

antwoordt hij geheel eigen en ontroerend bescheiden 
met het virtuoos aanhalen van woorden van anderen. 
`Edith Stein zei iets heel moois: "Het allerkostbaarste 
kan niet worden gezocht, het moet worden afge-
wacht." Dat is dat uithouden. Dat is wat de Boeddha 
deed in de nacht voor zijn ontwaken, wat in de oudste 
tekst staat over de uren voor zijn ontwaken: "Nog 
altijd zag Gautama, de kluizenaar, geen glimpje licht." 
Hij heeft misschien net als jij geroepen: welke stap? 
Geen glimpje licht in de eindeloze duisternis van gebo-
ren worden, lijden, sterven, opnieuw geboren worden. 
En een paar uur later zegt hij: "Met mij zijn alle leven-
de wezens bevrijd." En hij spreekt er amper over wat 
er gebeurt. Het enige is dat hij zegt is "blijf waken, blijf 
wakker worden."' Blijf luisteren. ■ 

Lucia van der Drift is redacteur van Kwartaalblad Boeddhisme. 
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Inleiding in 

de boeddhistische 

psychologie 

fen op 

ds11  stroom 
van het leven 

DE ABHIDHAMMA IS DE HOGERE LEER VAN HET BOEDDHISME. Deze oude Pali 

teksten beschrijven gedetailleerd de werking van de geest en worden daarom tot de 

boeddhistische psychologie gerekend. In het vorige nummer verdiepte Frits Koster zich in 

het begrip 'bewustzijn'. Dit tweede artikel bespreekt de zogenoemde 'begeleiders' van het 

bewustzijn, en belicht de waarde van de Abhidamma voor westerse mensen. 
13 

Door Frits Koster 

De Abhidharnma definieert het 
bewustzijn als 'het kennen van een 
object', zo was in het vorige num-

mer te lezen. Volgens de boeddhistische psychologie is 
dat kennen heel kortstondig. De Abhidhamma gaat 
ervan uit dat er niet één bewustzijn aanwezig is, maar 
dat er sprake is van miljoenen bewustzijnsmomentjes. 
Vaak zijn we ons niet eens bewust van die korte 
momenten. Door meditatie ontwikkelen we opmerk-
zaamheid, zodat we inzicht krijgen in de werking van 
het bewustzijn. Deze training van de geest bevrijdt ons 
van vastgeroeste patronen en negatieve emoties. 
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De bewustzijnstypen die ik in het vorige nummer 
schetste, vormen volgens de Abhidhamma maar een 
beperkt gedeelte van ons psychische leven. Ze kunnen 
namelijk niet functioneren zonder hun 'begeleiders'. 
Zo'n begeleider — ik gebruik ook vaak het woord 
`metgezel' — bestaat uit een mentale factor of eigen-
schap waarmee het zuivere bewustzijn van de geest een 
concrete gestalte krijgt. Bewustzijn is te vergelijken 
met een koningin, die altijd een hofhouding aan haar 
zijde heeft. Er zijn mensen om haar kleding te verzor-
gen, om haar in te fluisteren wat zij wel of niet kan 
zeggen, om haar rond te rijden, om haar te bescher-
men. Soms neemt de koningin een groot gevolg met 
zich mee, soms slechts een handjevol vertrouwelingen. 
Als de koningin het bewustzijn is, dan zijn haar perso-
neelsleden de mentale begeleiders die het bewustzijn 
vergezellen en ondersteunende taken verzorgen. De 
begeleiders komen gelijktijdig met het bewustzijn op 
en vallen er ook weer samen mee weg. Ze zijn dus net 
zo kortstondig aanwezig als de bewustzijnstypen en 
richten zich op hetzelfde object. Vaak zijn de begelei-
ders bijna onmerkbaar aanwezig; soms treden ze meer 
naar voren, maar het bewustzijn heeft altijd de leidende 
rol in ons psychische functioneren. 

Tweeënvijftig begeleiders 

In totaal noemt de Abhidhamma tweeënvijftig begelei-
ders, die zijn te verdelen in de volgende groepen: 

7 universele 

6 bijzondere 

14 onheilzame 

De toehoorders krijgen hierbij een prettige sensatie: 
gevoel. Iemand loopt het podium op die het publiek 
herkent als Robbie Williams. dit is het onderscheidings-
vermogen. De kijker zet zich schrap om het geheel in 
zich op te nemen en optimaal te genieten: wilskracht. 
De aandacht richt zich op het optreden en als direct 
gevolg hiervan raken we geconcentreerd. Dit alles 
gebeurt met een zekere mate van psychische vitaliteit. 

Dit is uiteraard een grove vergelijking, want in onze 
beleving zijn deze begeleiders niet of nauwelijks van 
elkaar te onderscheiden. Vergelijk het met multivita-
minepillen: op het potje kunnen we lezen dat er allerlei 
vitamines en mineralen in een capsule zitten, maar we 
kunnen die bij het slikken niet uit elkaar houden. 

19 algemeen heilzame 

3 verzakingen 

2 onbegrensdheden 

1 wijsheid 

De zeven universele begeleiders komen op bij alle 
bewustzijnstypen. Het gaat om contact, gevoel, onder-
scheidingsvermogen, wilskracht, concentratie, vitaliteit 
en aandacht. Zonder deze mentale verschijnselen 
kunnen we niet functioneren. Als een popmuzikant 
optreedt, gaan de lichten in de zaal uit en worden de 
versterkers aangezet: dit is contact, de eerste begeleider. 

De volgende categorie behelst zes incidentele begelei-
ders, namelijk aanvangsaandacht, ononderbroken 
aandacht, beslissing, inzet, vreugde en verlangen. Deze 
begeleiders doen zich niet voor bij alle bewustzijns-
typen. Als we bijvoorbeeld aarzelen, is de factor 
`beslissing' op dat moment niet van de partij. Ik wil 
hier vooral even uitweiden over 'vreugde', omdat de 
boeddhistische leer hieraan opvallend veel aandacht 
schenkt. 

Vreugde kan optreden bij het beoefenen van vrij-
gevigheid of meditatie, maar ook bij zintuiglijk genot. 
Vreugde, of enthousiaste blijdschap, brengt opwinding 
en ontroering teweeg. Een mooi voorbeeld van de fijn-
zinnige beschrijvingen in de Abhidhamma is het 
onderscheid in vijf stadia van vreugde: lichte vreugde, 
waardoor bijvoorbeeld kippenvel ontstaat; groeiende 
vreugde, waardoor we lichtflitsen kunnen zien; over-
spoelende vreugde, waardoor we golven van blijdschap 
en verrukking ervaren; in vervoering brengende vreug-
de, waardoor we ons heel licht kunnen voelen en 
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(1Centificatie is een 
diep gewortelde, 
onbewuste versluie-
ring van de realiteit» 

waardoor we soms zelfs letterlijk even opgetild 
worden in de lucht; en tot slot alles doordringende 
vreugde, waarbij we volledig baden in blijdschap en 
verrukking. 

Vreugde geeft een aangenaam tintje aan ons lijdens-
volle bestaan en heeft een waardevolle plek in de boed-
dhistische leer, zoals blijkt uit de volgende anekdote. 
Een leerling van Sariputta maakte aanvankelijk totaal 
geen vooruitgang in zijn meditaties. Sariputta, die 
bekend stond als een zeer begaafd leraar, gaf allerlei 
oefeningen en adviezen, maar de man kon geen diepere 
concentratie en wijsheid bereiken. Ten einde raad 
richtte Sariputta zich tot de Boeddha, die de man vroeg 
of hij mediteren leuk vond. 'Nee', zei de man: 'Ik zit 
eigenlijk veel liever in mijn tuin tussen de bloemen te 
mijmeren.' De Boeddha adviseerde de man om lekker 
in de tuin te gaan zitten en om — als hij er zin in had —
zijn gedachten en ervaringen te registreren zonder 
hierover te oordelen. Op deze manier bleek de man 
snel tot diepere wijsheid door te kunnen dringen. 
Vreugde schept een voorwaarde voor welbehagen en 
verfrist lichaam en geest. Hierdoor kunnen we ons 
gemakkelijker concentreren en moeiteloos de vruchten 
plukken van de meditatie. 

Onheilzaam 

Vervolgens beschrijft de Abhidhamma veertien onheil-
zame begeleiders, waarvan er drie een heel belangrijke 
rol spelen in de boeddhistische leer. Dit zijn begeerte, 
haat en onwetendheid (de andere elf zijn schaamteloos-
heid, gebrek aan scrupules, rusteloosheid, verkeerd 
begrip, hoogmoed, jaloezie, vrekkigheid, schuldgevoel, 
luiheid, dufheid en twijfel). Deze drie begeleiders 

worden ook wel de drie vergiften of destructieve 
emoties genoemd, omdat ze de oorzaak vormen van 
het menselijk lijden en de weg naar dieper menselijk 
geluk en wijsheid blokkeren. In het eeuwen later 
ontstane Tibetaanse Levenswiel staan de drie vergiften 
pal in het midden, verbeeld door een varken (onwe-
tendheid), een slang (haat) en een haan (begeerte) die 
elkaar in de staart bijten. 

De heilzame begeleiders van het bewustzijn vermin-
deren het menselijk lijden en vergroten het geluk en de 
harmonie. Negentien 'universeel mooie' begeleiders 
komen voor bij alle heilzame, verheven en boven-
wereldse vormen van bewustzijn: vertrouwen, 
opmerkzaamheid, morele schaamte, bevreesdheid voor 
morele misstappen, vrijgevigheid, liefdevolle vriende-
lijkheid, gelijkmoedigheid, sereniteit, lichtheid, zacht-
heid, plooibaarheid, vaardigheid en oprechtheid. 

Hier stopt de classificatie nog niet. Drie verza-
kingen, twee onbegrensdheden, en wijsheid zijn inci-
dentele begeleiders; zij komen niet vanzelfsprekend op 
als we een heilzame daad verrichten. Het zijn geluk-
brengende factoren die komen en gaan wanneer de 
juiste voorwaarden aanwezig zijn. De drie verzakingen 
(juiste spraak, juist handelen en juist levensonderhoud) 
hebben te maken met het bewust afzien van onbe-
kwaam gedrag. Zij spelen een belangrijke rol in de 
ethische richtlijnen van het achtvoudige pad en zorgen 
ervoor dat we `consuminderen' in ons negatieve gedrag 
in spraak, handelen en levensonderhoud. Zij vormen 
de basis voor een deugdzaam en harmonieus leven. 

De twee onbegrensdheden (mededogen en mede-
vreugde) zijn begeleiders die in de meest ruime zin 
ontstaan wanneer het bewustzijn zich zonder enige 
uitzondering of begrenzing richt op alle levende 
wezens. De laatste begeleider is wijsheid, die wordt 
beschouwd als vrucht van het spirituele pad. 

Onthullen van het zelfloze 

De soms duizelingwekkende rijtjes van factoren waar-
mee de Abhidhamma het menselijke bewustzijn 
ontleedt, roepen de vraag op wat we nu eigenlijk aan al 
deze kennis hebben. Is het niet voldoende om te medi-
teren zonder al deze intellectuele bagage? 
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ker in onze 
westerse cultuur zijn 
we geneigd om ons 
verantwoordelijk te 
voelen voor wat we 
ervaren. Dat geeft 
een enorme 
psychische belasting," 

Volgens de geschriften is kennis niet noodzakelijk 
om profijt te hebben van de boeddhistische leer. De 
Boeddha heeft veel mensen eenvoudige en direct 
toepasbare adviezen gegeven waardoor ze de hoogste 
stadia van inzicht konden bereiken. Toch wordt de 
studie van de Abhidhamma aangemoedigd, omdat de 
tot in details uitgewerkte landkaart van onze geest 
kennis en inzicht biedt in de werking ervan. Tijdens 
het bestuderen van de Abhidhamma begon ik allerlei 
dingen in mezelf te herkennen. Ik had me bijvoorbeeld 
nooit gerealiseerd dat ik soms vrekkig of hoogmoedig 
kon zijn. Door hierover te lezen kon ik het veel duide-
lijker herkennen, waardoor ik er ook minder door 
werd beheerst. Inzicht werkt als een lamp langs een 
donkere weg. Als we voorzichtig en niet te snel lopen 
kunnen we ons pad in het donker wel vinden, maar 
verlichting langs de weg maakt het lopen een stuk 
gemakkelijker. De Abhidhamma biedt ons een derge-
lijk licht. 

De belangrijkste waarde van de Abhidhamma is 
gelegen in wat ik 'het onthullen van het zelfloze' noem. 
Hierbij gaat het om inzicht in de werkelijkheid. 
Gewoonlijk zijn we ons niet zo bewust van wat er in 
het hier-en-nu gebeurt. Daardoor hebben we van jongs 
af aan een vertroebeld beeld ontwikkeld van de werke-
lijkheid. Door onbewustheid en door onnauwkeurige 
observatie hebben we de neiging om onze ervaringen 
te interpreteren als 'zelf' of 'van mij'. Kleine kinderen 
zien een stuk speelgoed als 'mijn auto of pop'. Deze 
vereenzelviging met het object is doorgaans heel sterk 
en uit zich niet alleen in het subjectief waarnemen van 
externe objecten, maar vindt ook plaats bij innerlijke 
verschijnselen, zoals het lichaam, zintuiglijke waarne-
mingen, gedachten en emoties. Deze ervaringen 
worden hierdoor maar al te gemakkelijk geïnterpre-
teerd en toegeëigend als 'mijn lichaam', 'mijn gedach-
te', 'mijn gevoel'. Door vereenzelviging met objecten 
en ervaringen worden we bang om ze te verliezen. 
We worden verdrietig als we ze inderdaad kwijtraken,  

wat nu eenmaal onvermijdelijk is. Daarnaast maakt 
vereenzelviging het veel moeilijker om gevoelens van 
pijn en ongemak te hanteren, omdat we ze beschouwen 
als een vijandige aanval op 'mijn been' of 'mijn rug'. 

Het identificatiemechanisme is volgens de boed-
dhistische psychologie een diep gewortelde, onbewuste 
versluiering van de realiteit. In feite is er geen 'ik' bij 
betrokken. Er is alleen sprake van een serie opeenvol-
gende momentjes, waarbij bewustzijnstypen zich 
manifesteren in samenwerking met een aantal begelei-
ders. Conventioneel gezien kunnen we spreken van 'ik' 
of 'jij'. Bijvoorbeeld: 'ik schrijf dit boek' en 'jij leest dit 
artikel'. In ultieme zin is er echter sprake van een 
oorzaak-en-gevolg proces van lichamelijke en mentale 
verschijnselen. Bij de beoefening van meditatie 
registreren we gedachten, gevoelens en andere erva-
ringen objectief, niet als 'mijn pijn', maar als 'pijn', 
`denken' en 'voelen'. Op deze manier wordt het idee 
van een 'zelf' transparant gemaakt en identificeert de 
geest zich niet langer met alles wat zich aandient. 

Soepel en ruimhartig 

Op sommige mensen komt het begrip 'niet-zelf' 
bedreigend over. Het kan eng zijn om niet langer in 
termen van 'ik' te denken. Toch wil ik benadrukken 
dat deze houding juist innerlijke ruimte kan scheppen. 
Zeker in onze westerse cultuur zijn we geneigd om ons 
verantwoordelijk te voelen voor wat we ervaren, en dat 
geeft een enorme psychische belasting. We gaan ons 
bijvoorbeeld schuldig voelen als er gedachten of 
emoties opkomen die we onaanvaardbaar vinden. We 
geven onszelf dan op de kop, omdat we niet voldoen 
aan ons zelfbeeld. Een dieper begrip van 'niet-zelf 
brengt innerlijke soepelheid en ruimhartigheid met 
zich mee. Dit betekent niet dat we geen verantwoorde-
lijkheid nemen voor wat we ervaren. Maar door een 
groter levensinzicht leren we vaardiger om te gaan met 
de prikkels en situaties die we tegenkomen. We kunnen 
deze dan met zorgzame aandacht hanteren. We leren 
leven vanuit het besef dat we mogen zijn zoals we zijn 
en niet vast hoeven te lopen in allerlei oordelen en 
beperkingen die we onszelf (en anderen) opleggen. 
Daarnaast hoeven we minder energie te stoppen in de 
krampachtige poging alles naar onze hand te zetten. 
We kunnen gemakkelijker surfen op de natuurlijke 
stroom van het leven. De inzichten uit de Abhidham-
ma geven ons een innerlijke vrijheid die te vergelijken 
is met het achterlaten van onnodige bagage tijdens een 
lange voettocht. EJi,3 

Frits Koster heeft ruim vijfjaar als boeddhistisch monnik 
gemediteerd en gestudeerd in verschillende kloosters in Zuid-
oost-Azië. Hij is inmiddels uitgetreden en werkt in de gezond-
heidszorg. Volgend jaar verschijnt zijn boek. 
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reflexjes   
door Jan Bor 

Dialoog over niet-weten 

Filosoof: Hallo, mag ik je wat vragen? 
Zenboeddhist: `Tuurlijk. 
F: Zag ik je niet net een diepe buiging maken voor dat boeddhabeeld? 
Z: Jazeker. 
F: Wie ben je dan? 
Z: Ik ben een volgeling van zen. 
F: 0, maar wat is dat, zen? 
Z: Weet ik niet. 
F: Hoe kun je nou volgen wat je niet weet? 
Z: Omdat ik weet dat ik 't niet weet. 
F: Ho ho, dat is een tegenspraak. 
Z: Zei ik: ik weet èn ik weet 't niet? 
F: Nou nee... 
Z: Dus ik sprak mezelf niet tegen. 
F: Je volgt met andere woorden dat waarvan je weet dat je 't niet weet... 
Z: ...en omdat ik 't niet weet, want zoals Cusanus al zei: 'Omdat ik niet 

weet, aanbid ik'. 
F: Oké, maar hoe kun je weten dat je iets niet weet. 
Z: Jij weet kennelijk nog niet dat je 't niet weet. 
F: Niet weten wat? 
Z: Niet weten. 
F: Wat valt daar nou aan te weten? 
Z: Op z'n minst dat je de grens bewaakt van wat je kunt weten. 
F: Maar om die grens te trekken, zei Wittgenstein al, moet je er beide 

kanten van kennen, en moet je dus niet alleen weten wat je kunt 
weten, maar ook weten wat je juist niet kunt weten. 

Z: Je moet weten dát je het niet kunt weten. 
F: Met al mijn kennis snap ik daar geen snars van. 
Z: Je moet het ook niet willen snappen. 
F: Wat moet ik dan wel doen? 
Z: Snappen dat je het niet kunt snappen 
F: En hoe moet dat dan in hemelsnaam? 
Z: Door er mee bekend te worden. 
F: Niet weten en er toch mee bekend zijn: nu spreek je jezelf toch echt 

tegen! 
Z: Weet ik, dus ik moet eigenlijk zeggen: het is noch een kwestie van 

weten noch van niet weten, in de zin van pure onwetendheid en 
domheid. 

F: De wetende onwetendheid van Cusanus dus? 
Z: Precies. 
F: Toch zou ik niet weten hoe dat kan. 
Z: Gewoon, door je mond te houden... 
F: Je mond te houden...? 
Z: ...En er in te springen! 

Deze column is geënt op Cusanus Dialoog over de verborgen God en het 
voorwoord tot Wittgensteins Tractatus. 
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Oudste spirituele traditie 

van Tibet vol magie 

De weg  en cirkels van • • 
0 11 

BON IS EEN PRE-BOEDDHISTISCHE SPIRITUELE STROMING die nog steeds 

veel invloed heeft op de Tibetaanse belevingswereld. Jan Dinkelaar raakte in de ban van 

deze traditie met zijn talloze magische rituelen en haalde een belangrijke Biinleraar 

naar Nederland. 'De wereld van Biin blijkt mijn wereld te zijn.' 

door Jan Dinkelaar 

I

n 1998 las ik op verzoek van een uitgeve-
rij boeken over het boeddhisme en advi-
seerde over het vertalen ervan. Zo kwam 

mij The Tibetan yogas of Dream and Sleep van de 
Tibetaanse Beinleraar Tenzin Wangyal Rinpoche onder 
ogen. Het was alsof er een bom insloeg. Zo was ik als 
kind met mijn dromen omgegaan, zo keek ik naar de 
natuur en de elementen, en dat was wat er in mijn 
slaap gebeurde! Ik herkende de manier waarop ik als 
kind naar de wereld en mijn leven keek. 

Als boeddhist en in mijn werk als psycholoog ben 
ik geïnteresseerd in leven, in het stervensproces, in 
dromen en de dood. Hier, in de literatuur van de 
Beintraditie, las ik over het oefenen om bewust te zijn 
in droom en slaap, oefenen in relatie tot leven en dood, 
omgaan met de kracht van de elementen, en over een 
godenwereld die bereikbaar is. De wereld van Ba 
bleek mijn wereld te zijn. 

Het boek over Tibetaanse droom en slaapyoga werd 
vertaald en ik benaderde Tenzin Wangyal Rinpoche 
met de vraag om naar Nederland te komen. Zijn druk-
ke programma liet het in eerste instantie niet toe, maar 
zie, de godinnen hielpen mee: hij kon vanuit Italië,  

waar hij onderricht gaf, een weekend naar Amsterdam 
komen. Dit was zijn eerste openbare seminar in 
Nederland. Sindsdien komt hij tweemaal per jaar en 
verzorgt hij een compleet studieprogramma vanuit de 
Bomtraditie. 

Magische vermogens 

Zijne Heiligheid de Dalai Lama zegt in het voorwoord 
van Het wonder van onze oorspronkelijke geest van 
Tenzin Wangyal Rinpoche uit 1993: "Bon is de oudste 
spirituele traditie van Tibet en heeft als inheemse bron 
van de Tibetaanse cultuur een doorslaggevende rol 
gespeeld in de ontwikkeling van Tibets unieke iden-
titeit. Ik heb er dan ook dikwijls op gewezen hoe 
belangrijk het is dat deze traditie wordt bewaard. (...) 
Met de Chinese invasie van ons vaderland, heeft ook 
Biin, net als de andere spirituele tradities van Tibet, 
onherstelbare verliezen geleden. Dank zij de inspan-
ningen van de Biinpo-gemeenschap in ballingschap 
zijn echter in India en Nepal nieuwe Beinkloosters 
verrezen. Toen ik in Himachal Pradesh in India een 
bezoek bracht aan het Tashi Menri Ling Klooster in 
Dolanji, deed het mij goed te zien dat dit een belang- 
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rijk centrum is geworden 
van Ba-onderricht." 

Ba is de inheemse 
voor-boeddhistische reli-
gieuze traditie van Tibet, 
waarvan de Boeddha 
Thonpa Shen-rab Mibo de 
grondlegger is. Ba was 
het meest sterk aanwezig 
in het land Olmo Lung 
Ring, een gebied in het 
westen van het huidige 
Tibet. Dit land was het 
centrum van de Ba voor-
dat het in de achtste eeuw 
door Tibet werd ingeno-
men. Tot aan de eerste 
invloeden van het boed-
dhisme was de Bareligie 
ongeorganiseerd. Als reactie op de verspreiding van het 
boeddhisme in Tibet vanaf de vijfde eeuw en de 
vorming van boeddhistische scholen vanaf de elfde 
eeuw ging ook de Ba-traditie zich organiseren. 

Ba onderhield een intensieve relatie met het 
onderricht van het boeddhisme. Dit leidde tot het 
opnemen van een aantal boeddhistische gedachten in 
de canon van de Yungdrung Ba (de eeuwige of 
oorspronkelijke Ba). Maar het was niet alleen de Ba 
die assimileerde, het boeddhisme nam ook veel 
elementen over van de Ba. Deze invloed op het boed-
dhisme is terug te vinden in het gebruik van gebeds-
vlaggen, geestvallen bij tempels en bergen, doods- en 
huwelijksrituelen en orakeltechnieken. Ook het Dzog-
chenonderricht (het onderricht van de Grote Perfectie) 
vindt zijn oorsprong in de Bomtraditie. 

Om Tibet te begrijpen hebben we de Ba nodig, om 
Ba te begrijpen hebben we magie nodig. Als we ons 
op Ba richten, doen we een beroep op onze magische 
vermogens. We verbinden ons weer met onze omge-
ving, het weer, de natuurgoden, geesten en elementen 
om sacrale of spirituele energie vorm te geven in ons 
dagelijks leven. De met de natuur verbonden spiritua-
liteit van boeddhistisch Tibet is dus voor een groot 
deel gebaseerd op de traditie van &in. Sinds de 
verspreiding van het boeddhisme over de wereld vanaf 
de tweede helft van de twintigste eeuw (na de inval van 
China in Tibet) is er meer aandacht ontstaan voor de 
verschillende scholen en hun tradities. De Bomtraditie 
werd in 1977 erkend door het Lhasa gouvernement en 
de Ba werd toegelaten tot de bijeenkomst van het 
parlement in ballingschap. Naast de Gelugpa-, Kagyu-
pa-, Nyingmapa- en Sagyapaschool benoemde de Dalai 
Lama de &in als vijfde school binnen het Tibetaanse 

De term `Ba' betekent 
uitnodiging of reciteren. 
Een bewoner van Tibet 
staat daarom ook wel 
bekend als `Bayar: 

`diegene die heilige formules of mantra's reciteert'. Het 
leven van een Bapo is doordrenkt van magie. Alles 
wat een mens tegenkomt, kan in contact staan met de 
goden, de elementen en het weer, en wordt erdoor 
beïnvloed. Een Bapo reciteert mantra's en roept de 
goden en natuurgeesten op, om ze in contact te bren-
gen met menselijke wezens. Weermakers gebruikten 
mantra's voor de beïnvloeding van het weer en hebben 
als taak het juiste weer te laten ontstaan: bij droogte 
moet er regen komen, bij een stortvloed juist droogte. 
Ook het boeddhisme van vandaag maakt daarvan 
gebruik. De achtlettergrepige heilige mantra van de 
Ba is OM MA TRI MU YE SA LE DU. Deze is te 
vergelijken met de boeddhistische mantra OM MANI 
PADME HUM. 

Boven de huisdeur, een klooster, waterkant of berg-
pas gebruikt men de Do, de geestval: een twee- of drie 
dimensionaal houten frame, omwikkeld met kleurrijke 
wollen draden in een spinnenwebvorm. Deze vertegen-
woordigt de wereld in het klein en heeft als functie de 
geest te vangen en te doen verdwalen. Daarnaast zijn er 
allerlei grote en kleine amuletten die dezelfde functie 
hebben als de  ze geven bescherming. Een amulet 
kan een ring zijn, een ketting, een haarspeld of 
kledingstuk. 

Men offert een vervangend object voor levensener-
gie om iets te keren, bijvoorbeeld om een angst weg te 
nemen. Dit offer gaat gepaard met soms lange rituelen 
waarin de priester in gesprek gaat met de godheid of de 
geest. Een ander ritueel is het voorspellingsritueel: hoe 
zal het met een zieke gaan, welke demonen zijn verant-
woordelijk, met welke genezingsceremonie kan de 
ziekte worden verdreven? 

boeddhisme. Vanuit deze 
erkenning gaf de Dalai 
Lama de spirituele leraar 
van alle Biinpos, Abt 
Lungtok Tenpa'i Nyima, 
de titel troonhouder 
(Trizin), die alleen wordt 
toegekend aan het hoofd 
van een school. 

Geestvallen en 
amuletten 



Reinigingsritueel 

Voor het zuiveringsritueel worden twee goden 
uitgenodigd, Welchen Gekhb en Welchen Nyampa. 
Deze beschermgoden zijn hulpmiddelen bij de 
meditatie en het reinigingsritueel. Dit ritueel 
reinigt de wereld symbolisch van al het kwaad van 
het afgelopen jaar. 

Op de dag van het ritueel tekent een lama met 
gekleurd zand twee mandala's op de grond, zodat 
de twee goden kunnen komen. De mandala voor 
de eerste god, Welchen Gekhei, is een vierkant 
omringd door een cirkel; de mandala voor de twee-
de god, Welchen Nyampa, een triangel waarin een 
menselijk figuur getekend is. Wanneer de man-
dala's gereed zijn, nemen de abt, de monniken en 
de leken van het dorp hun plaats in. De priester 
gebruikt wierook en plaatst over de mandala van 
Welchen Gekhti een geestenval, een soort tent van 
stokken die worden samengebonden. 

Nu kan de (symbolische) heilige Khyungvogel 
(Garuda) zijn plaats innemen op de top van de 
symbolische kosmosboom die deel is van de 
geestenval. Vervolgens wordt er een metalen 
framewerk in de geestval geplaatst met daarop een 
kom met gezuiverd water. Een vuur onder de kom 
brengt het water aan de kook. 

Wanneer de avond valt, begint het eigenlijke 
ritueel: een klomp goud en een van zilver, een staaf 
van koper en twee stenen, turquoise en koraal, 
worden door de hoofdlama, die de Khyungvogel 
vertegenwoordigt, met de blote hand in kokend 
water gehouden, er weer uit genomen en daarna in 
het vuur gelegd. Met zijn handen gooit de lama 
het kokende water naar de mensen toe. Voor hen 
voelt het water koud aan. Vervolgens nemen de 
monniken de staafjes en stenen die zij in het vuur 
hebben gelegd er met hun blote handen uit. Later 
plaatsen zij eieren, gemaakt van boter, in het vuur 
om die er ongesmolten weer uit te halen. Aan het 
einde van de zeven uur durende ceremonie nemen 
de lama's de kom weg en beginnen in een soort 
trance te dansen. Het ritueel eindigt met het 
vernietigen van de twee zandmandala's. 
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Tenzin 
Wangyal 

Rinpoche 

Het eeuwige pad 

Yungdrung Min (eeuwige of oorspronkelijke Ba) was 
in Tibet het eerste volledige pad naar spirituele bevrij-
ding. Een belangrijke Beintekst, de MA-gyud (Moeder 
tantra), verhaalt de levensgeschiedenis van de grote en 
verlichte leraar Tapa Shen-rab Mibo en zijn onder-
richt. Zoals alle Boeddha's gaf Teinpa Shen-rab onder-
richt overeenkomstig de vermogens van zijn leerlingen. 
Het onderricht spreekt van wegen of voertuigen, poor-
ten en cirkels. De eerste reeks wegen of voertuigen zijn 
de basis van het Beinonderricht. Dit zijn negen catego-
rieën van onderricht die elk hun eigen kenmerkende 
uitgangspunten, oefeningen en resultaten hebben. Zo 
zijn bijvoorbeeld de lagere voertuigen gericht op 
geneeskunst, astrologie en voorspelling. De tweede 
reeks is onderverdeeld in vijf delen, vijf 'portalen': het 
eerste gaat over esoterische tantrische praktijken en 
bezweringformules, het tweede bestaat uit allerlei 
magische zuiveringsrituelen, het derde geeft regels 
voor het kloosterleven en voor leken, het vierde geeft 
instructies voor psychospirituele oefeningen en medi-
tatie, en het vijfde wordt de 'Ene Schat' genoemd: deze 
ene schat vat de essentiële aspecten van de vier portalen 
samen. 

De derde reeks, een reeks cirkels, bestaat uit het pad 
van afstand doen (de uiterlijke voorschriften, de sutra-
leer), het pad van transformatie (de innerlijke voor-
schriften, de tantraleer) en het pad van zelfbevrijding 
(de geheime voorschriften, ofwel Dzogchen, grote 
perfectie). Het pad van afstand doen, het veiligste pad, 
vereist in het algemeen meerdere levens om de staat 
van verlichting te bereiken. De laatste twee, het pad 
van transformatie en het bevrijdende pad, het meest 
subtiele en het moeilijkst, bieden de beoefenaar de 
mogelijkheid om verlichting te bereiken tijdens dit 
leven. 
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a was ik als kind 
met mijn dromen 
omgegaan, zo keek 
ik naar de natuur en 
de elementen, dat 
was wat er in mijn 
slaap gebeurde» 

Lopon Tenzin 
Namdak 
Rinpoche 

Na het eerste examen wordt de novice kaalgescho-
ren en krijgt hij een nieuwe naam. De novices volgen 
vanaf nu de vier basisregels die de grondslag vormen 
voor alle andere regels: de beloften niet te doden, niet 
te stelen, niet te liegen en geen geweld te gebruiken. Ze 
nemen bovendien vijfentwintig kloosterorders aan. 
Hier begint het pad van afstand doen. De volgende 
stap is om 250 regels na te leven die men in gedeelten 
kan nakomen, verdeeld over een aantal jaren (nonnen 
hebben 360 regels). 

Men volgt het gehele onderricht op het niveau van 
monnik. Na een aantal jaren van studie ontvangt de 
monnik de titel Drangsong, waarna deze verder kan 
studeren voor Geshe. Deze studie bestaat uit het 
volgen van vijf jaar sutra Met pad van afstand doen'), 
twee jaar tantra (`Het pad van transformatie') en een 
jaar (soms drie jaar) Dzogchen Met pad van zelfbe-
vrij ding'). In een publiek debat worden de monniken 
getest op hun kennis. Tot slot volgen één of meerdere 
retraites van 49 dagen. Er is een open retraite met 
zonlicht en een retraite waarin men de volle 49 dagen 
in het donker zit onder begeleiding van een leraar. 

Een Tibetaans document uit de veertiende eeuw 
verdeelt de Bënpriesters naar hun vermogens in vier 
categorieën. De cha shen behoren tot de waarzeggers. 
De nang shen zijn diegenen die demonen kunnen 
weghouden. Deze beide soorten priesters werken met 
heilige teksten en exorcisme. Ook gebruiken ze vuurri-
tuelen. De pul shen zijn sjamanen (mannen of vrou-
wen) die hun lichaam laten overnemen door geesten 
die via hun mond kunnen spreken. De sid shen (alleen 
mannen) zijn de meesters van het begraven en van de 
360 doodsrituelen. Ook deze priesters gebruiken 
sjamanistische technieken: zij gaan in trance, ontmoe-
ten geesten en toornige goden. De sjamaan staat als 
genezer in het middelpunt van de rituelen waarmee de 
confrontatie wordt aangegaan tussen de zieke persoon 
en de beschermende god of geest. 

Alle priesters hebben aan het (basis)studieprogram-
ma deelgenomen, maar afhankelijk van de specialiteit 
van de leraar hebben zij zich verder bekwaamd. De 
verschillende wegen worden soms al bij geboorte, of 
de incarnatie, van de betreffende persoon voorzien. Zo 
was van Tenzin Wangyal Rinpoche bekend dat hij de 
droom- en slaapyoga (welke behoort bij 'Het pad van 
transformatie') naar het westen zou brengen. 

Westerse Bilnpomeester 

Zijn Heiligheid Lungtok Tenpa'i Nyima Rinpoche, de 
drieëndertigste abt van Menri, is sinds 1969 het spiritu-
ele hoofd van alle Bënpos. Hij is ervan overtuigd dat 
de culturele traditie alleen behouden kan blijven met 
behulp van kloosters. Na de Chinese overname van 
Tibet zetten Lopon Tenzin Namdak Rinpoche en 
anderen in het Menri Klooster in Dolanji (India) een 
trainingsprogramma voor Bënmonniken op. Later 
volgde het klooster Tritsen Norbutse in Kathmandu 
(Nepal). Het trainingsprogramma van de kloosters 
leidt monniken in negen jaar op tot Geshe. In het 
Menriklooster leven nu tweehonderd monniken: een 
oude groep monniken die de rituelen en ceremoniën 
uitvoert, kloosterstudenten en jonge monniken. De 
eerste klas die hier, buiten Tibet, begon, studeerde af in 
1986. 

In deze groep bevond zich een belangrijke incarna-
tie: de Tibetaanse Geshe Tenzin Wangyal Rinpoche. 
Tenzin Wangyal werd door de Lopon -hoofdleraar - 
Sangye Tenzin Rinpoche herkend als de reïncarnatie 
van Khyungtul Rinpoche, een beroemd geleerde, 
leraar, schrijver en meditatiemeester. Deze geleerde 
stond bekend als meesterastroloog en in West-Tibet en 
Noord-India was hij bekend als onderwerper van 
wilde geesten. Velen zochten zijn hulp omdat hij ook 
een heelmeester met magische vermogens was. 

D- 
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«e met de natuur 
verbonden spiritua-
liteit van boed- 
dhistisch Tibet is 
voor een groot deel 
gebaseerd op de 
traditie van Bij",  

Tenzin Wangyal Rinpoche richtte in 1992 het 
Ligmincha Instituut op om de cultuur, de religie, het 
onderwijs en de kunst van Tibet en de Zhang Zhung te 
behouden. Hij is nu president van het Ligmincha Insti-
tuut in Charlottesville (Virginia, VS) en residerende 
Lama. Tenzin Wangyal Rinpoche is een van de weinige 
Biinpo meesters die in het westen leven, die opgeleid 
zijn in de Batraditie en gekwalificeerd zijn om hierin 
onderricht te geven. Behalve in de Verenigde Staten 
doet hij dit in West-Europa, Polen, Rusland en 
Mexico. 

Het bezoek van Tenzin Wangyal Rinpoche aan ons 
land heeft geleid tot de oprichting van de &in Garuda 
Foundation Holland. De stichting bestudeert het 
onderwijs en de cultuur van de Béintraditie in Neder-
land, vooral zoals deze worden onderwezen door 
Tenzin Wangyal Rinpoche. Rinpoche komt hiervoor 
naar Nederland, geeft onderricht en verzorgt lezingen, 
cursussen en oefengroepen. Het huidige driejarige 
studieprogramma en de daarbij behorende seminars in 
Nederland zijn een onderdeel van het Tad van trans-
formatie'. Tenzin Rinpoche geeft tweemaal per jaar 
onderricht, met daarnaast studie in een instructiegroep, 
beoefening in de oefengroepen en persoonlijke studie. 

De weg die wij als studenten kunnen volgen in het 
westen is voor ons afhankelijk van de leraar, van 
persoonlijke interesse, van het aanbod van het onder-
richt en ook van de discipline om een ingeslagen pad 

Tenzin 
Wangyal 

Rinpoche 

vol te houden. Ons onderricht is dus van een ander 
niveau dan een studie in een klooster, waar je dagelijks 
gedurende vele jaren onderricht krijgt. 

Vanaf het moment van oprichting blijkt in Neder-
land een groeiende belangstelling te bestaan voor de 
rijkdom en kracht van de oefeningen uit de Batradi-
tie. Het onderricht wordt op verschillende plaatsen in 
oefengroepen beoefend en verder ontwikkeld (in 
Amsterdam, Eindhoven, Groningen, Utrecht en 
Maastricht). De groepen zijn toegankelijk voor ieder-
een die geïnteresseerd is — voor de beoefening komen 
de deelnemers één of twee maal per maand bij elkaar. 
Tijdens de bijeenkomsten werkt men aan elementenbe-
oefening, droom- en slaapyoga, cheid (een ritueel van 
het symbolisch offeren van het lichaam en het door-
snijden van angst), meditatie, visualisatie, reinigings- en 
ademhalingsoefeningen. In 2004 verzorgt Tenzin 
Wangyal Rinpoche onderricht over de Bardo, het 
proces van sterven en dood (20-23 mei) en over de 
Powa, de bewustzijnsoverdracht tijdens het sterven 
(21-24 oktober). Vanaf 2005 start er een nieuw driejarig 
studieprogramma in Amsterdam. ti 

Neem voor meer informatie contact op met de Bon 
Garuda Foundation Holland, telefoon: 0521 551588, 
email: info@bongaruda.com,  
website: www.bongaruda.com. 

Boeken van Tenzin Wangyal Rinpoche: De helende kracht 
van de elementen (Asoka 2003), Leven en sterven als een 
droom (Asoka 2003), Het wonder van onze oorspronkelijke 
geest: dzokchen in de Biintraditie van Tibet (Elmar), De 
werkelijkheid van slapen en dromen (Elmar) (nog te 
bestellen bij de BiinCaruda Foundation, herdruk eind 
2003 bij Asoka). In mei verschijnen bij uitgeverij Asoka 
Slaapyoga, oefenen in je slaap en Oefenen met de elemen-
ten, een oefenboek plus cd met alle mantra's. 

Jan Dinkelaar (1945) volgde een muziekstudie aan het 
Rotterdams Conservatorium en studeerde psychologie 
en boeddhisme aan de Rijksuniversiteit te Leiden. Hij is 
medeoprichter van het Nederlands Instituut voor trai-
ningen Stervensbegeleiding (NIS) en docent stervensbe-
geleiding, psychologie, meditatie en boeddhisme. Hij 
geeft een tweejarige training Meditatie vanuit de Beintra-
ditie en het Tibetaanse boeddhisme en is initiatiefnemer 
en voorzitter van de Beln Garuda Foundation Holland. 



voetnoOt 
Door Jacques den Boer 

Dansen 

Jongeren die dansen op een podium in een Amsterdamse straat, onder bege-
leiding van pittige muziek, dat is niet het soort boeddhisme waar we aan 
gewend zijn in onze contreien: 'Het lijkt de EO wel.' Toch kreeg ik een opge-
wekt gevoel bij de uitzending van de BOS waarin deze jonge boeddhisten van 
de Chinese tempel aan de Zeedijk te zien waren. Het plezier waarmee ze 
bezig waren, werkte aanstekelijk op de omstanders - die hadden er ook lol in. 
Wat was er eigenlijk zo bijzonder aan dat straatoptreden? Natuurlijk aller-
eerst dat het boeddhisten waren. Die zie je niet dagelijks de aandacht van de 
voorbijgangers trekken, op een podium en dansend in spijkerbroek. Net  
gewóne jongeren. 
De eerste gedachte als in een doorsnee gezelschap het woord boeddhisme 
valt, is volgens mij aan figuren die in een oranje of donkerrode pij lopen, met 
de Dalai Lama als het prototype. Pas in tweede instantie zal men denken aan 
aanhangers van het boeddhisme in de buurt, die uiterlijk niet te onderschei-
den zijn van hun hervormde of katholieke medeburgers. Het boeddhisme is 
voor de meesten in onze samenleving nog steeds iets exotisch. 
En dan boeddhisten die dansen. Boeddhisten zijn toch vooral bedachtzame 
lieden, die juist niet hun emoties uitleven? Onalledaagse lichaamsbewegingen 
en muziek zijn er genoeg in boeddhistische rituelen en ceremonies, maar alles 
is zeer beheerst, ingetogen. Dát was precies wat ik ongewoon vond: de 
vrolijkheid daar op het podium. Spontaan door al dat bewegen, het tempo, 
het ritme, de muziek, niet kunstmatig opgefokt. Ik vond dat mooi: levendig 
boeddhisme, open naar de wereld, contact zoekend met de niet-boeddhisti-
sche omgeving. Het is een aspect dat in het westers boeddhisme onderbelicht 
is. Anders dan de ernstige overweging van oude, overgeleverde teksten, 
anders dan stille, onbeweeglijke meditatie. 
Trouwens, het innerlijke aspect dat de voedingsbodem van het boeddhisme is, 
kwam in de tv-uitzending ook aan bod. Zo zag je dezelfde jongeren in de 
tempel ernstig discussiëren over wat te doen als je bij een vechtpartij betrok-
ken raakt: ook geweld gebruiken of niet? Daar kwamen boeddhistische deug-
den als liefdevolle vriendelijkheid, mededogen en wijsheid ter sprake. Hoe 
leef je daarmee op straat? 

In die Chinese tempel, zo opzichtig allochtoon in de oude binnenstad, wordt 
de leer van de Boeddha een humanistisch boeddhisme genoemd. Want, zegt 
de grondlegger van de tempel, de ch'an-meester Hsing Yun: 'De Boeddha 
leerde ons dat het hele universum in ons hart is.' Zijn leer is voor de hele 
mensheid, zonder onderscheid in ras, land of cultuur. 
Het gaat er altijd om het goede van het kwade te onderscheiden, zegt hij, en 
dan — om toch maar een oude tekst, het Dhammapada, aan te halen — het 
goede te doen en het kwade na te laten. Dit streven vraagt voortdurende 
oplettendheid en oefening in wijsheid. Het is moeilijk, maar niet bovenmen-
selijk. De mens is er, met vallen en opstaan, toe in staat. De vertaalster Tonny 
Kurpershoek noemde dat eens 'Boeddha's boodschap van het geluk'. Daar 
kun je op zijn tijd best vrolijk bij zijn.. 
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PIJN, VERMOEIDHEID EN KOU zijn de drie hoofdingrediënten van een rohatsu. 

Melissa Lips onderging zo'n intensieve zen-boeddhistische meditatieweek in een 

Japans klooster. Ze dronk afwaswater, kreeg klappen en mediteerde op een 

onbegrijpelijke koan. Maar ze zag ook een zentuin in het maanlicht. 

Door Melissande Lips 

"H et ondervinden en overwin- 
nen van pijn is één van de eer- 
ste proeven in een zeeoefe-

ning. Zoals elke andere kunde of talent is goede zazen 
alleen te ontwikkelen door langdurige inspanning, 
wilskracht en een flinke dosis lef", waarschuwt het 
kloosterboek mij van tevoren. Ook uit de verhalen van 
mijn zengroepsgenoten heb ik al kunnen opmaken 
welke fysieke en geestelijke ontberingen mij te wach-
ten staan. Om over de cultuurshock maar niet te spre-
ken. Want ik ga naar Japan. Naar Tofukuji, een trai-
ningsklooster voor monniken in de Rinzai-traditie van 
de Japanse zen, gelegen in Kyoto. Vrouwen worden in 
dit klooster alleen gedurende de speciale meditatiewe-
ken toegelaten. 

Gewapend met thermo-ondergoed, fleece-truien en 
chocoladeletters voor Sinterklaasavond word ik op 
zondagmiddag door Jeff Shore, zenbeoefenaar en  

hoogleraar aan de Zen-universiteit in Kyoto, afgezet 
bij Tofukuji. Het tempelcomplex stamt uit de dertiende 
eeuw en bestaat uit verschillende subtempels, een 
enorm landgoed waar een klein riviertje doorheen 
stroomt en een zentuin van rotsen en mos in schaak-
bordpatroon. Het is een van de beroemdste Rinzai-
kloosters in Japan en de roshi, Fukushima, is een van 
de beste leraren. Op sokken (schoenen worden voor de 
buitendeur achtergelaten) volg ik een van de hoofd-
monniken de gang in. Hij glijdt geruisloos voor mij uit 
over de gelakte houten vloer, die door de papieren 
schuifdeuren op natuurlijke wijze verlicht wordt. 

Mijn Japans is niet wat het zou moeten zijn en het 
Engels van de Japanners is ook vrij roestig. Gelukkig 
word ik opgevangen door Sally, een Amerikaanse, die 
al een aantal jaar traint bij dit klooster en goed Japans 
spreekt. Van Sally leer ik ook de basisregel van het 
klooster: let op je buurman en doe nooit iets wat hij 
nog niet gedaan heeft. 

Samen met Sally deel ik het vrouwenverblijf, een 



Kyoto 

nnen de Rinzai-
traditie draait alles om 
tempo. Voortdurend 
ben je bezig om zo 
geruisloos mogelijk, 

• zo snel mogelijk te 
doen wat eredaan 
moet worden» 

ik een slok zout-zure-pruimenthee (wat smaakt zoals 
het klinkt) en is er om vier uur een ontbijt bestaande 
uit lauw water met enkele rijstkorrels waarvan dan ook 
nog eens de helft geofferd moet worden aan de 'honge-
rige geesten', en opnieuw: een pruim. Het schijnt 
gezond te zijn. 

Tijd om lang stil te staan bij de kwaliteit van het 
eten is er echter niet. Voor ik het weet zit ik alweer op 
mijn matje in de zendo (meditatieruimte). Aan de lange 
zijden van de ruimte zitten de monniken en leken in 
een rij naast elkaar, de gezichten naar het midden, de 
blik schuin op de stenen vloer gericht. Het is er koud; 
de ramen en deuren staan wagenwijd open, en ook in 
Japan is het winter. Buiten verliezen de esdoorns hun 
laatste oranjerode blaadjes. De lucht is strak en helder 
blauw. 

De zitperioden duren ongeveer vijftig minuten, 
soms iets korter, en worden afgewisseld met kinhin 
(loopmeditatie), lezing van de roshi (in het Japans), 
maaltijden of dokusan. De dokusan is een persoon-
lijke, formele ontmoeting met de roshi die plaatsvindt 
in een apart vertrek. Na enkele buigingen, met de neus 
op de vloer, zeg je welke koan je bestudeert en geef je 
daarop een antwoord, waarna de roshi het antwoord 
afkeurt door met een belletje te rinkelen. En dat vijf 
zes keer per dag. Mijn koan is dezelfde als die van elke 
beginner: Wat is Joshu's Mu? En het antwoord ... al sla 
je me dood. Wanneer je wél het juiste antwoord hebt 
gegeven (dit kan jaren duren), ontvang je de volgende 
koan. Er bestaan er meer dan drieduizend. 

Rituelen 

Binnen de Rinzai-traditie draait alles om tempo. 
Voortdurend ben je bezig om zo geruisloos mogelijk, 

  

Fukushima 

raamloos kamertje van drie bij vier tatamimatten, met 
een Peruaanse studente informatica en een boeren en 
scheten latende Duitse zen-non, die net vijf jaar in een 
(mannen)klooster heeft doorgebracht. Na een heerlijke 
maaltijd van rijst, misosoep en zure groenten (ik wist 
nog niet dat ik dit elke dag geserveerd zou krijgen) 
worden Sally, de Peruaanse en ik verwacht bij de roshi 
voor een eerste kennismaking. Fukushima is een 
beminnelijk, klein, rond mannetje, met pretoogjes en 
een grote glimlach, gekleed in een goudgeel gewaad, en 
zijn Engels is redelijk verstaanbaar. Ontspannen over-
handigen we onze cadeautjes en drinken groene thee 
met zoete bonenkoekjes, terwijl hij ons ondervraagt 
over onze reis. Nog geen kwartier later staan we weer 
buiten en kan het echte werk beginnen. 

Mu 

Na de openingsceremonie van de rohatsu, waar ik 
mijzelf luidruchtig introduceer door bij een buiging 
met mijn billen tegen een papieren deur te stoten, gaan 
we die avond vroeg naar bed, want de volgende dag 
wordt er om drie uur 's ochtends al gebeld voor het 
ochtendritueel van sutrazingen en buigen. Daarna krijg 
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aor een hoogopge-
leide, zelfstandige 
Nederlandse vrouw is 
het een vreemde 
gewaarwording om 
overal vanzelf-
sprekend achteraan 
geplaatst te worden. 

zo snel mogelijk te doen wat er gedaan moet worden, 
binnen een bepaalde tijdspanne. Bijvoorbeeld tijdens 
de maaltijden waar de rituelen (sutrazingen, handen 
vouwen, buigingen, knikjes, et cetera) bijna meer tijd 
in beslag nemen dan het eten zelf. Na het sutrazingen 
pakt iedereen razendsnel zijn kommetjes en stokjes uit 
en zet ze, naar formaat, neer op de lage banken. De 
drie jongste monniken serveren rijst en soep uit kleine, 
blankhouten tonnetjes. Elk gerecht wordt een aantal 
keer aangeboden. De laatste serveerronde is puur 
symbolisch: iedereen buigt beleefd ten teken dat hij 
niet meer wenst, honger of niet. Tot slot krijg je thee 
om je kommetjes en stokjes schoon te maken; het 
`afwaswater' (thee met restjes van de rijst, soep en zure 
groenten) drink je op. De kommetjes worden afge-
veegd aan een poetsdoek en weer in een andere doek 
gevouwen. Dit ritueel wordt een week lang drie keer 
per dag herhaald. Er komt geen water aan te pas. Net  
zomin als aan je lijf overigens. 

Leken kunnen, verspreid over de dag, ongeveer drie 
uur slapen op hun futon. De monniken slapen 's nachts 
anderhalf uur rechtop in de zendo en doen overdag 
vaak nog klusjes tussendoor. Gevolg is dat iedereen, 
monnik en leek, in slaap dut tijdens het mediteren. Hét 
medicijn hiertegen is de keisaku: een platte, lange stok. 
De monniken worden, wanneer ze maar enigszins uit 
het lood zitten, snoeihard geslagen. Van het geluid 
alleen al ben je in één klap klaarwakker. De leken 
mogen zelf aangeven of ze geslagen willen worden en 
dat gebeurt dan bovendien heel wat zachtaardiger. Er 
wordt gemikt op het drukpunt tussen de schouderbla-
deren waar, door de tik, het bloed weer gaat stromen; 
erg prettig dus, zelfs als het pijn doet. 

Nachtzitten 

Tussen half twaalf en half twee 's nachts is er yaza, 
nachtzitten. Dan wordt er buiten gezeten, in het 
donker, in de kou, met uitzicht op een zentuin in 

maanlicht. Je zit twee uur aan een stuk in dezelfde 
houding op je matje, hoewel het oogluikend wordt 
toegestaan om even te bewegen door bijvoorbeeld van 
been te wisselen. Voor mij was dit steeds het meest 
prettige en vredevolle moment van de dag. En in groot 
contrast met de kinhin. In Nederland ben ik gewend 
om tijdens deze loopmeditatie óf langzaam, óf snel te 
lopen, maar hier, in het klooster, wordt er keihard 
rondjes gerend om de zendo, op slippers in een oosters 
maatje welteverstaan. Ik heb de blaren om het te bewij-
zen. 

Tijdens zo'n marathon vloog de hoofdmonnik eens 
uit de bocht en knalde tegen een paal. Dat zou lach-
wekkend geweest zijn als het niet zo pijnlijk was; 
binnen de hiërarchie van het klooster kan een hoofd-
monnik zich zulke fouten niet veroorloven. Dat bete-
kent gezichtsverlies. Vooral de Japanse zen hecht veel 
belang aan de buitenkant, de rituele vorm van hande-
len, en aan hiërarchie. Seniormonniken boven junior-
monniken, monniken boven leken, mannen boven 
vrouwen. Voor een hoogopgeleide, zelfstandige 
Nederlandse is het een vreemde gewaarwording om 
overal vanzelfsprekend achteraan geplaatst te worden 
omdat je een vrouw bent, maar tegelijkertijd viel er 
hierdoor ook een last van mijn schouders. Het leert je 
nederig te zijn. Doordat mijn plaats in de hiërarchie 
duidelijk was en ik die, op dat moment, accepteerde, 
viel het bewustzijn van mijn buitenkant en mijn 
`verworvenheden' weg en kon ik af en toe zonder 
oordeel naar mijzelf en anderen kijken. Ik hoefde 
alleen nog maar te mediteren, te zijn, te handelen, te 
genieten ook: van de schoonheid van het klooster, de 
natuur, de rituelen. 

Want naast de pijn, de kou en de vermoeidheid, is 
de schoonheid van alles misschien wel wat me het 
meest is bijgebleven. Het geluid van blote voeten en 
ruisende gewaden in de gang, het gekras van de kraai-
en, het zachte tikken van stokjes tegen kommetjes van 
lakwerk, de late herfstkleuren in de tuin, de lichtval in 
de gangen, het getik van regen op het dak, het gelach 
van kinderen op een nabijgelegen schoolplein, de 
eenheid in het samenzijn, het samen zingen, samen 
eten, de bescheidenheid, het respect voor alles wat 
leeft, de eenvoud, de aandacht voor elke handeling, de 
zorg voor ieder detail. 

De stilte in de diepe, donkere nacht. oé 

Melissande Lips (1975) is afgestudeerd in kunstgeschiedenis, 

werkt in de culturele sector, schrijft verhalen en werkt momen-
teel aan een eerste roman. Ze mediteert sinds ongeveer drie 

jaar, waarvan de laatste twee bij Zen onder de Dom in Utrecht. 

Website van het klooster: www.tofukuji.jp  
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STICHTING VRIENDEN VAN HET BOEDDHISME 

VOORJAARSBIJEENKOMST 2004 
Graag nodigen wij u uit voor de voorjaarsbijeenkomst die plaats zal vinden op zaterdag 22 mei a.s. 

in 'De Magneet', Julianalaan 44, 3722 GR Bilthoven, met als thema: 

`DE DOOD ALS MOGELIJKHEID' 

PROGRAMMA 

 

11.00 
 

Opening door de heer Paul Boersma, voorzitter 
van de Stichting Vrienden van het Boeddhisme. 
Puja, een korte ceremonie, door prof.dr. R.H.C. 
Janssen. 
Irène Kyojo Bakker: 'Leven met sterven: tussen nu 
en dan'. 
Welke rol kan het besef van onze sterfelijkheid 
spelen in dit kostbare leven? Is er verschil tussen 
overgave aan ons leven zoals het is en overgave 
aan de dood zoals hij komt? 

 

12.15  Lunchpauze 

 

13.30  Eric Soyeux: 'Wat gebeurt er bij de dood en hoe 
bereiden we ons daarop voor?' 
Het tibetaanse boeddhisme beziet de dood als een 
overgang, een proces waarbij alles wat ons bindt 
aan dit bestaan geleidelijk oplost. Als we goed 
voorbereid zijn biedt ons sterven de gelegenheid 
om bevrijding te vinden, onze ware natuur te 
herkennen. 

Theepauze 

 

15.00  Bert Leguijt: 'Rituelen rond de dood in de 
theravada-traditie'. 
Hoe wordt de stervende begeleid? Voorbeelden 
ontleent de spreker m.n. aan zijn werk in het aids-
hospice in Lopburi, Thailand. 

16.00 Sluiting 

Irène Kyoyo Bakker is leerling van Genpo Merzel Roshi en 
priester in de zenboeddhistische traditie. Zij geeft o.a. 
trainingen en workshops in zenmeditatie, in het omgaan met 
levensbedreigende ziekte en dood, en in stervensbegeleiding en 
angst- en stressreductie. Ook geeft zij lezingen op het gebied 
van spiritualiteit. Daarnaast is zij gezins- en relatietherapeut en 

verbonden aan het psycho-oncologisch therapiecentrum "Het 
Behouden Huys" in Haren (Gr). 

Eric Soyeux beoefent en bestudeert het boeddhisme sinds 1984 
onder leiding van zijn leraar Sogyal Rinpoche (schrijver van 
"Het Tibetaanse Boek van Leven en Sterven", en oprichter van 
de wereldwijde organisatie Rigpa). Op het moment is Eric 

werkzaam als instructeur en mentor bij de stichting Rigpa en 
als boeddhistisch geestelijk verzorger in gevangenissen. Hij is 
mede oprichter van Rigpa Nederland, Dzogchen Community 

Nederland en de Boeddhistische Unie van Nederland. 

Bert Leguijt is beeldend kunstenaar en verpleegkundige. Hij 
studeerde Vipassana-meditatie in de traditie van Sayagyi U Ba 
Khin, was monnik in Myanmar, werkte in een boeddhistisch 
aids-hospice in Thailand, en was aids-buddy in Amsterdam. 

Toegangsprijs: € 24.50, voor donateurs € 18.50, (koffie en 
thee inbegrepen); aangeraden wordt om zelf te zorgen voor 
een lunchpakket. 

Aanmelden vanaf heden tot io mei door overmaking van 
het bedrag op giro 1520022 t.n.v. SVB te Oegstgeest, o.v.v. 
'Voorjaarsbijeenkomst', dvanaflo mei telefonisch op 
nummer 026-3342788, tussen 9.15 en 10.15 uur. 

Nadere informatie via het SVB-secretariaat: 
tel.: 0599-648671 
email: secretaris®vriendenvanboeddhisme.nl 
website: www.vriendenvanboeddhisme.nl  
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Wantrouw de heilige oorlog tegen het kwaad 

Het voeren van de wolf 
SINDS DE TERRORISTISCHE AANSLAGEN van ii september 2001 spreekt de 

Amerikaanse president George W. Bush van de 'As van het Kwaad'. Volgens Bush 

is de wereld in te delen in vredelievende naties en schurkenstaten; deze 

schurkenstaten vormen met elkaar de As. David Loy vindt deze voorstelling van 

zaken te simpel. Goed en kwaad zijn niet gebonden aan regio's, maar huizen in 

het hart van ieder van ons. 

Door David Loy 

I

n ons denken spelen concepten die elkaars 
tegengestelden zijn een belangrijke rol. 
Dit kunnen begrippen zijn als goed en 

kwaad, succes en mislukking, rijkdom en armoede. 
Omdat het boeddhisme het aandachtig observeren van 
onze denkprocessen benadrukt, moedigt het ons ook 
aan behoedzaam om te gaan met dit soort tegenstel-
lingen, zelfs met die tussen verlichting en illusie. 

We maken onderscheid tussen twee tegenover-
gestelde termen omdat we de ene verkiezen boven de 
andere, terwijl de betekenis van de ene term in feite 
afhankelijk is van de andere. Dat klinkt misschien 
abstract, maar in de praktijk kunnen we hier gemakke-
lijk tegenaan lopen. Als ik het bijvoorbeeld belangrijk 
vind om een zuiver leven te leiden (wat dat voor mij 
ook betekenen mag), dan moet ik ervoor zorgen dat ik 
onzuiverheid uit mijn leven ban. En als rijkdom en 
weelde belangrijk voor me zijn, zal ik me er nadrukke-
lijk voor moeten inzetten het tegenovergestelde, 
armoede, te vermijden. We kunnen niet door maar één 
brillenglas kijken, de twee glazen samen filteren onze 
beleving van de wereld. 

Goed en kwaad zijn van elkaar afhankelijk. Dat 
blijkt uit het feit dat we ons overtuigd weten van onze 
eigen goedheid als we het kwaad buiten ons zelf tegen- 

gaan en vernietigen. Dit is, treurig genoeg, ook de 
reden waarom oorlogen niet alleen maar angst met zich 
meebrengen, maar ook iets positiefs. Voor even 
worden onze alledaagse problemen aan de kant 
geschoven, de zin van het leven wordt duidelijker. 
Oorlogen verbinden ons good guys tegen de bad guys 
van het andere kamp. 

Verhalen 

We houden allemaal van de strijd tussen het goede 
(`wij') en het kwade (`zij'). Die strijd biedt ons op een 
bepaalde manier bevrediging. Denk maar aan de verha-
len die verteld worden in de films van James Bond, Star 
Wars of Indiana Jones. In zulke films is het volstrekt 
duidelijk wie de slechteriken zijn. Het zijn karikaturen 
van het kwaad, meedogenloos, fanatiek, bikkelhard, en 
ze moeten dus hoe dan ook aangepakt worden. Als 
toeschouwer kun je haast niet anders dan positief 
reageren op het geweld dat tegen hen wordt gebruikt. 
Omdat zij graag andere mensen laten lijden, is er niks 
op tegen wanneer ook hen pijn gedaan wordt. En 
omdat zij graag anderen doden, is het prima om hen te 
doden. Kwaad moet tenslotte met kwaad bestreden 
worden. Wat leren dit soort verhalen ons nu echt? Dat 
het belangrijk is om iemand die je wilt kwetsen, eerst te 



«et boeddhisme 
maant ons behoed-
zaam om te gaan 
met tegenstellingen, 
zelfs die tussen 
verlichting en illusi 

demoniseren. Ofwel: je moet hem in jouw sjabloon 
van goed versus kwaad weten te persen. Dat is ook de 
reden waarom de waarheid als eerste sneuvelt in alle 
oorlogen. 

Deze goed-en-kwaadverhalen zijn niet alleen maar 
vermaak. Om te kunnen overleven hebben we lucht 
nodig, water, voedsel, kleding, onderdak, vrienden — en 
we hebben verhalen nodig, omdat die ons leren wat 
belangrijk is in ons leven. Ze bieden ons voorbeelden 
van hoe je kunt overleven in een complexe en verwar-
rende wereld. In vroeger tijden waren de meeste van 
dit soort verhalen religieus van aard. Tegenwoordig is 
de vraag echter niet of een verhaal ons een goede 
moraal voorhoudt, maar of het verkoopt of niet. 

Het verhaal van goed tegenover kwaad ligt goed in 
de markt, omdat het zo gemakkelijk te begrijpen is. 
Tegelijkertijd kun je stellen dat we door deze simpele 
voorstelling van zaken op een gevaarlijke wijze voor de 
gek worden gehouden. We worden niet aangemoedigd 
om dieper te kijken en naar oorzaken te zoeken. Als 
iets eenmaal gedefinieerd is als het kwaad, hoef je het 
gewoon niet verder te onderzoeken, je hoeft het alleen 
maar te bestrijden. 

Intentie 

Boeddhisten worden aangespoord wel dieper te kijken. 
De boeddhistische leer legt de nadruk op de drie 
wortels van het kwaad, ook wel bekend als de drie 
vergiften: begeerte, wrok en illusie. Het gaat niet om 
de strijd tussen goed en kwaad, maar om het zien van 
de werkelijke oorzaken van het kwaad. De kernvraag 
waar het bij zelfinzicht om draait, is: begrijpen we echt 
wat onze intentie is? 

In de Nipata-soetra vraagt Ajita op een gegeven 
moment aan de Boeddha: "Wat is het dat als een sluier 
over de werkelijkheid ligt? Wat zorgt ervoor dat we de 
wereld om ons heen niet goed kunnen waarnemen? 
Wat, zou u zeggen, vergiftigt de wereld en bedreigt  

haar het meest?" "Het is door onwetendheid dat de 
werkelijkheid wordt versluierd", antwoordt de Boed-
dha, "en het komt door onachtzaamheid en hebzucht 
dat we de wereld om ons heen niet zien zoals ze is. De 
honger van de begeerte vergiftigt haar en angst is de 
bron van ons lijden." Omdat deze visie ons in staat 
stelt werkelijk te begrijpen wat de intentie is van waar-
uit wij denken en handelen, houdt ze een totaal andere 
benadering van de problemen in die worden veroor-
zaakt door onwetendheid, begeerte en geweld. In 
plaats van een heilige oorlog tegen het kwaad te ontke-
tenen, moeten we een minder dramatische strijd 
voeren. Eén die erop gericht is onze begeerte om te 
zetten in vrijgevigheid, onze wrok in liefde en onze 
onwetendheid in wijsheid. 

Een Amerikaanse grootvader had het met zijn klein-
zoon over zijn gevoelens na de tragedie van 11 septem-
ber. Hij zei: "Het is alsof er twee wolven aan het vech-
ten zijn in mijn hart. De ene wolf is wraakzuchtig, 
woedend en gewelddadig. De andere wolf is vriende-
lijk, vergevingsgezind en mededogend." De kleinzoon 
vroeg hem: "Welke wolf zal het gevecht in uw hart 
winnen?" De grootvader antwoordde: "Degene die ik 
voer." 

David R. Loy is professor aan de faculteit voor Internationale 
Studies van de Bunkyo Universiteit in Japan en beoefenaar van 

het zen-boeddhisme. 

Dit artikel is met toestemming overgenomen uit het Ameri-

kaanse tijdschrift Tricycle: The Buddhist Review, 43, 2002, en is 

vertaald door Paula Borsboom. 
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De paradox van ethiekloze verlichting 

Van opdracht 
naar bevrijding 

ETHIEK EN VERLICHTING STAAN OP gespannen voet met elkaar. Dat zou je 

concluderen uit sommige zenteksten en uitspraken van hedendaagse zenleraren. 

Soms lijkt het er zelfs op dat ethiek een obstakel voor verlichting vormt. Is dat ook 

zo? Of is integratie van die twee denkbaar? Evert Dekker waagt een poging. 

0 
0 

door Evert Dekker 

Principes heb ik niet. 
Aanpassing aan elke omstandigheid maak 
ik tot mijn principe. 

Anoniem Samurai, 
14e eeuw. 

oor mij is er helemaal geen acht-
voudig pad. Alles wat je doet 
moet je goed doen", zegt zen-

leraar Rients Ritskes tegen onderzoekster Christa 
Anbeek in haar boek Zin in zen. En voor zenmeester 
Dun Roshi geldt als enige regel die van Bodhidharma: 
`het ware zelf is helder en duidelijk'; al het andere is 
voor haar beperkend. Wat is hier aan de hand? Religie 
en ethiek horen toch bij elkaar als twee zijden van één 
medaille? Dat geldt volgens mij ook voor het zen-
boeddhisme, maar hier ligt de zaak toch iets anders 
dan in bijvoorbeeld het christendom en de islam. In 
zen is op z'n minst sprake van een paradox. 

Obstakel 

Het centrale begrip in zen is verlichting. In de bewust-
zijnstoestand van verlichting is de scheiding tussen 
subject en object, tussen mij en de dingen, weggevallen. 

Het 'ik', waar ik zo aan gehecht ben, is uitgedoofd. 
Eén van de consequenties hiervan is dat er geen plaats 
meer is voor 'dualistische' leefregels. Die impliceren 
immers dat 'ik' iets moet doen of nalaten ten opzichte 
van iets anders buiten mij: mensen, dieren of mijzelf (je 
kunt ook dualistisch omgaan met jezelf). Voor veel 
zenbeoefenaren zijn verlichting en ethische leefregels 
dan ook volstrekt gescheiden grootheden. Ja, voor hen 
kan de concentratie op het naleven van regels en voor-
schriften zelfs een obstakel vormen voor verlichting. 
Christofor Ives, die de relatie tussen zenboeddhisme 
en ethiek onderzocht, zegt: 'Zen manifesteert zich niet 
zelden gescheiden van of tegengesteld aan ethiek'. Ook 
Jan van Bragt wees er op tijdens het seminar Zen 
without dirty hands (Zen zonder vuile handen) van de 
organisatie 'Towards a European Zen' in de Tiltenberg 
in 2001 dat in het boeddhisme, in tegenstelling tot het 
christendom, moraliteit van secundair belang is. 
Volgens hem gaat het in het boeddhisme niet om het 
redden van de wereld maar om het redden van het 
`selves from the self' (het zelf van het ik). En in de 
bekende koan-verzameling Two zen classics staat de 
kernachtige uitspraak: 'Als je ook maar het geringste 
onderscheid maakt tussen goed of verkeerd, dan val je 
ten prooi aan geestelijke verwarring'. Het lijkt dus een 
uitgemaakte zaak: zenbeoefenaren houd je verre van 
ethiek! 



Om de zaak wat meer toe te s 
rijkste aspecten van ethiek en 
elkaar: 

pitsen, zet ik de belang-
verlichting tegenover 

Ethiek 

komt van buiten, van God 
of een andere autoriteit 

dualistisch 

er is sprake van dwang, 
controle van bovenaf of 
overreding 

ikzelf moet de regels naleven 

bepaaldheid: regels liggen 
vast 

stilstand, verstarring 

gehoorzaamheid, 
conformisme 

onderdrukkend 

nastreven van een normatie-
ve werkelijkheid 

zelfvoldaanheid wanneer ik 
aan de regels heb voldaan 

Verlichting 

komt van binnen, de trans-
formatie speelt zich binnen 
mij af 

non-dualistisch 

er is sprake van overgave in 
vrijheid van geweten 

er is geen 'ik' 

onbepaaldheid, leegte, 
oneindigheid 

voortdurende verandering 

expressie, creativiteit 

bevrijdend 

ervaren van de werkelijkheid 
zoals die is 

nooit eindigend, dus geen 
plaats voor zelfvoldaanheid 
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Monnik Ryokei (ca. 1570) met zwaard 

Het zal duidelijk zijn, dit is een zwart-wit-schema. 
Toch zit er een duidelijke tendens in. Verlichting en 
ethiek hebben net zo weinig met elkaar te maken als 
enerzijds de eenheidsbeleving van mens en God, waar 
de mystici van spreken, en anderzijds het leiden van 
een deugdzaam leven zonder die Godsbeleving. 
Verlichte meesters kunnen buitengewoon onethisch 
handelen. Zie de boeken van Brian Victoria over de 
misdaden van Japanse zensoldaten. Omgekeerd zijn er 
ongetwijfeld ethisch hoogstaande boeddhisten die niet 
verlicht zijn. Toch hebben verlichting én ethiek beide 
een belangrijke plaats binnen het boeddhisme. Hoe 
kunnen die twee samengaan of zelfs integreren? 

Achtvoudig pad 

Voor wie niet vertrouwd is met de ethiek van het boed-
dhisme volgen hier de belangrijkste regels. Het acht-
voudige pad is een uitwerking van de laatste van de 
Vier edele waarheden. Dit pad bewandelen is nodig 
om de hechting, oorzaak van het lijden, uit te doven. 
Hierbij gaat het om: juist inzicht, juist denken (of 
besluiten), juist spreken, juist handelen, juiste wijze 
van levensonderhoud, juiste inspanning of toewijding, 
juiste aandacht en juiste meditatie. 

Dan zijn er de zes Paramita's of `volkomenheden' 
(deugden), die de bodhisattva tijdens zijn leven vervult, 
namelijk: vrijgevigheid, moreel gedrag, geduld, toewij-
ding, meditatie en wijsheid. Tenslotte zijn er de Tien 
voorschriften van het mahayana-boeddhisme. De 
zenstudent die de jukai-gelofte aflegt, belooft ze na te 
streven, namelijk: niet doden, niet stelen, geen seksueel 
misbruik plegen, niet liegen, geen bedwelmende 
middelen zoals alcohol of drugs misbruiken, niet over 
slecht gedrag van anderen spreken, zichzelf niet ophe-
melen of anderen beschimpen, niet gierig zijn, je niet 
overgeven aan woede, geen kwaad te spreken van de 
drie 'juwelen' (boeddha, dharma, sangha). 

Drie dingen vallen op: ethische voorschriften in het 
zenboeddhisme bestaan wel degelijk. Ten tweede: er zit 
nogal wat overlap in de regels; dat is ook logisch want 
ze stammen uit de dezelfde boeddhistische bron maar 
zijn in verschillende periodes en voor verschillende 
doeleinden geformuleerd. In de derde plaats gaat het 
eigenlijk steeds over hoe ik met mezelf, anderen en het 



«et lijkt een 
uitgemaakte zaak: 
zenbeoefenaren 
houd je verre van 
ethiek 

boeddhisme behoor om te gaan en niet, zoals bijvoor-
beeld in de Tien Geboden, dat ik God moet dienen of 
vereren. Want het boeddhisme kent geen God of een 
ander opperwezen. Daarmee zijn de regels een soort 
humanistisch moreel kader. 

Er valt uiteraard veel over deze regels uit te leggen 
en te discussiëren en dat wordt ook gedaan in dharma-
lessen en gesprekken tussen leraar en leerling. Maar de 
hoofdzaak is en blijft: niet theoretiseren, maar doen! 
Zeker in het zenboeddhisme ligt de nadruk op het 
leven van de voorschriften. 

In het schema van zojuist lijkt de kloof tussen  

ethiek en verlichting groot. Hoe is dan integratie 
mogelijk? Dat kan alleen op een speciale manier. Daar-
voor gaan we te rade bij de drie wijsheden of inzichten 
van het boeddhisme: vergankelijkheid van alles, geen 
substantieel zelf en de universaliteit van lijden. Ik 
concentreer me op de laatste twee. 

Als ik inzie en ervaar dat ik met iedereen en alles 
verbonden ben, dan dooft het idee van de 'realiteit' van 
een afzonderlijk, substantieel zelf geleidelijk uit. Eerst 
ervaar je daarvan glimpjes, later kan het een in mijzelf 
verankerde alledaagse grondhouding worden. In het 
mahayana-boeddhisme krijgt de doctrine van de patti-
ca samupadda, het wederkerig afhankelijk ontstaan der 
dingen, een grote nadruk. Dat valt met name te ervaren 
in de bewustzijnstoestand van verlichting, waarin 
immers non-dualiteit een werkelijkheid is geworden. 
In die toestand ben ik dus verbonden met alles en 
iedereen en dus ook met het lijden van alles en ieder-
een. En zoals je om jezelf geeft, doe je dat ook om 
anderen. Begeerte, haat en onwetendheid zullen in die 
toestand uitdoven. Ik heb dan met mijzelf en anderen 
het beste voor. Daar hoef ik niet mijn best voor te 
doen, zoals in het geval van het opvolgen van regels die 
van buitenaf zijn opgelegd. Het gaat 'vanzelf'. En dat 

— advertentie — 

In de ongeveer 60 penitentiaire inrichtingen in Nederland zitten ook gedetineerden die 
behoefte hebben aan geestelijk bijstand vanuit de boeddhistische levensbeschouwing. 

Sinds kort heeft het Departement van Justitie het boeddhisme gelijkgesteld aan andere 
levensbeschouwingen en religies. Er zijn thans drie door de BUN geautorisseerde boed-
dhistische geestelijk raadslieden waarop gedetineerden een beroep kunnen doen. 

Om hun werk te ondersteunen en om gedetineerden meer kansen te bieden zich in het 
boeddhisme te verdiepen, willen wij alle gevangenisbibliotheken voorzien van een ruime 
sortering Nederlandstalige boeddhistische boeken. De uitgevers daarvan (Altamira-Becht, 
Asoka, Karnak, Uitgeverij Dharma en Servire) stellen deze boeken voor gereduceerde 
prijzen beschikbaar. 

GEZOCHT: 60 sponsoren van € 50,- 
voor tien boeken van vijf Nederlandse uitgevers voor gevangenisbibliotheken 

Om het project succesvol te kunnen afronden, zoeken wij 60 sponsoren die ieder € 50,-
willen doneren. Veelvouden van € 50,- mag natuurlijk ook. 

Wilt u helpen dit project tot een succes te maken, maak dan € 50,- (of veelvouden 
daarvan) over op giro 626 1327 

t.n.v. de Boeddhistische Unie Nederland, te Amsterdam, 
o.v.v. Sponsoractie gevangenisboeken 

Wanneer meer geld binnenkomt dan voor deze actie nodig is, zal dit besteed worden aan 
de aanschaf van niet Nederlandstalige boeken, ook voor gevangenisbibliotheken. 

13.U. N. 
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hikhárki Raddh 

heeft een. bevrijdende werking. Hierin ligt de kern van de 
oplossing van de tegenstelling van ethiek en verlichting in 
het zenboeddhisme. 

Foute zenmeesters 

Als hiermee in principe de kloof van ethiek en verlichting is 
gedicht, zijn daarmee dan, ook alle problemen rond ethisch 
gedrag van zeilboeddhisten opgelost? Nee, verre van dat! 
In de eerste plaats zal ook de verlichte mens fouten maken 
en regels overtreden. Verlichting is geen staat van heilig-
heid. Voorbeelden van foute en stoute zenmeesters te over. 
Het blijft, om met mijn zenleraar Nico Tydeman te spre-
ken, mensenwerk. In de tweede plaats blijkt de opvatting 
over wat in boeddhistische zin 'goed' en. 'fout' is niet over 
de hele wereld dezelfde te zijn. Er blijkt in de praktijk van 
het zenboeddhisme een behoorlijk sterke sociaal-culturele 
factor te zitten; zie voor een uitwerking hiervan mijn arti-
kel in Kwartaalblad Boeddhisme van lente 2002. Kort 
gezegd, de praktijk van het zenboeddhisme is ingebed in 
een sociaal-culturele context die aanmerkelijke invloed 
heeft op de feitelijke praktijk van de zenbeoefening. Het 
ongetwijfeld opvallendste voorbeeld daarvan is de actieve 
deelname van zenmonniken. -daartoe vaak door 
zenmeesters aangezet- aan de agressieve oorlogen die Japan 
de vorige eeuw heeft gevoerd. Dit gedrag ging rechtstreeks 
in tegen het eerste en belangrijkste voorschrift: niet doden. 
Toch is dit gedrag lange tijd verdedigd of goedgepraat door 
eminente zenmeesters als D.T. Suzuki en Yasutani Roshi. 
De Japanse monnik-sold.aten handelden vast wel non-
dualistisch; zij waren. één niet hun wapen en hun. vijanden. 
Misschien waren deze meesters en monniken verlicht; maar 
ze handelden in ieder geval zeer onethisch. 

Dit feit leidt er op z'n minst toe dat wij grote omzichtig-
heid moeten. betrachten wanneer wij spreken over 
zenboeddhistische moraliteit, ofwel het dichten van de 
kloof tussen ethiek en 'verlichting. De verdedigers van het 
standpunt 'ethiek is een obstakel voor verlichting' hebben 
groot gelijk zolang ze ethiek beschouwen als van buitenaf 
opgelegde voorschriften die ik maar hoef na te leven om 
een, goed boeddhist te zijn. Maar er is ook een andere weg 
mogelijk. Die van de verlichting van waaruit ik samenval 
met de ander en met hem of haar 'als vanzelf' compassievol 
omga. Dan is er geen sprake meer van. een opdracht, maar 
van bevrijding. 

Met dank aan Nico Tydeman voor zijn niet aflatende betrokkenheid en 

zijn commentaar. 

Evert Dekker beoefent sinds 25 jaar zen. Hij is leerling van Genpo 

Roshi en Nico Tydeman. 
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6521 KD NIJMEGEN 

024 322 6985 
info@jewelheart.nl  
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Voorjaarsbezoek 
Gehlek Rimpoche 

Lezingen: 
(geen inschrijving nodig) 

MAANDAG 26 APRIL: 
Liefde/mededogen in 

actie. Grote Kerk, 
Kerkstraat, Den Bosch, 

20.00-22.00 uur, € 9,- 
DONDERDAG 29 APRIL: 
Sterven in vrede - een 
goede dood. Jewel 

Heart, Nijmegen, 
20.00-22.00 uur, € 9,- 

DINSDAG 4 MEI: 
Good life, good death 

(Voor de dood niet 
bang), De Roos, PC 

Hooftstraat 183, 
Amsterdam, 

19.30 - 22.00u, € 9,- 

Lessen: 
(voor inschrijving zie 

website of bel) 
ZA-ZO 24-25 APRIL: Lines 
of experience, Lamrim 

lessen. Jewel Heart, 
Nijmegen, € 120,- 

VRIJDAG 30 APRIL: 
Continuering van de 
geest, Lutherse Kerk, 

Hamburgerstr.9, Utrecht, 
10.30-17.00 uur, € 60,- 

ZA-ZO 1-2 MEI: Rad van 
wedergeboorte, 

Norbertus Mavo, Hendrik 
van Tulderstr.4, Tilburg, 

€ 120,- 
WO-ZO 5-9 MEI: Tara 
retraite, Jewel Heart, 

Nijmegen, € 295,- 

Alle lezingen en lessen 
worden vertaald in het 
Nederlands. Folder op 
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MAANDAGAVOND 
Een eerste kennismaking met de 

principes van het Boeddhisme 
'Het Tibetaanse levenswier 

start: 17 mei 

Palmstraat 63 1 1015 HP Amsterdam 
T 020 420 70 97 

E info@vwbo.nl  1 W www vwbo nl 
open: iedere ma en do 14:00 1 17:00 

WOENSDAGAVOND 
Wil je leren mediteren? Introductie van 

de ademhalingsmeditatie en de Metta Bhavana 

DONDERDAGAVOND 
Dharma-avond (voor gevorderden) 

VRIJDAGAVOND 
Introductiecursus meditatie van 7 avonden 

start: 7 mei 2004 

STUDIEDAG 
18 april: studiedag voor beginners 

16 mei & 20 juni: meditatiedag voor beginners 

RETRAITES 
30 april 1 2 mei: retraite voor beginners 
216  zomerretraite voor beginners 

• 

DHARMA BOEKWINKEL 

Tibetaans Boeddhisme 

Hedendaagse leraren en schrijvers 
Oude Tibetaanse leraren 

Soetra's en Tantra's 
Leven en sterven 

Cultuur, Geschiedenis 
Reisboeken 

Meditatiekussens / matten 

dinsdag t/m zaterdag 
12- 17 uur 

Reguliersgracht 25 
1017 LJ Amsterdam 
tel: 020 - 620 52 07 

dharmaboeken @ nyingma.nl 
www.nyingma.nl  
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Mededogen: een meditatie op de Boeddha Avalokiteshvara 
weekendcursus boeddhisme - 3 en 4 juli 2004 

(Engels gesproken, Nederlandse vertaling) 

Cursustijd 
Van 10.00 — 12.00 uur en 
van 14.30 — 17.00 uur op beide dagen. 

Plaats 
Perponchestraat 103, Den Haag tram 3 of 17). 

De Leraar 
De leraar is de Eerwaarde Gonsar Rinpoche. 
Hij is spiritueel directeur van het Centrum 
voor Hogere Tibetaanse Studies Ikabten 
Choeling', Mt. Pélerin, Zwitserland. 

De cursus 
Mededogen en liefde zijn de kenmerken van 
onze geest die onontbeerlijk zijn voor ons 
eigen geluk. Tegelijkertijd kunnen we alleen 
vanuit mededogen en liefde een weldoend 
effect op onze omgeving hebben. Vaak 
willen we deze kwaliteiten wel beoefenen, 
maar worden we gehinderd door onwetend-
heid en niet-kunnen. 
In deze cursus legt de leraar ons uit wat 
échte mededogen en liefde zijn. Met de hulp 
van de Boeddha Avalokiteshvara kunnen we 
onze hindernissen overwinnen en onze 
kracht versterken. 

Aanmelden en informatie 
In Liem 
Stationsweg 95-C 
2515 BK Den Haag 
tel./fax: 070- 3800 273 
e-mail: liem44@zonnet.n1  

Kosten 
De kosten zijn € 25,- voor het hele weekend. 
Bankrekeningnummer 57.84.30.258, 
t.n.v. Stg. MAid, Den Haag. 

WIJ OEFENEN IEDERE DAG 

ZEN-VOOR-IEDERE-DAG 

ZENKLUIZEN 
in de EIFEL 

Lekenzenklooster - Zenuitgeverij-
Zenpostorderbedrijf 

www.zenklausen.de  
Adelheid Meutes-Wilsing en Judith Bossert 

Huffertsheck 1, D-54619 Lautzerath, Fax: 0(049) 6559 1342 

Mystieke 
gezangen 
uit Tibet 

Lama Karta 

Waalse kerk 
Walenpleintje 157  totz jZ 

vrijdag 14  Mei 
deuren open vanaf 19.00 uur 
aanvang tript x0.00 UW' 

'toegang  654. en net Stadspas sf 
UW' Reserveren via de Uitlijn: ~tm 14, c. OIO 
URO Ook kaartverkoop aan 
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Meditatieve film in Nederlandse filmhuizen 

DE NATUUR BLOEIT EN STERFT AF. Zo moet 

elke generatie opnieuw inzicht verwerven. 

Sublieme filmbeelden kunnen daarbij helpen, 

ontdekt Anneke Smelik. 

0 
0 

door Anneke Smelik 

p de eerste dag van de lente komt de 
Zuid-Koreaanse film Spring, Summer, 
Fall, Winter...and Spring van Kim 

Ki-duk in de Nederlandse filmhuizen. Deze bijzondere 
film zal zeker kijkers aanspreken die geïnteresseerd zijn 
in innerlijke groei. De seizoenen staan voor de spirituele 
ontwikkeling van de mens: geboorte en dood in de 
lente; liefde en obsessie in de zomer; woede en strijd in 
de herfst; vrede en harmonie in de winter. In deze 
verstilde film doorloopt een monnik deze stadia als 
jongetje, jongeman, volwassene, en oudere man. 
Samen met een stokoude kluizenaar leeft hij volkomen 
afgezonderd in een hutje dat op een meer drijft midden 
in een imposant berglandschap. Nu ja, zo afgezonderd 
is het ook weer niet, want op een gegeven moment 
komt er een vrouw in zijn leven die hem lichamelijk 
geluk en lijden doet ervaren. 

De film speelt zich af rond de hut in dat overweldi-
gende landschap. De camera volgt de jonge monnik niet 
wanneer hij de wereld intrekt. De kijker moet zelf telkens 
de sprongen in het verhaal invullen. De innerlijke strijd 
van de monnik is gevangen in beelden en stilte. Voor wie 
zich overgeeft aan het meditatieve ritme, valt er volop te 
genieten van de beelden van de adembenemende 
natuur in alle seizoenen. De beelden zijn vaak subliem, 
in die zin dat de verheven schoonheid een beroep doet 
op de bovenzinnelijke rede van de mens. In die ervaring 
van het verhevene realiseert de mens zich dat zijn 

Scenes uit de Zui 
Koreaanse film 

Spring, Summer, Fall, 
Winter...and Spring 

verbeelding altijd tekortschiet. Wellicht dat boeddhisti-
sche films, zoals Spring, en de Tibetaanse film Samsara 
(2001) of de Koreaanse film Waarom vertrok Bodhi-Dhar-
ma naar het oosten? uit 1989, dit soort schitterende beel-
den om die reden bewust inzetten. Het verhevene roept 
op tot reflectie, en wijst naar het transcendente. Het 
schone en sublieme helpen het subject om boven zich-
zelf uit te stijgen. 

Spring laat de strijd zien om deze staat van onthech-
ting te bereiken. Daarbij springt de soepele behandeling 
van seksualiteit in het oog. Seks is natuurlijk en op zich 
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niet het probleem. De kneep zit 'm in de obsessieve 
bezitsdrang die erop volgt. Dat leidt maar tot woede en 
angst voor verlies. De zoektocht naar innerlijke bevrij-
ding komt in de film vooral tot uiting in het symbool van 
de steen die het jongetje aan een vis, een kikker en een 
slang vastmaakt. De oude monnik bindt 's nachts een 
zware steen aan het kind vast. De volgende ochtend 
moet hij die steen torsen en de dieren zoeken. Als zij 
dood zijn, zegt de wijze, zal het kind de steen voor de 
rest van zijn leven in zijn hart moeten dragen. Alleen de 
kikker heeft het overleefd. Aan het einde van de film 

sleept de nu oudere man een rotsblok de berg op, als 
een vorm van boetedoening voor de door hem begane 
daden (moord!), om boven op de top naast een mee-
genomen boeddhabeeld te mediteren. 

Dit beeld van bevrijding wordt gevolgd door een epiloog, 
waarin een jongetje een schildpad plaagt. De cyclus is 
rond. De volgende monnik in spé zoekt op zijn beurt de 
verlichting. 
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boeken 

Frans Goetghebeur 
Alles verandert: 
enkele beschouwingen over 
ethiek, economie, 
wetenschap en 
boeddhisme in deze tijd 
Kunchab, 2003, € 9,5o 

Soms lees je wel eens een boekje, 
dat qua omvang niet veel om het 
lijf heeft, maar dat qua inhoud veel 
te bieden heeft. Dat overkwam mij 
toen ik deze publicatie van Frans 
Goetghebeur in handen kreeg. Dit 
elegant geschreven boekje signa-
leert een aantal veranderingen in de 
manier waarop in onze maatschap-
pij tegen samenwerkingsverbanden 
wordt aangekeken. Nu bestaat er 
een uitgebreide literatuur, geschre-
ven door het gilde van organisatie-
adviseurs, waarin aanwijzingen 
worden gegeven over hoe een 
organisatie — een commerciële of 
maarschappelijke — optimaal te 
leiden en te laten functioneren. 
Maar dit boekje behoort daar niet 
toe; het signaleert een verschijnsel 
dat veel breder is dan dat, namelijk 
dat in onze maatschappij in haar 
totaliteit — en het bedrijfsleven is 
daar voor velen onvermoed een 
aanjager van — aanzetten te zien 
zijn van een omslag in het denken 
over samenleving en samenwer-
king, waarin ethische aspecten en 
noties over humane samenleving 
heel nadrukkelijk een plaats krij-
gen. 
"Een vreemde gang van zaken in 
een maatschappij waarvan men 
zegt dat ze stuurloos is geworden 
en steeds cynischer. Wat is hier 
precies aan de hand?" zo vraagt de 

auteur zich af, want "het valt 
inderdaad op dat ook zakenmen-
sen zich bezighouden met zinge-
ving en op zoek gaan naar andere 
waardeschalen dan de cijfers van 
Wall Street. Wie verwacht er nu 
van zakenmensen dat ze raad 
geven over ethisch gedrag, vraag je 
je dan toch af. Toch merk je het 
echt. Multinationals willen op een 
adequate manier omgaan met 
milieu en maatschappij. (...) Ethiek 
en professionele activiteiten liggen 
dus niet meer zover uit elkaar als 
voorheen." Aldus de auteur in zijn 
inleiding. 
De interessante vraag die deze 
publicatie ons ter overweging 
voorlegt op basis van recente 
uitspraken van captains of industry, 
sociologen, maatschappijfilosofen 
en organisatiedeskundigen is deze: 
"Is deze zakenethiek een publici-
taire stunt, of is er sprake van een 
krachtige correctie die wordt afge-
dwongen door de publieke opinie? 
Gaat het om een uiting van het 
algemene streven naar een recht-
vaardige maatschappij?" Het 
sympathieke van dit boekje is dat 
het zich niet aanmatigt voor ons 
deze vragen te beantwoorden, 
maar het draagt materiaal aan dat 
het overwegen van deze vragen tot 
een spannende en verhelderende 
zaak maakt. 
Waarom nu tenslotte over dit 
boekje hier berichten? Dat is 
omdat, zo laat de auteur regelmatig 
zien, er grote overeenkomsten te 
zien zijn tussen de boeddhistische 
visie op humaniteit, op onze 
geesteshouding en maatschappij en 
de hier besproken veranderende 
visie in onze samenleving. En dat is 
dan tenslotte nog een andere boei-
ende draad die door dit boekje 
heenloopt: het signaleert dát en 
hóe de boeddhistische traditie deze 
verandering in onze maatschappij 
kan ondersteunen en versterken. 

(Han F. de Wit) 

Tara Brach 
Radicale aanvaarding: 
het leven begroeten, jezelf 
omhelzen 
Servire, 2003, € 23,99 

`Ik heb niet het gevoel dat er iets 
mis is met me' zei een ernstig zieke 
man toen hem gevraagd werd hoe 
hij zijn ziekte kon aanvaarden. Het 
lijkt het motto van het boek Radi-
cale aanvaarding van Tara Brach, 
want met radicale vriendelijke 
aanvaarding van alles dat is, is elk 
leven 'echt' leven. 
Radicale aanvaarding is een werk-
boek, een programma waarin je de 
aangeboren goedheid in jezelf 
cultiveert en tot compassie ontwik-
kelt. Ieder hoofdstuk gaat over een 
onderdeel van deze aanvaarding: 
le hart openstellen terwijl je wordt 
geconfronteerd met angst' is 
bijvoorbeeld de titel van hoofdstuk 
7. Steeds eindigt een hoofdstuk 
met een of meerdere geleide medi-
taties waardoor je kunt beoefenen 
wat je hebt gelezen. De methode is 
gebaseerd op Boeddhistische 
Inzichtmeditatie, waarbij je leert 
de steeds veranderende stroom van 
gewaarwordingen te ervaren en 
aanvaarden. Pijn wordt genezen 
door pijn te voelen, leven wordt 
herwonnen door met vol bewust-
zijn in je leven aanwezig te zijn. 

(Dvij) 

Mark Magni 
Waarom lacht 
de Boeddha? 
BZZToH, 2004, € 11,5o 

De ideale kennismaking met het 
boeddhisme, luidt de ondertitel. Al 
weer een inleidend boek? Zijn er 
daar onderhand niet genoeg van 
verschenen, ook in het Nederlands 
taalgebied? Ja en nee. Ja, er is 
inmiddels voldoende keus op de 
schappen van een willekeurige 
boekhandel om een geïnteresseerde 
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vriend een passend cadeau te 
kunnen geven. Vooral boeken die 
de kernbegrippen en de historische 
ontwikkeling van het boeddhisme 
in een notendop uitleggen. Maar je 
ziet tegenwoordig een andere stro-
ming opkomen: die waarbij de 
auteur uitgaat van hele dagelijkse 
situaties en dan vertelt hoe 
aandacht en opmerkzaamheid een 
wereld van verschil kunnen maken. 
Mark Magill is hier een represen-
tant van en het moet gezegd: de 
157 pagina's lezen heel vlot weg en 
bieden praktische oefeningen om 
de boeddhistische principes inzich-
telijk te maken. En het antwoord 
op de titel? "Omdat de Boeddha 
het pad ontdekte dat naar de vrij-
heid leidt. Het ligt open voor 
iedereen die vastbesloten is het te 
volgen." 

(WS) 

Lex Hixon 

De Moeder van de 
Boeddha's, Overdenkingen 
bij de Prajnaparamita 
Soetra 
Maitreya Uitgeverij, 2003, € 22,50 

Voor gevorderden is De Moeder 
van de Boeddha's, overdenkingen 
bij de Prajnaparamita Soetra van 
Lex Hixon. De Prajnaparamita 
Soetra geldt in het Mahayana 
Boeddhisme als de fundamentele 
basistekst van alle scholen. Ze zou 
een objectief en expliciet verslag 
zijn van het onderricht dat Boed-
dha Shakyamoeni gaf op de 
Gierenberg. De soetra bestaat uit 
een diepzinnige conversatie tussen 
de Boeddha en zijn verlichte leer-
lingen, waarin het pad naar de 
verlichting wordt onthuld. Er zijn 
vele verschillende versies ontstaan, 
waaronder de korte Hartsoetra, die 
regelmatig wordt gereciteerd bij de 
beoefening van bijvoorbeeld 
zenmeditatie. Lex Hixon baseert 
zich op de versie met achtduizend 

verzen en maakt een contemplatie-
ve benadering van veertig geselec-
teerde passages. Hij beroept zich 
daarbij op de opvatting dat de 
soetra niet alleen het bestuderen, 
zingen en ceremonieel vereren van 
deze krachtige tekst aanmoedigt, 
maar ook het schrijven van 
commentaren. Hixon heeft 
getracht de soetra niet wezenlijk te 
veranderen maar wel te dramatise-
ren en te verduidelijken. Kost voor 
studenten boeddhisme, of verder-
gaande studie voor contemplatieve 
beoefenaars. 

(DVij) 

Tenzin Wangyal, De werkelijkheid van 
slapen en dromen: een oude Tibetaanse 
oefenweg, Asoka, 2004, €18,95. Dit 
boek geeft gedetailleerde instructies 
voor droom-yoga en de daarbij behoren-
de basisoefeningen voor overdag. In de 
Tibetaanse traditie is het vermogen tot 
helder dromen geen doel op zich, maar 
meer een aanvulling op de oefenpraktijk 
om tot verlichting te komen. 

Anthony de Mello, Bewustzijn, Samsara, 
2004, 17,95. De auteur, die voormalig 
jezuïtisch priester was en bekend door 
zijn vele boeken en spirituele conferen-
ties, vermengt christelijke spiritualiteit 
met boeddhistische wijsheid en psycho-
logisch inzicht en komt daarbij tot een 
boeiende synthese. 

Geshe Rabten / Geshe Dhargyey Raad-
gevingen op het spirituele pad, Asoka, 
2004, €15,50. Dit boek bestaat uit drie 
klassieke teksten die de kern van het 
mahayana-boeddhisme op perfecte 
wijze uitdrukken: ze moedigen ons aan 
om te handelen vanuit intens mededo-
gen met alle levende wezens, wat onder 
andere bereikt wordt door het opwekken 
van bodhicitta, de motivatie om de 
ontwaakte staat te bereiken ten bate van 
anderen. 

Ulrich Libbrecht, Drakenaders van mijn 
landschap, Lannoo, 2004, € 19,95. 
Sinoloog Ulrich Libbrecht blikt op zeer 
persoonlijke wijze terug op zijn loop-
baan en vertelt over zijn zoektocht naar 
de vele dimensies van het Oosten. 
Ulrich Libbrecht pleit ervoor om onze 
westerse filosofie te verruimen en te 
verrijken met oosterse tradities zoals 
het taoïsme, confucianisme, boed-
dhisme en zen. Dit boek probeert dan 
ook de uit elkaar gedreven grote 
filosofieën te integreren in een mon-
diale filosofie. 

De boekenrubriek werd verzorgd door Paula Borsboom, Wanda Sluyter en Diana Vernooij. 
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Cd er em... ••• 

D.T. Suzuki 
DE BOEDDHA 
Leringen van 
112 blz., pb. 

WIJSHEID TE BOEK 
VAN HET ONEINDIGE LICHT 

het shin-boeddhisme 
€ 12" 

Shunryu Suzuki 
NIETS IS ZO 
De kern van zen 
164 blz., geb.  € 14" 
Wong Mou-lam 
DE SUTRA VAN HUI-NENG 
168 blz., geb.  € 1350  

A.P. Price 
DIAMANT-SUTRA 
120 blz., geb.  € 1112  

*Verkrijgbaar in de boekhandel of bij: 

Dr-  Uitgeverij Ankh-Hermes 
• Postbus 125, 7400 AC Deventer • Tel. (0570) 67 89 00 Fax: (0570) 62 46 32 

Internet: www.ankh-hermes.n1 • E-mail: info@ankh-herrnes.n1  

Leren Mediteren (Ontdek het boeddhisme), 
olv Janny de Boer en Alex de Haan 
Ondernemen van de Beoefeningen van 
Bodhisattva's, (Basisstudie programma), 

door Geshe Sonam Gyaltsen 
De Paden en Stadia van Tantra, 
(Basisstudie programma, totaal 4 weekenden), 
door Geshe Sonam Gyaltsen 

De Altijd Voortgaande Stroom, 
(Basisstudie programma, totaal 6 weekenden), 
door Geshe Sonam Gyaltsen 
tel: 0578 661450 e-mail: ernst@maitreya.nl  Voor info: 

in EMST 
10 april 

16 - 18 april, 

21 - 23 mei 

7 - 9 mei, 

4 - 6 juni 

18-20 juni 

— advertenties — 

MAITREYA 

INSTITUUT 

Tibetaans boeddhistisch 
studie- en meditatiecentrum 

bijzonder bezoek van Dagri Rinpochee 

Ernst  30 apr-2 mei, Maitreya Djenang en onderricht 
over Liefde en Mededogen 

Groningen  5 mei, lezing: Belemmeren emoties onze vrijheid? 
Amsterdam 7-9 mei,Vajrasattva Djenang en onderricht over 

Karma:Actions and Results 

in AMSTERDAM 

Open dag 26 juni 1 1-1 7 uur 
Cursussen en workshops -Ven. Kaye Miner 
Elke maandagavond DISCOVERING BUDDHISM: 
29 mrt -10 mei Putting Problems to Good Use 
Elke dinsdagavond BUDDHIST STUDY COURSE 
t/m 22 juni  Engaging in the Bodhisattva's Deeds 
Woensdag 7 apr - 20.00 uur Buddhism and the Environment 
Woensdag 5 mei - 20.00 uur Buddhism and Globalisation 
Woensdag 2 jun - 20.00 uur Buddhist Tantra 
24-25 apr  How is Your Mind? 
Voor info en brochure: 

tel. 020 42 808 42 e-mail: amsterdam@maitreya.nl  

Maitreya Boekhandel 
tel. 020 620 6272 (din t/m zat, 11.00 - 17.30 uur) 

in GRONINGEN, woensdagavond 
14, 28 apr  Discovering Buddhism: 

Mediteren, hoe doe je dat? 
21 apr  Gezonde Relaties en Vriendschappen, 

Ven. Kaye Miner 
19 mei  Op eigen benen staan, Ven. Kaye Miner 
16 jun  Afscheid nemen is niet gemakkelijk, 

Ven. Kaye Miner 
Voor info:  tel. 0595 571128 e-mail: groningen@maitreya.nl  

Algemene website: www.maitreya.nl  

Ook adverteren in 

Kwartaalblad Boeddhisme? 

o 
41 

Neem contact op met Wanda Sluyter 
Marconilaan 38, 5621 AB Eindhoven 

Tel. 040-282 00 22 

info®kwartaalblaflboeddhisme.n1 

ORIENTAL BOOKSHOP 
SPECIAAL: 

boeddhisme, hindoeïsme, islam, 
godsdienstwetenschap, oosterse kunst 

Caroline Kerssemakers 
P. v.d. Loolaan 11-1, Arnhem, tel. 026-4454074 

Vrijdags van 11.00 tot 20.00 uur geopend 
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boeddha et   
De Dharma digitaal 

Visuele Koan 

De haiku wint in rap tempo 
terrein. Deze populaire dichtvorm 
ontstond ooit in Japan, maar heeft 
zich als poëtische uiting inmiddels 
over de wijde wereld verspreid. In 
het kielzog van de haiku laat nu 
ook de haiga, de haiku-schildering 
zich gelden. 

Wat is nu precies een haiga? Susu-
mu Takiguchi schrijft er een 
verhelderend maar enigszins opge-
blazen artikel over, te vinden op 
www.worldhaikureview.org/3-
2/poetrybrush_st.shtml. Hij noemt 
de enige echte haiga 'een heerlijke 
cocktail van kunst, poëzie en kalli-
grafie' en beklaagt zich er verder 
over dat ondermaatse werken ten 
onrechte worden gepresenteerd als 
haiga. 
We surfen verder. 
Een traditionele, achttiende-eeuw-
se haiga van de hand van Chiyo-ni 
is te zien op 
www.womensearlyart.net/chiyo. 
Deze non uit de Zuivere Land-
traditie is een van de belangrijkste 
vrouwelijke haikudichters en leef-
de in een tijd dat de wereld van de 
haiku nog door mannen werd 
gedomineerd. 

Gerelateerd aan de haiga is de 
zenga, een zen-schildering met 
kalligrafie. Stephen Addiss, auteur 
van boeken over zenkunst, vertelt 
over de zenga in zijn artikel 
www.zenpaintings.com/reflecti-
ons.htm. Hij ziet het bekijken van 
een zenga als directe communicatie 
met de grote zenmeesters van 
voorgaande eeuwen. Een prachtige 
zenga van zenmeester Takuan staat 
op 
www.meditationproject.com/table_  
of illustrations.shtml. 

Verder heeft het Amerikaans 
Gitter-Yelen Art Study Center een 
collectie van 107 zenga's die digi-
taal worden tentoongesteld op 
www.gitter-
yelen.org/newsite/zenga.htm. 
Helaas zijn er geen vertalingen bij 
van de gekalligrafeerde teksten bij 
de zenga's, die door de monniken 
van de Edo-periode werden 
gebruikt als instrument voor medi-
tatie en spirituele leringen. 

Moderne haiga zijn te vinden bij 
www.haikupoetshut.com. 
Deze webplek is opgesierd met de 
bekende kikker van Basho en 
nodigt vrienden en reizigers uit een 
kopje thee te drinken en van een 
rustig moment te genieten. De hut 
is opgericht door een gepensio-
neerde Amerikaanse computer-
techneut met een passie voor 
haiku. De hut heeft een aparte 
afdeling met hedendaagse haiga. 
Over moderne haiga valt een hele-
boel te zeggen. De stand van zaken 
hierover wordt uitgebreid belicht 
op www.worldhaikureview.org/3-
2/guestspeakerscorner.shtml,  in 
een artikel van haikudichter 
Michael Dylan Welch. Hij gaat in 
op de relatie tussen woord en beeld 
en toont aan dat het beeldgedeelte 
van een moderne haiga allang niet 
meer uit een inkttekening bestaat. 
Het kan ook bijvoorbeeld een digi-
tale tekening of foto zijn. Wel blijft 
hij vinden dat de combinatie van 
beeld en gedicht iets moet opleve-
ren dat groter is dan de som der 
delen. 

Verschillende kunstenaars beoefe-
nen het genre. John Pollozo 
bijvoorbeeld. Deze onder de naam 
Zolo operende dichter toont zijn 
eigengemaakte haiga's op 
www.family-net.net/—brooks-
books/zolo. Ook hier komt Basho's 
kikker weer opduiken. Het werk 

wordt ingeleid door Jeanne 
Emrich, die ooit de site www.haiga-
online.com  oprichtte. 

Er zijn ook Nederlandse kunste-
naars die zich met haiga bezig 
houden. Een ervan is Ra van der 
Hoek die mij attent maakte op het 
verschijnsel. Deze Friese kunste-
naar begon vorig jaar met het 
maken van digitale haiga's en 
publiceert deze op de site 
www.dutchnoodles.com. Op deze 
speels vormgegeven website geeft 
ze daarnaast ook een overzicht van 
ander beeldend werk van haar 
hand. 
Hoewel hij het niet direct als haiga 
presenteert houdt ook Peter 
Schenk zich bezig met de combi-
natie haiku en beeld. Op de 
netplaats 
www.multimediart.nl/peterschen-
kartist  staan onder de titel haiku-
project tien schilderijen waar de 
kunstenaar later een haiku bij heeft 
gevonden 'op basis van een over-
eenkomst in ervaring en gevoel'. 

De moderna haiga gedijt goed in 
het huidige digitale klimaat waar 
alle nationaliteiten en talen zo 
makkelijk samen kunnen komen 
en werken. Mooie voorbeelden 
zijn de websites van Ray Rasmus-
sen, raysweb.net/haiga/  en van 
Kuniharu Shimizu, www.mahoro-
ba.ne.jp/—kuni_san/haiga_gallery. 
Wie zelf haiga produceert kan 
tenslotte meedoen aan de wedstrijd 
op www.worldhaiku.net/haiga.htm. 
Er staan treffende werken op, 
bijvoorbeeld de inzending van Ron 
Moss voor de wedstrijd van januari 
van dit jaar. 

lucia@xs4all.nl  



BON C. ARUDA FOUNDATION HOLLAND 

Seminars 2004 Amsterdam 

Twee belangrijk seminars over 
sterven en dood door de 
Tibetaanse Biinleraar 

Tenzin Wangyal Rinpoche 
INFORMATIE : 030 251 21 44 
Bán Caruda Foundation Holland 
t.a.v. Wil Leenders 
Minervaplein 53 3581 XP Utrecht 
E mail  it?figiibuitgarirdct.com  
Website  www.bougundo.com  

Seminar 20-23 Mei 2004 
'Praktijk van de Bardo' 
over sterven en dood 

Tenzin Wangyal Rinpoche geeft onderricht over 
hel proces van sterven en dood. Dit onderricht kan 
onze houding in het dagelijks leven en als we 
aanwezige zijn bij sterven positief beinvloeden en 
een aanvulling zijn op onze westerse opvattingen. 

Tenzin Wangyal Rinpoche biedt zijn onderricht aan 
op een beknopte en grondige manier. 
Kenmerkend voor Tenzin Rinpoche is zijn duide-
lijke uitleg, zijn gevoel voor humor en de directe 
verbinding met de dagelijkse praktijk. 

Seminar 21-24 Oktober 2004 
`Beoefening van Powa' 
bewustzijnsoverdracht tijdens het 
sterven 

De powa-meditatie die Tenzin Wangyal Rinpoche 
onderricht is de belangrijkste beoefening van be-
wustzijnsoverdracht rond het moment van sterven. 
Tijdens dit seminar beoefenen wij deze intensieve 
meditatie. 

Op de bres voor een bezield bestaan 

br  s 
Het onafhankelijke tijdschrift Bres 

onderscheidt zich met originele artikelen 
op het gebied van kunst, religie en wetenschap, 

voor de lezer die diepgang zoekt 
in een vluchtige en oppervlakkige wereld. 
Verschijnt 6 x per jaar, 128 pag., rijk geïllustreerd. 

Prijs € 7,50; jaarabonnement € 37,50 
Verkrijgbaar in boekhandel en kiosk. 

OF WORD OOK ABONNEE 
EN PROFITEER BOVENDIEN VAN 

HET WELKOMSTGESCHENK! 
Bres is een uitgave van Synthese BV, Den Haag 

Tel. 070 - 358 59 43 
www.bresmagazine.com  

www.synthese.ws  

— advertenties — 
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Sluitingsdata kopij papieren uitgave: bei»! 8 september, winter 8 december, lente 8 maart, zomer 8 juni. 
Sluitingsdata website: doorlopend, wekelijkse update op zondag. 
Agendaredactie: Wanda Sluyter, Marconilaan 38, 5621 AB Eindhoven. 
E-mail: agenda@kwartaalbladboeddhisme.nl  
Een uitgebreidere agenda vindt u op onze website: www.kwartaalbladboeddhisme.nl  

Op bezoek 

Gehlek Rimpoche: 24 april - 9 mei: lezingen 
en lessen. Zie advertentie elders in dit blad. 

Lezingen 

Nyingma Centrum Amsterdam, Regu-
liersgracht 25, 020 - 62 27 143. 20 april 
20.00u: Lama Amdo `Meditation and the 
Four Noble Truths.' 21 april 20.00u: Lama 
Amdo `Teachings and stories from a Tibe-
tan Mystic (Milarepa). 
Centrum De Roos, P.C.Hooftstraat 183, 
Amsterdam. 020-6890081. 
23 apr: In elke dag een juweel zien, 19.30u, 
Kelsang Dechok. 7 mei: Juiste aandacht 
voor onszelf, 19.30u, Kelsang Dechok. 7 
mei: Doordringend inzicht, Lama Karta, 
20.00u. 4 juni: Leegte en de natuur van de 
geest, Lama Karta, 20.00u. 11 juni: Oplet-
tende waakzaamheid, 19.30u, Kelsang 
Dechok. 
Centrum voor Shinboeddhisme, Pretoria-
straat 68, Antwerpen - Berchem. 14.30u. 
Tel. 050/37.05, info@jikoji.com. 24 april: 
Zazen door Mia Casteleyn. 15 mei: Nichi-
ren boeddhisme door Senkei K. Pieters. 12 
juni: Wat met 'God' in het boeddhisme? 
door Martine Strubbe. 
24 april Boekpresentatie 'Kloppen waar 
geen poort is', door Ton Lathouwers. Gale-
rie Vorm en Beeld, Eefde. 0575-575390. 
Shambhala Meditatiecentrum Arnhem, 
026-4451714. 27 april, 20.30u: Meipo Zeile-
maker, Maitri: de vijf wij sheidsenergieën. 
6 mei: 20.00u. Sogyal Rinpoche, aula Vrije 
Universiteit, Amsterdam. www.rigpa.nl  
Erik Bruijn in De Amershof, Snouckaert-
laan 11, Amersfoort. 20.00 uur. 033-
4634215. 12 mei: Als de leerling er klaar 
voor is, verschijnt de meester. 9 juni: Medi-
tatie, seks en agressie. 
15 mei: Ton Lathouwers: De ontroering 
van het leven, Filosofie Oost-West, Utrecht, 
070-3871396. 
18 mei: Het niet zelf en de weg naar verlich-
ting, door lama Karta. Dharma Centrum 
Karma Eusel Ling. Heuvel 1, Vorstenbosch. 
0413-340320. www.karmaeuselling.org. 

Retraites 

Zendagen Maha Karuna Ch'an/Ton 
Lathouwers: 
25 april: Zendag Het Steiger Rotterdam, 
010-4201256. 5-9 mei: Sesshin Steyl, 0575-
575390. 25 t/m 27 juni Zenweekend te 
Drongen/Belgie. 
23-25 April: Weekend sesshin, 8-9 Mei: 
Practice weekend. Zen River, Olcliirpster-
weg 1, Uithuizen, 0595-435039, ww-w.zenri- 

ver.n1 
Dharmatoevlucht (G.B.C.), Apeldoorn, 
eerste weekeinde (behalve juni): sesshin. 
Retraites: 17/18 april Wesak; 17-19 juli. 
Thema-zondagen: 23 mei het contemplatie-
ve aspect van de training; 25 juli het actieve 
aspect van de training, 7-Daagse sesshin: 
13-20 juni. 055- 5420038. www.gbconline.nl  
Nyingma Centrum Amsterdam, Regu-
liersgracht 25, 020 - 6227143. 23-24 april: 
Arnaud Maitland: 'Leven zonder spijt'. 28 
juni t/m 3 juli: Jack Petranker - 'Coming 
home to time'. 
23-25 april: Angst, Zen en Levensplezier. 
19-23 mei: Lang zen-weekend met Nico 
Tydeman. ZIN, Vught, 073 - 6588000. 
www.zininwerk.nl  
Abdij van Berkel-Enschot; Vipassana mini-
retraite o.l.v. Frits Koster. 23-25 april, 
Ceres-retraite "natuurlijk meditatief" door 
Frits Koster 18-20 juni. www.ceresbreda.nl, 
076-5207878. 
Zendag met Dick Verstegen, 5 juni 10.00-
15.30u., Pakhuis 22, Middelburg. 0118-
636380. www.zeninzeeland.nl  
11 juni: Leven met Sterven. Inl.: Dabar, 
Heeswijk, 0413 — 293253, 
hans.luyten@hetnet.n1 
Shambhala Meditatiecentrum Arnhem, 
Tel. 026 4451714, 26-27 juni 09.30 - 17.30: 
Zomerse Tweethn. 

Cursussen/Workshops/Diverse 
activiteiten 

Jewel Heart 
Nijmegen: Dominicanenstraat 2B, 024-
3226985, www.jewelheart.nl  
Inscholing boeddhisme: ma 20-22. LAM 
RIM groepen voor gevorderden ma, di, do 
20-22 
Thangka tekenenen, 2 wekelijks wo 20-22u. 
Den Bosch: Gevorderden Oyssee wo 20-
22u, LAM RIM do 20-22u. 
Utrecht: Inscholing boeddhisme di 19.30-
21.30u. Gevord. Odyssee do 19.30-21.30u. 
Tilburg: Inscholing boeddhisme ma 19.30-
21.30u. Gevord. Lam Rim wo 19.30-21.30u. 
Nyingma centrum Amsterdam, Regu-
liersgracht 25, 020-6227143. Zo. 10.00-
12.00u.: open les Kum Nye. 
Benefiet-kuntveiling voor het Rokpa-huis 
in Kathmandu (Nepal), 18 april in Kunst-
huis de Secretarie, Meppel. www.rokpa.org. 
0521-591764. 
Workshop Sensory Awareness - een trai-
ning in opmerkzaamheid', o.l.v. Michael 
Tophoff, 'De Orshof', 22-25 april. 
tophoff@wxs.nl  of 072-5051500. 
Zenzondag. Ithaka te Heemstede, Postlaan 
2. 0252-682910, 2 mei van 10.00 - 16.30u. 
www.ithakacoaching.nl  

Cursussen Essentieel boeddhisme: 7-9 mei. 
Training van de geest: 4-6 juni. Leegte 
begrijpen: 25-28 juni. Us Thus, De Rijp 6, 
Greonterp. 0515-579628, usthus@euronet.nl  
24 mei, zenoefendag o.l.v. Jeroen Witkam. 
De "Schaapskooi", Driebergen. 0343-
513968. 
Dharmatoevlucht (G.B.C.), Apeldoorn 
Meditatie-introduktie: 24 april & 22 mei 
10.00-13.00u. Twee-daagse cursus boed-
dhistische basisleer: 26/27 juni 10.00-
15.00u. 055- 5420038. 
Tentoonstelling 'In het spoor van de OS'. 
Galerie Vorm en Beeld Eefde, 24 april t/m 
23 mei. 0527 202662. 
Weekend introductiecursus Zen 1 & 2 mei 
én 15 & 16 mei; za. en zo. 10.00-12.00 en 
13.30-15.30 u. Zentrum, Oudegracht 297 
a/d werf, Utrecht. 030-2882528. 
Vakantie introductiecursus Zen op 
Terschelling 16 t/m 20 juli. 030-2882528, 
www.zentrum.nl. 
Lama Karta: Concert 'Mystieke gezangen 
uit Tibet'. 14 mei 2004, Waalse Kerk 
Amsterdam. 20u, stichting.kagyu@tiscali.nl. 
035-642 0370. 
5e Hoornse zenvierdaagse, 19-23 mei, 
0229-217855. 
dirkbeemster.hoorn@planet.n1 
Voorjaarsbijeenkomst Stichting Vrienden 
van het Boeddhisme, 22 mei. Leven met 
sterven. In Bilthoven. 010-4157097, 
jehms@xs4all.nl  
Shambhala Meditatiecentrum Arnhem, 
026 4451714 23 mei 10.00 - 17.30 uur 
Mudra Ruimte-gewaarzijn. 28 t/m 31 mei 
Pinksterdriedaagse. Maitri: ruimte & kleur-
beleving van blauw, geel , rood, groen en wit. 
Zazen zondag 30 mei, 9.00 - 16.30u. 
Zentrum, Oudegracht 297 a/d werf, 
Utrecht. 030-2882528. 
Zomerworkshop Hara-tekenen. Cursus-
centrum Avanturijn, Voetiusstraat 3, 
Utrecht, 10-11 juli, 10.30-13.00. 030-
2614257. 
Stichting Zazen, 1 mei: zenzaterdag met 
Adine Mansholt, 13 juni: zenzondag met 
Han de Wit, Rijkenstraat naast nr.1, Duizel. 
Te1.06- 53776474, www.stichtingzazen.nl  

Meditatie 

AERDENHOUT 
Vipassana-meditatie, Tel. 023-5242403. 

AMERSFOORT 
Vipassana 
Wekelijks ma. 20.00-22.00u. 035-6857880. 
Klavervuur, BW-laan 51. 
Zenkring Amersfoort 
Muurhuizen 42. Ma. 20.00-22.00u. 
033-4634215. 
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AMSTERDAM 
Boeddhistisch Centrum Amsterdam 
Palmstraat 63, 020-420 70 90 
www.vwbo.nl. Ma. 19.30-22.00 begin in 
Boeddhisme. Wo. 19.30-22.00u. Vr. 19.30-
22.00u. 
Boeddhistisch Centrum Ghantapa 
Aakstraat 62, 020-6334921. www.kadam-
pa.nl. 
1315n Garuda Foundation 
020-6720227; 035-6420505, www.bongaru-
da.com  
Buddhavihara Vipassana Meditatiecen-
trum 
St.Pieterspoortsteeg 29-1, 020-6264984. Ma 
18.00-20.00u, do 9.30-11.30u118.00-19.30u. 
European Zen Center 
Valckenierstraat 35, 020-6258884. Di t/m 
vrij 7.30u; di en do 18.30u. www.zen-deshi-
maru.nl. Introductiecursus, ma 19-21u. 
Great Mother Buddhism/Living Zen 
School 
Deurloostraat 128, 020-6624037. 
Internationale Zen Instituut Nederland 
(IZIN) 
Do 20:00-21:45, 020-6934578. 
Kanzeon Sangha Nederland (ZEN) 
020-6276493; ochtend 8.00-9.00u., di 20.00-
22.00u. www.zenamsterdam.n1 
Karma Kagyu Centrum voor Diamant-
weg-boeddhisme 
Gerard Doustraat 95/2, 020-6792917. Wo 
20.30u. 
Maitreya Amsterdam 
Brouwersgracht 157-159. 020-4280842, 
www.maitreya.nl. Ma 19.00-19.45u: guided 
meditation; Wo 18.00-19.00u: practice 
session; Ma. 20.00-21.30u: Discovering 
Buddhism; Di. 20.00-21.30u: Buddhist 
Study Course. 
Nederlandse Zen Stichting 
020-6734847. Nieuwe Keizersgracht 58. Wo 
20.00- 21.30u., vr 19.00-20.30u. www.zena-
zi.dds.nl. 
Shambhala Centrum Amsterdam 
le Jacob van Campenstraat 4, 020-6794753, 
www.shambhala.nl. Ma.,di. 17.30-19.00u., 
wo. 19- 22u., do. 19.30-21.30u., vr. 9,00-
10.30u. Nyinthiln: le zo. v.d. maand 9 -
21.30u. 
ZEN meditatie in De Ruimte 
Do. 20.30-22.00 uur. 020-6934578, Wees-
perzijde 79a. 
Zondagsangha 
Maandelijks zenzondag 10.00 - 15.30u. 020-
6279339. 

ANTWERPEN 
Dana Zengroep Antwerpen 
Arthur Sterckstraat 40, Berchem. 
Do.19.30-21.30u. Te1.03/239.63.99, antwer-
pen@danasangha.be  

APELDOORN 
Dharmatoevlucht (G.B.C.) 
De Heze 51. 055-5420038. www.gbconli-
ne.nl. 
Kanzeon Sangha Nederland (ZEN) 
055-5417251, di 20.30-22.15u., vr 9.00-
10.45u. 

ARNHEM 
Shambhala Meditatiecentrum Arnhem 
Tooropstraat 41 Arnhem. 024-3238666. Di 

19.30-21.30u, 3e zon. v.d. maand 10.00-
13.00u. 

BILTHOVEN 
Stichting Leven in Aandacht 
Vr. 20-22.00 uur. 030-2292595. 

BOEKEL 
Internationale Zen Instituut Nederland 
(IZIN) 
Di. 19.30-21.30, 0492-321530. 

BREDA 
Stichting Ceres- Vipassana-meditatie 
Ceresstraat 29. www.ceresbreda.nl, 076- 
5207878/5211625. Di. 18.00-19.00u. 

BRUGGE 
Dana Zengroep Brugge 
Jan Breydellaan 22, Brugge. Di. 
20.00-22.00u. 0477/26.63.92. 

CASTRICUM 
Shambhala Meditatiegroep i.o. Castricum 
V.Oldenbarneveldtstr.3. 0251- 65 82 78. Do. 
20-21.30u. 

DEDEMSVAART 
Vipassana-meditatie 
0523-612821, di. 20.00-22.00u. 

DELFT 
Internationale Zen Instituut Nederland 
(IZIN) 
Ma. 20.15-21.30. 015-2561715. 

DEN BOSCH 
Kanzeon Sangha Nederland (ZEN) 
Vierde Buitenpepers 22, 073-6427009, di 
20.30-22.00u,, do 20.30-22.00u. 
Vipassana-meditatie 
Wo 19.30-21.30u., 073-6146341. 

DEN HAAG 
Dana zencentrum Den Haag 
Copernicusstraat 18. 070-3604305. 
www.danasangha.org. Wo 20.00-21.45u. 
Kanzeon Zen Centrum Den Haag 
Frankenslag 342. 070-3504601. Introductie-
cursus: Ma 19.00-20.45u., wo. 17.15-18.45 
u. Gevord.: Ma 21.00-22.45u., wo. 7.00-
8.00u., 9.30-11,15u, 19.00-20.45u., 21.00-
22.45 u., vr. 9.30-11.15u..www.kanzeon.nl. 
Diamantweg-boeddhisme Den Haag 
Vr. 19.45u., De Ruimte, Witte de Withstraat 
25. 079-3314657. 
Sakya Thegchen Ling, tibetaans boed-
dhistisch instituut 
Laan van meerdervoort 200 A. 070 3606649. 
do.avond. 
Zentijd 
Intro: ma. of wo. 20.00-21.45u. Gevorder-
den: di. 20.00-21.45u; Laan van Meerder-
voort 657, 070-3467977. www.zentijd,n1. 

DIEVER 
&in Garuda Foundation 
0521 551588. 
DOETINCHEM 
Zengroep Achterhoek 
0314-340885. Ma.avond en vr.ochtend. 
Zen in De Slangenburg 
Stiltecentrum van de St. Willibrordsabdij. 
Elke maand sesshin. 0314-332753. 

DRIEBERGEN 
Zendo-JAKU 
ma.avond beginners, di.avond en 
wo.middag geoefenden. 0343-513968. 
zendo_jaku@hotmail.nl. 

EINDHOVEN 
&in Garuda Foundation 
0411-602110. 
Vipassana-meditatie 
Tel. 040-2445804. 
"'t HOOL", ruimte voor (zen)meditatie 
ma. vanaf 19.30 of 20.15-21.30u. 040-241 
8372. 
Stichting Zazen 
Zendo De Kern, Duizel: Rij kenstraat naast 
nr. 1. 06-53776474. www.stichtingzazen.nl. 
Introductiecursus di 19.45u, do. 9.45u 
Aquamarijn/Eindhoven. Vervolgcursus ma 
9.45-11.30u., ma 19.45-21.30u of do 19.45-
21.30u. 

ELTEN/ E m MERICH 
Zen in de Pater-Lassalle-Zendo 
0316-541326 /06-12876567. Ma 19.00-20.15 
u, vr 09.00-10.15 u., za 15.00-16.00 u. 

EMST 
Maitreya Instituut 
Heemhoeveweg 2. 0578-661450. 16 -18 
april: Bodhisattvacaryavatara (Shantideva) / 
Geshe Sonam Gyaltsen; 30 april- 2 mei: 
Dagri Rinpoche. 

ENSCHEDE 
Kanzeon Sangha Nederland (ZEN) 
074-2434551, ma 20.00-22.30 u. 

GENT 
Dana Zengroep Gent 
Oude Houtlei 56 (Hotel Poortackere), 
Gent. Ma. en wo.: 19.30 - 21.30u. Di. tot 
vr.: 7 - 8.50u. Contact: 09/220.78.57. 

GOUDA 
Nieuwe Kadampa Traditie (NKT) 
Centrum Mededogen: 0182-581019. Ma 
20.30u. 

GRONINGEN 
Bón Garuda Foundation 
050 5778667. 
Centrum het Roer 
Roer 28. 050-5422659. Ma. en di. 20.00-
21.45 u. 
Gemeenschap van Boeddhistische 
Contemplatieven (G.B.C.) 
Meditatie-zondagen: 25 april, 9 mei, 6 juni, 
4 juli. 050-3128883. 
Maha Karuna Cha'n Groningen 
Di. 20.00-21.45u. 050-3603732. Olgerweg 
18. 
Shambhala Meditatiegroep Groningen 
Vismarkt 36/A, 050-3136282 /3185298. Ma 
19.30-22.00u., wo 9.30-11.00u. 
Vipassana Meditatiecentrum 
Kamerlingh Onnesstraat 71, 050-5775562. 
Wo 19.30-21.30u. 
Zen in Centrum De Poort 
Moesstraat 20. 050-5712624. 

H EEMSTEDE 
Ithaka 
Postlaan 2. 0252-682910. www.ithakacoa- 
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ching.nl Introductie: di 9.30-11.15, di 20.15 
- 22.00, wo 20.15 - 22.00; doorgaand: ma 
20.15 -22.00; do 20.15 - 22.00 vr 9.30 -
11.15u. 

H EERENVEEN 
Internationale Zen Instituut Nederland 
(IZIN) 
Za. 9.00-11.00u., 0513-620268. 

HOORN 
Internationaal Zen Instituut Nederland 
(IZIN) 
Wo. 20:00 - 21:45u. 0228 543023. 
Kanzeon Sangha Nederland (zen) 
Italiaanse Zeedijk 13, ma. 20.00 - 21.30 u, 
do. 20.00 - 21.30 u. 0229-217855. 

HUISSEN 
Zengroep Huissen 
Di. 09-10.00u. in Binnenkamer van Domi-
nicanenklooster, 026-3250307. 

KAMPEN 
Internationale Zen Instituut Nederland 
ma 19:30 - 21:30u, 0521-321204. 

KRIMPEN A/D IJSSEL 

Internationale Zen Instituut Nederland 
(IZIN) 
Wo. 20.00-22.00u., 0180-517649. 

LEEUWARDEN 
Internationale Zen Instituut Nederland 
do 19:30 - 21:30u, 0521-321204. 

LEIDEN 
Internationale Zen Instituut Nederland 
(IZIN) 
Di-avond 20.00-22.00u., 071-5223400. 
Shambhala centrum regio Leiden 
Geversstraat 48, Oegstgeest, 071-5153610, 
wo. 9-11u., do. 20-22u. 
Stichting Soto-Zen Centrum Suiren-Ji 
Hogewoerd 162, 071-5120051, 
www.zencentrum.nl. ma t/m vr 6.30-8.30 
u., Di, wo, vr 20.00-22.30 u., ma, do 20.00-
22.30 u. 
Vipassana-meditatie 
Di 19.30-21.30 u., 071-5154862. 

MAASTRICHT 
Bern Garuda Foundation 
043-3615810. 
Vipassana-meditatie 
Di. 19.30-21.30u., 043-3644180. 
Zen Centrum PRAJNA 
zo 10:00 - 12:00u., di, wo, do 19:30 - 21:30u. 
www.prajna.nl. 043-3438426. 

MIDDELBURG 
Centrum "Pars Frirtunae" 
Noordweg 85, wo. 18.30-19.30u. 0118-
626760. 
Mahayana- centrum Middelburg 
Pr. Marijkeplein 11. 06-55945039. 
Stichting Padma Zeeland 
0118-479135. 
Zen in Zeeland 
Pakhuis 22 , Oostkerkplein 22. 0118-
636380. www.zeninzeeland.nl/. Beginners-
cursus do.18.30 -19.30u. Geoefendengroep: 
do. 20.00-21.30u. 

NIEUWEGEIN 
Internationale Zen Instituut Nederland 
(IZIN) 
di 19.00-20:15 (beginners); 20.30- 22.15 
(doorgaand), 030-2817514. 

NIJMEGEN 
Kanzeon Sangha Nederland (ZEN) 
024-3787345, do 19.45u. 
Zengroep Leven in Aandacht-Nijmegen. 
Maandelijks bijeenkomsten. 024-3444953. 
Zengroep Oshida 
Studentenkerk, Erasmuslaan 15, Nijmegen 
za 9.00 - 12.00 u., 024-3236124/27. 
Han Fortman Centrum ma-vrij 8.00 - 9.30 
u., di 17.15 - 17.45 u., 024-3651668. 
Dagkapel Dominicuskerk, Prof. Molken-
boerstr. 7, ma 17.00 - 18.30 u., 024-6412984, 
wo 17.00 - 18.30 u., 024-3232843. 

OVERVEEN 
Internationale Zen Instituut Nederland 
Do 20:45-22:15u (doorgaand), za 10:00-
11:45 (beginners), 020-6279339. 

ROTTERDAM 
Boeddhistisch Centrum Larung Cheukor 
Ling 
Beukelsweg 33b. 010-4772404. 
Boeddhistische groep van de Karma 
Kagyu linie 
Walenburgerweg 78a. 010-2654466. Do 
20.00u. 
Zengroep Rotterdam Kanzeon 
078-6317606, ww w.zenrotterdam.nl, ma 
18.15-20.00 en 20.15-22.00u. 
Nieuwe Kadampa Traditie 
Lojong Centrum: 010-4814213 . 
Rotterdamse Sangha, in traditie van 
Thich Nhat Hanh 
Centrum Djoj, A. Duyklaan 5-7. 010-
4215718. 
Shambhala Meditatiegroep Rotterdam 
Centrum Djoj, A.Duyklaan 5-7. 010-
4181387. Di. 20.00- 22.00u., do. 20.00-
21.30u. 
Vipassana-meditatie 
Oost West Centrum Rotterdam, Mariniers-
weg 9, 010-4135544.www.00stwestcen-
trum.nl  

SCHIEDAM 
Zengroep 
Oud-katholieke kerk (huis te Poorte) Dam 
30, Ma. en wo. 10-12u., wo. 20-22u.. 010-
4265973. 

SOEST 
Vajra Vidya, Boeddhistisch Studie- en 
Meditatiecentrum 
Schoutenkampweg 111, 
www.rinpoche.com. Wo. 20.00-22.00u. Za. 
10.30- 12.30u. 035-6026262. 

STEYL (BIJ VENLO) 
Gemeenschap van Boeddhistische 
Contemplatieven 
St Michaelstraat 4B. 077-3738601. Do. 20u. 

TILBURG 
St. Maartens-communiteit 
Di. 20.15-22.00u. 013-5051520. 
Stichting Leven in Aandacht 
Eens per 3 weken, ma. 19.30 - 22.00u. in 

Stiltecentrum Kath. Universiteit Brabant. 
013-5051269. 

UITHUIZEN 
Zen River 
0115rpsterweg 1, 0595-435039. 

UTRECHT 
Bern Garuda Foundation 
010-4600002. 
European Zen Center 
030-2733885. Di. t/m vr. 7.30u; di. t/m do 
18.30u; za./zo. 11.00u. 
Gemeenschap van Boeddhistische 
Contemplatieven (G.B.C.) 
Ma. 19.45u. Eerste ma. van de maand 
19.30u.: meditatie en lezing. 030-2625972. 
Internationale Zen Instituut Nederland 
(IZIN) 
Ma 19.00 - 20.00u (beginners), Ma 20:15 -
22:00u (doorgaand), 
Wo 20:15 - 22:00u (doorgaand), 030 -
6923829. 
Vipassana-meditatie 
Di 20.00-22.00u, 030-2520435. 
Zen onder de Dom 
Lange Nieuwstraat 3, 030-2851800. 
www.zenonderdedom.nl. 
Zentrum 
Oudegracht 297, a/d werf in Utrecht. 
www.zentrum.nl. Introductiecursussen: di. 
17.45 en 20.00 u. Do. 20.00u in Zeist. Vr. 
20.00u. Doorgaande cursussen op ma., wo. 
en do. 17.45 en 20.00u. Wo. 9.15 u. 

VUGHT 
Zen op zondag 
Zin, eenmaal per twee weken 9.30-11.30u. 
073-6570622. 

WAPSERVEEN 
International Zen Center Noorder Poort 
Butenweg 1, 0521-321204, wo 9.45-11.45 
u., wo 19.30-21.30 u. www.zeninstitute.org  

ZUTPHEN 
Mediatie in tibetaanse traditie 
Ma.17.30-19.00u. 0575 - 511291. 
Kanzeon Sangha Nederland 
Wo 20.00-22.00u. Introductie wo 18.45-
20.00u. 0575-546 647. 

ZWIJNDRECHT 
Studio Prana 
W.Ruysplein 18. www.studioprana.nl. 

ZWOLLE 
Internationale Zen Instituut Nederland 
(IZIN) 
Di. 20.00-22.00u., 038-4540135. Di. 16.45-
18.00u., do. 20.00-22.00u., 038-4538002. 
Vipassana-meditatie 
`Pannananda' 038-4656653: ma, wo en do 
19.30-22.00 u., za 9.30-16.00u. 
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DE INSPIRERENDE WERELD VAN HET BOEDDHISME 

• Recent verschenen • 

Jan de Breet & Rob Janssen 
De verzameling van middellange leerredes 

Majjhima-Nikaga 1 (suttas 1-5o) 
56o blz. — geb. — €49,50 

Patrul Rinpoche 
De woorden van mijn volmaakte leraar 

624 blz. — geb. — €49,50 

Geshe Rabten & Geshe Dhargyey 
Raadgevingen op het spirituele pad 

De methode van gedachtetraining 
16o blz. — pb. — €15,50 

Margrit Irgang 
Zen als levenskunst 

164 blz. — pb. — €15,5o 

Tenzin Wangyal 
De werkelijkheid van slapen en dromen 

Een oude Tibetaanse oefenweg 
272 blz. — pb. — €18,95 

Willigis Jager 
Elke golf is de zee 
Mystieke spiritualiteit 

206 blz. — pb. — €15,5o • 

Barbara Soros & Danuta Mayer 
Tenzins hert 

Een Tibetaanse vertelling 
32 blz. — pb. — €12,50 

Verkrijbaar in de boekhandel en via wwvv.asoka.n1 Prijswijzigingen voorbehouden 
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DE WOORDEN VAN MIJN 
VOLMAAKTE LERAAR 

Asoka 
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