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In augustus 1979 kwamen de Tibetaanse Lama's Thubten Yeshe en Zopa Rinpoche

voor het eerst naar Nederland.

Ze hebben een weekend-kursus gegeven in de Kosmos te Amsterdam die erg geslaagd
was en druk werd bezocht.

Lama Yeshe is onze voornammste leraar en een voortdurende bron van inspiratie.
Tijdens een gesprek tussen Lama Yeshe en het Maitreya Instituut, verzocht hij
ons om een tijdschrift uit te geven waarin ideeé&n, artikelen en lezingen over
het Mahayana Boeddhisme in het Nederlands zouden kunnen worden aangeboden.

Lama Yeshe wil graag dat het Boeddhisme, dat zo prakties en toepasbaar is in

ons dagelijksse leven, uit de sfeer gehaald wordt van een vreemde, kultuur-
verbonden godsdienst. Hij probeert ons te laten inzien dat "geest" (bewustzijn)
en het verlangen naar geluk, universele zaken zijn en dat alle levende wezens
hierin gelijk zijn. Als wij duidelijkheid kunnen verkrijgen in het hoe en waar-
om wij denken en handelen, kunnen wij ook effectiever worden in het verkrijgen
van geluk voor onszelf en de maatschappij.

Het Maitreya Magazine probeert hieraan mee te werken.

Dit eerste nummer dragen we graag op aan Lama Thubten Yeshe.

Heeft u, lezer, vragen, suggesties of opbouwende kritiek, laat het ons dan weten.
We hopen dat dit blad een eerste lotusblad mag zijn van een duizendbladige lotus.
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LAMA THUBTEN YESHE / GEVEN

Deze week staat in het teken van

de geboorte van de heilige Jezus

en ik stel voor dat wij dit spe-
ciale gebeuren uit eerbied herden-
ken. We zullen proberen deze vier-
ing zinvol te maken. Het moet niet
het een of andere fysieke gevoel
zijn, dat alleen maar meer verwar-
ring en bijgeloof in onze geest
brengt. Wil een kerstviering goed
zijn dan moet die wezenlijk reli-
gieus zijn. Jezus is op deze aarde
gekomen en heeft onderricht gegeven
maar materialistisch ingestelde
personen zien dit feit geheel over
het hoofd. Voor hen betekent Kerst-
mis- op de allereerste plaats- win-
kelen, geld besteden, cadeautjes
kopen en verwarring scheppen. Deze
verwarring is geheel ons eigen
maaksel. We hebben de mogelijkheid
om Kerstmis zinvol, vredig en we-
zenlijk religieus te maken, maar

in plaats daarvan bezwijken we voor
de materialistische negatieve ener-
gie. We gaan winkelen om cadeautjes
te kopen. Dit wordt over het alge-
meen niet gedaan met iets wat in de
verste verte ook maar op een lief-
hebbende houding 1lijkt. We denken
"ik moet echt iets voor mijn zus
kopen, want als ik haar niets geef,
vindt ze mij misschien niet meer
aardig. Wie weet geeft ze mij dan
ook wel iets". Of, " ik zal maar
niet zo'n goedkoop cadeau voor mijn
vriend uitzoeken, anders krijg ik
volgend jaar niet iets van waarde
terug". Dergelijke gedachten zijn
buitengewoon negatief en leiden
alleen maar tot een nog grotere
ontevredenheid. Deze gedachten lig-
gen geheel besloten in de egoisti-
sche en onvolwassen opvattingen
over wat het ware geluk is. Ze heb-
ben helemaal niets met religie te
maken.

Ware religie brengt vrede en te-
vredenheid. Handelingen die slechts
verwarring opwekken hebben totaal
geen religieuze funktie. Ze komen
daarentegen voort uit een politie-
ke geest die denkt " als ik dit
geef, krijg ik dat terug". Zo'n
geest is buitengewoon onvolwassen
en egoistisch. Deze verheugt zich
wanneer we veel cadeaus krijgen en
is teleurgesteld als verwachtingen
niet in vervulling gaan.

Wat is het verschil tussen deze
geest en die van een klein kind ?
We beschouwen onszelf als vol-
wassenen, maar met onze hande-
lingen en gedrag laten wij zien

dat wij weinig van onze kinderen
verschillen. Kinderen overdrijven

het belang van cadeaus en wij ook.
Hun overdreven verwachtingen- hun
verwarde en ontevreden geest- wordt
enorm ontwikkeld door ons gade te
slaan. Als we op een konsekwente,
volwassen en zinvolle wijze zouden
handelen, zouden onze kinderen ook
rustig worden. We denken soms dat

ze van nature zo wild zijn en dat
wij een uitzondering zijn. Maar

dat is niet zo. Ga dit eens na en
onderzoek nauwkeurig wat er gebeurt
wanneer er een feestdag nadert.

Wij veroorzaken die opschudding.

Het eerste wat er aan het begin van
een feestdag gebeurt is dat man en
vrouw, oom en tante enz. beginnen

te vechten. Kun je je dat voorstel-
len ? Wees eerlijk en ga eens na of
dit waar is. Bijna alle ruzies gaan
over materiele bezittingen. Vooral
in de Kersttijd. Ik probeer er niet
uitermate negatief over te zijn;
maar onderzoek dit eens en kijk of
het waar is of niet. Deze kibbel-
partijen brengen zoveel jalouzie

met zich mee: "Mag ik eens zien wat
hij heeft gekregen? Wat heeft zij
gehad ?". Deze dualistische geest

is geheel in egoisme en misvattin-
gen ondergedompelt. Dit misleidende
gedragspatroon komt niet slechts
voor in één kultuur. Het kan overal
gevonden worden. Het tegengif voor
deze verwarring wordt niet alleen

in het boeddhisme onderwezen. Alle
religies streven ernaar onbevredi-
gende en verwarde houdingen tegen

te gaan en ons gemoedsrust te bren-
gen. Het kenmerkende van materialis-
tisch ingestelde mensen is dat zij
geloven dat hun geluk en teleurstel-
ling geheel van uiterlijke verschijn
selen en bezittingen afhangen.

Als ze niet genoeg ijs en cake krij-
gen, zijn ze wanhopig:" ik voel

me zo leeg. Deze Kerstmis is een
echte flop, ik zou wel dood willen
gaan'". Ze denken werkelijk zo.

Voor hen hangt het slagen of misluk-
ken van een religieuze feestdag ge-
heel van materiele dingen af; daarom
worden ze materialistisch genoemd.
Ze kunnen in hun eigen bewustzijn
geen vrede en geluk vinden en zoeken
daarom naar uiterlijke, fysieke te-
kenen van liefde. Hoe vaak ze ook
verklaren dat ze een geestelijke

weg volgen, hun geest blijft volle-
dig bezeten van het grove, materiele
niveau van de werkelijkheid. Wanneer
we met scherpzinnige wijsheid onze
houding en gedrag tijdens de Kerst-
dagen grondig onderzoeken, beoefenen
we werkelijk de Dharma. Dat is ware






