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LEIDRAAD 
Dit vierde numiner van de vierde jaargang van het Maitreya Magazine komt uit vlak v66r de Kerst en vlak voor vele dharmavrienden 

vertrekken naar Pomaia in Italie om van 18 december tot 9 januari onder leiding van Lama Thubten Yeshe aan de retraite van "De 
Zes Yoga's van Naropa" deel te nemen. Dit nummer gaat nog terug in de tijd, naar het onvergetelijke bezoek van Zijne Heiligheid de 
Veertiende Dalai Lama aan Spanje, Frankrijk, Italie en West - Dultsland tussen eind September en begin november j.I. 
Verder geeft dit Maitreya Magazine een verslag van de Eerste Internationale Konferentie over Universeel Onderwijs, die eind oktober 
door de Dalai Lama in het Lama Tsong Khapa Instituut werd geopend en vele aktieve deelnemer^ trok die zich met elkaar willen 
beraden over alternatieve onderwijsmethoden voor onze kinderen. 

Het Magazine gaat nogmaals terug in de tijd met een gekompiimeerde samenvatting van de onderwerpen die de drie lama's do-
ceerden, die dit najaar het Maitreya Instituut met hun bezoek vereerden. De meeste ruimte neemt een zeer informatief interview 
met de beroemde vrouwelijke Tibetaanse arts, dokter Lobsang Dolma, in beslag in dit tijdschrift. Het was aanvankelijk de bedoeling 
dat dokter Dolma in februari naar het Maitreya Instituut zou komen om twee weken achtereen kursussen en praktijklessen te geven. 
Helaas heeft zij om gezondheidsredenen haar komst naar Nederland moeten aimuleren. Wij hopen haar later in het jaar alsnog te 
kunnen uitnodigen. 

Mede hierdoor en door de afzegging van Geshe Namgyal Wangchen, die in maart had zuUen komen, staat ons programma voor de 
eente maanden van 1983 nog niet vast. Wij sturen een nieuwsbrief zo gauw vervangende aktiviteiten geprogrammeerd zijn. 

Het Maitreya Instituut, dat op dit moment in haar centrum in Bruchem ruimtes vrij heeft voor nieuwe bewoners in het Maitreya 
familiehuis, wenst iedereen veel geluk in 19&3. 
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DOKTER LOBSANG DOLMA 

TIBETS MEEST VOORAANSTAANDE 
VROUWELIJKE ARTS 

EEN PROFIEL & INTERVIEW 
DOOR GLENN H. MULLIN 

Een van de meest dynamische aspekten van 
de traditionele Tibetaanse kultuur is haar 
systeem van natuurlijke geneeskunde, en 
een van de meest fascinerende uitvoerders 
van dit systeem is dokter Lobsang Dolma, 
die tot voor kort hoofdarts was van het Ti
betaanse Medische Centrum van Zijne 
Heiligheid de Dalai Lama in Dharamsalan In
dia, en die daar nu een eigen praktijk heeft. 
Haar uniekheid komt waarschijnlijk het 
teste tot uiting in haar eigen verhaal, dat 
teruggaat tot oude tijden. Het begint in 
het jaar 1046 van onze jaartelling met de 
tantrische meester Atisha uit India, die de 
vader is van drie nieuwe scholen in het Ti
betaanse Boeddhisme. Atisha reisde door 
het distrikt Kyerong in Zuid Tibet op weg 
van Nepal naar Lhasa. Een bepaalde berg 
in Kyerong scheen hem te fascineren.Toen 
hem gevraagd werd waarom, antwoordde 
hij dat de berg binnen afzienbare tijd een 
plek van groot belang zou worden in de 
kulturele geschiedenis van Tibet. Hij 
noemde de berg Khang Kar,of 'Witte Huis'. 

Tweehonderd jaar later werd op de berg 
een klein ziekenhuis gevestigd dat gratis 
medische hulp en medicijnen gaf aan men-
sen in nood. De kosten van het ziekenhuis 
werden gedragen door de dokter en zijn 
familie, die een vrij groot stuk grond beza-
ten en een aantal kuddes vee. De familie 
verbouwde zelf al het eigen voedsel en men 
had bovendien een grote kwekerij van medi-
cinale kruiden. Hun ziekenhuis werd al 
gauw bekend, onder de naam van de berg 
waarop het stond, als 'Het Witte Huis'. 
Tegen het einde van de veertiende eeuw 
was het Witte Huis Ziekenhuis 66n van de 
twee meest belangrijke ziekenhuizen van 
het Kyerong distrikt geworden. Het was 
uniek omdat het zowel een gratis kliniek 
als een medische school had. Het was ook 
uniek omdat haar lijn van medische kennis 
van vader op zoon en soms van vader op 
dochter werd overgedragen. 

Op een dag kwam de Kagyu Lama Ba-
ravra, 66n van de belangrijkste leraren van 
de onovertrefbare yogi Tsong Khapa 
(1357 - 1419), oprichter van de Gelukpa 
school, naar het ziekenhuis voor een behan-
deling. Barawa was vooral beroemd vanwe-
ge zijn veelvuldige helderziende openba-
ringen. Hij adviseerde dat de vader - zoon 
traditie van de medische kennisoverdracht 
in het Witte Huis Ziekenhuis met ijver 
moest worden voortgezet, want, zo voor-
spelde hij, de dag dat de overleveringslijn 
gebroken zou worden, zou een voorteken 
zijn van zeer donkere tijden in de geschie
denis van Tibet. 

Zoals gebruikehjk was bij de meeste pro-
vinciale medische scholen in Tibet, onder-
hield ook het Witte Huis Ziekenhuis onon-
derbroken een stevig kontakt met het 
Groot Medisch Kollege van de universiteit 
in Lhasa, dat gesticht was door de Vijfde 

Dalai Lama, Ngawang Losang Gyatso, in 
het midden van de zeventiende eeuw als 
een instituut voor het opleiden van dokto-
ren en administratieve beamten, die het 
vrije medische stelsel moesten uitvoeren 
dat hij had ingesteld vlak na het aanvaarden 
van de geestelijke en wereldlijke autoriteit 
over Tibet in 1642. De meeste van de voor-
aanstaande artsen, die opgeleld waren aan 
de medische school van Het Witte Huis, 
werden daama gestuurd naar het Groot Me
disch Kollege in Lhasa om hun studie gedu-
rende een aantal jaren nog te voltooien en 
het lesrooster van het Witte Huis Zieken
huis werd steeds op alle punten in overeen-
stemming gebracht met de algemene voor-
waarden van het universiteitskollege in 
Lhasa. 

Twaalfde in de ononderbroken bloedlijn 
van geneesheer-direkteuren van het Witte 
Huis Ziekenhuis was dokter Tsering Wang-
du. Behalve een beroemde arts was dokter 
Wangdu ook bekend om zijn spirituele 
kennis en ervaring. Zijn populariteit 
groeide zelfs zodanig dat hij op een bepaald 
moment benoemd werd tot gouvemeur van 
het Kyerong Distrikt. In 1934 werd dokter 
Wangdu vader van het kind dat voorbe-
stemd was om de oude voorspelling van 
Lama Barawa in vervulling te brengen, en 
als meisje de medische famihetraditie van 
het Witte Huis Ziekenhuis voort te zetten. 
Deze dochter kreeg de naam Lobsang 
Dolma, vrat 'Vrijgemaakte Vrouw met 
Verheven Gedachten' betekent. Door haar 
hele vroegste schoolopleiding heen toonde 
het jonge meisje een buitengewone helder-
heid van geest en toen ze de leeftijd van 
veertien jaar bereikte werd ze gekozen tot 
de opvolgster van dokter Wangdu en ging 
naar de medische school van het Witte Huis 
Ziekenhuis. Daar bleef ze tien jaar, bestu-
deerde alle belangrijke medische verhande-
Ungen die ten grondslag liggen aan het 
systeem van de Tibetaanse geneeskunde en 
leerde vele verhandelingen uit het hoofd. 
De leergang was zowel streng als intensief 
en elke maand werd ze onderworpen aan 
nauwgezette examens over alles wat ze 
sedert het begin van haar opleiding had 
geleerd. Haar klas was betrekkelijk groot 
voor een provinciale school - er waren twee 
en dertig uitverkoren leerlingen - maar 
mejuffrouw Lobsang Dolma behield steeds 
de eerste of tweede plaats bij alle meer dan 
honderd examens die ze onderging gedu-
rende haar studie. Haar praktische oplei
ding kreeg ze voomamelijk van haar vader, 
maar alle tekstonderricht ontving ze onder 
toezicht van Geshe Lungtok Nyima (die 
sedert de Chinese invasie in Tibet als 
vluchtehng in Nepal woont). Zo behaalde ze 
in 1958 het getuigschrift van haar promotie 
en begon haar praktijk. 

De laatste jaren van haar studie waren 
echter vol moeilijkheden. In 1956 vraren de 
vijandelijke Chinese overheersers naar Kye
rong gekomen en in 1957 zetten ze een 
grote militaire basis op, vlakbij het Witte 
Huis Ziekenhuis. Haar vader, dokter Wang
du, werd op grove wijze mishandeld door 
de Chinezen vanwege de poUueke positie 
die hem enkele jaren tevoren door de Cen-
trale Tibetaanse Regering was gegeven en 

ook vanwege zijn aanzien als hoofd van een 
ziekenhuis dat medicijnen maakte van krui
den en grote delen van Tibet daarvan voor-
zag. De Chinezen waren ook gekant tegen 
hem omdat hij zijn leven lang een vrije kli
niek had geleid, want dat was in tegen-
spraak met hun propaganda over een onder 
de druk van 'slavemij' levend Tibet. Er 
werd van hem geeist dat hij in het openbaar 
de Dalai Lama zou verketteren en zou kol-
laboreren met de Chinese communisten, 
maar hij weigerde op beide punten. Daar-
voor werd hij sedert 1957 eenmaal per 
week meegenomen naar het militaire kamp 
en onderworpen aan scherpe ondervra-
gingen. Na haar promotie in 1958 waren de 
administratieve verantwoordelijkheden van 
dokter Dobna in het ziekenhuis van dag tot 
dag gegroeid, en toen haar vader een jaar la
ter overleed aan de dwang die de Chinezen 
op hem uitgeoefend hadden, werd zij offi-
cieel de geneesheer-direkteur. 

Voor dokter Wangdu stierf, had hij zijn 
dochter aangeraden nog ^en jaar in Tibet te 
blijven, omdat dan de Chinese overheersing, -
zo veronderstelde hij, enigzins verslapt zou 
zijn. Aan het eind van dat jaar moest zij 'de 
verantwoordelijkheid ter harte nemen die ^ 
verbonden was aan de erfenis die ze had 
ontvangen en ze moest naar India uitwijken 
om haar kennis te behoeden'. 

Ten tijde van haar vaders dood was dok
ter Dolma zwanger van haar tweede kind. 
Omdat ze een van de meest onderlegde 
mensen in haar distrikt was, zagen de Chi-

- nezen in haar het belangrijkste doelwit dat 
bekeerd moest worden en derhalve leefde 
ze onder de voortdurende bedreiging naar 
China gestuurd te zullen worden voor her-
opvoeding. Een jaar na haar vaders dood 
ontdekte ze dat de Chinezen vastomUjnde 
plannen in voorbereiding hadden om haar 
af te voeren naar Peking, dus op een nacht 
pakte ze vele medicijnen in een tas, bond 
haar twee dochters op haar rug - de oudste 
was twee jaar en de jongste zes maanden • 
en stilletjes verliet ze het Witte Huis Zie
kenhuis waar ze geboren en opgegroeid was. 
Door in de nacht te reizen en overdag in ^ 
grotten en onder rotsblokken te slapen, 
slaagde ze erin de vele Chinese posten te 
ontwijken, die overal geplaatst waren om 
ontvluchtingspogingen te verijdelen. Na 
vijf nachten stak ze de laatse bergpas over 
die haar moederland Tibet van Nepal 
scheidde. 

Het lot geeft vele zich op het juiste mo
ment voordoende toevalligheden. Het eer
ste huis waar dokter Dolma stopte om te 
rusten, was van een rijke landeigenaar in 
het Serabru Benzi distrikt, wiens dochter 
ziek in bed lag en balanceerde op het rand-
je van de dood. Men vroeg dokter Dolma te 
bhjven en haar te behandelen. Zij stemde 
toe en het leven van het meisje werd gered. 
De volgende dagen kwamen tientallen 
plaatselijke ingezetenen naar haar toe met 
hun verschillende problemen en zij behan-
delde hen allemaal zonder aanzien des per-
soons en zonder geld te vragen. Weken ver-
streken en steeds als zij aankondigde dat 
ze spoedig zou vertrekken, overspoelden 
haar gastheer en de gemeenschap haar met 



verzoeken om te blijven. Zo werden weken 
maanden en haar nieuw gevestigde kliniek 
groeide in faam. Hier behandelde dokter 
Dolma ook haar eerste Westerse patienten -
twee Duitse bergbeklimmers die gevaarlijk 
ziek geworden waren terwijl ze op weg wa
ren van de Trisuli rivier naar Langtang. 

Twee jaar later besloot dokter Dolma 
dat ze toch moest doorreizen naar India en 
moest proberen zich te voegen bij de Ti
betaanse vluchtelingen-gemeenschap die 
daar gevormd werd onder de leiding van 
Zijne Heiligheid de Dalai Lama, die aan de 
Chinezen was ontkomen in 1959 en een 
Tibetaanse-Regering-in-Ballingschap hadop-
gericht met hoofdkwartieren in de eerste 
bergen van de Indiase Himalaya. 

Nepal uitkomen was echter niet zo ge-
makkelijk. Eerst liep ze naar Kathmandu, 
waar ze zich voegde bij een grote groep 
vluchtelingen die van plan was naar India 
te gaan. Samen reisden ze naar de Indiase 
grens, maar daar werden ze tegengehouden 
en mochten noch verder, noch terug. De 
hele groep van duizend mensen vrerd ge-
dwongen daar middenin de winter drie 
maanden lang te bivakkeren zonder huizen, 
tenten of welke voorzieningen dan ook. 
Haar voorraad medicijnen was nu uitgeput 
en ze kon niets doen om de tientallen land-
genoten die om haar heen stierven te hel-
pen. Uiteindelijk bereikte een bericht over 
hun toestand Zijne Heiligheid de Dalai La
ma, die persoonlijk de Indiase beamten be-
naderde voor hen. De groep werd toen in 
India toegelaten en overgebracht naar de 
Kulu Vallei in Noordwest India, waar hen 
werk gegeven werd door de Indiase regering 
als koelies voor een wegenbouwprojekt. 
Dokter Dolma, als lid van de groep, werkte 
als ieder ander en sjouwde de hele dag ste-
nen in de hete Indiase zon. 's Avonds nam 
ze haar tent, haar bezittingen en haar twee 
dochters op haar rug en liep naar het vol
gende werkterrein. 

Na een jaar lang gewerkt te hebben als 
koeUe werd dokter Dolma meegenomen 
naar een weeshuis voor Tibetaanse vluch-

- telin gen kinderen in Kangra, waar zij een 
jaar werkte als huismoeder en onderwijze-
res. Daama verhulsde ze naar Dalhousie en 
met medicijnen die verstrekt werden door 
het Tibetaanse Medische Centrum van 
Zijne Heiligheid de Dalai Lama opende zij 
een eigen medische kliniek. 

De nieuwe praktijk was gestart voordat 
men officieel toestemming had ontvangen 
van de Indiase regering en kort na de ope
ning leek het erop dat men v/eer moest 
sluiten. Op dat moment had dokter Dohna 
echter al drie belangrijke patienten met 
succes behandeld; de dochter van een 
belangrijke Indiase generaal had zij behan
deld voor een zware epilepsie, de dochter 
van een bekende plaatselijke arts was be
handeld voor een ongeneselijke oogziekte 
en zij had een Indiase minister behandeld 
die leed aan verlammingen. Deze drie funk-
tionarissen zetten de Indiase regering onder 
druk en dokter Dolma kreeg spoedig de 
formele goedkeuring om haar medische 
praktijk uit te voeren. 

mmmmm. 

In 1972 werd dokter Dolma gevraagd 
naar Dharamsala, het hoofdkwartier van de 
Dalai Lama in India, te komen en daar de 
hoofdarts van het Tibetaanse Medische 
Centnun te worden. Zij accepteerde de 
funktie en heeft in die hoedanigheid tot 
voor kort meer dan honderd patienten per 
dag behandeld, waarvan minstens twintig 
procent Westerlingen waren. De laatste 
tijd heeft dokter Dolma een eigen praktijk 
in Dharamsala, waarin zij nauw samen-
werkt met het Tibetaanse Medische Cen
trum. De twee dochters die dokter Dolma 
als kleine kinderen Tibetuit heeft gedragen, 
hebben beiden meer dan tien jaar het me
dische studieprogramma gevolgd, zijn ge-
slaagd voor hun beslissende examens en 
hebben daarmee het zeshonderd jaar oude 
advies van Lama Barawa ten uitvoer ge
bracht. 

In 1975 bezocht dokter Dohna de Ver-
enigde Staten van Amerika gedurende drie 
maanden onder leiding van Prof. Jeffrey 
Hopkins van de universiteit van Virginia. 
Bij deze gelegenheid gaf zij les aan een 
groot aantal universiteiten, waaronder Har
vard, Yale en Richmond, en ze gaf diagnose-
presentaties aan tientallen ziekenhuizen 
verspreid over de Oostkust. 

Terwijl ik zat te wachten op dokter Dolma 
ging een gestadige stroom van patienten bij 
haar naar binnen en vertrok weer. Een 
Duits meisje met een leverziekte, een Fran-
se jongen met dysenteric en een Australier 
met epilepsie zaten naast me te wachten 
tot hun nummer afgeroepen zou worden. 
Door het gordijn konden we zien hoe dok
ter Dohna een acupunctuur-behandeling 
gaf aan een jonge Indiase vrouw, terwijl 
haar man zenuwachtig toekeek. Een Indi
ase man, die een aderlating had ondergaan 
voor een slangenbeet, kwam naar buiten. 
De uitdrukking op zijn gezicht was een 
mengehng van schrik voor zowel de beet 
als de behandeling, en opluchting omdat 
zijn leven gered was. Een zwanger "Hbetaans 
meisjezatnog te wachten op konsult,samen 
met een Lama, die een steen in zijn oog ge-
kregen had bij het werken op het land. 

Eindelijk was de rij wachtenden gehol-
pen en dokter Dolma riep mij naar binnen. 
Hoewel zij een ononderbroken stroom van 
patienten had ontvangen sedert zeven uur 
's morgens, leek ze totaal niet vermoeid. Ze 
groette me met een verontschuldigende 
glimlach, omdat ik zolang had moeten 
wachten, en schonk me een kop van de al-
tijd voorradige Tibetaanse thee in. 

GESCHIEDENIS IN T KORT 
De Tibetaanse geneeskunde is zo wezen-

lijk verschillend van haar Westerse tegen-
hanger dat men niet goed weet waar een 
omschrijving ervan moet beginnen.Ik dacht 
dat de oorsprong ervan het beste begin van 
een beschrijving is. 
"De bron van de Tibetaanse geneeskunde is 
Boeddha zelf," legt dokter Dolma uit. 
Boeddha heeft de mandala van de genees
kunde eenmaal geopenbaard en de drie Me
dische Tantra's uitgesproken. Deze drie 
Tantra's , die zelfs nu nog de basis van de 
Tibetaanse medische leer zijn, werden ont-


