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Veelseluk in het nTteuwe jaar 
Namens bestuur, redactie en alle losse en vaste medewer-
kers, wens ik u een in alle opzichten succesvol 2002 toe. 
W a t natuurlijk niet wil zeggen dat onze goede wensen zich 
t o t een jaar beperken, nee wij wensen u doorlopend geluk 
in al uw levens to t en met het blijvende geluk in de staat 
van verlichting aan het einde van uw persoonlijke evolutie. 
Intussen zullen wij van onze kant proberen de levensreis 
naar het einddoel zo aangenaam en interessant mogelijk te 
maken. Het gaat voor ons tmmers voortopig om het pad; 
het gaan! Zolang we op weg zijn met een heilzame 
motivatie on tsuat positieve energie in de geest. ledere 
juiste keuze, ook in ons denken. bevestigt de ingeslagen 
weg naar geluk. 

Het komende cursusseizoen zullen we in het Maitreya 
Instituut extra veel aandacht besteden aan de Gedachte-
training waarmee we meer vat krijgen op onze geest door 
het steeds opnieuw opwekken van een positieve motivatie. 
Naast de cursus over de gedachtetraining word t met 
behulp van de Hart Soetra het pad uitgelegd met de 
verschillende stadia die worden doorlopen tijdens het 
geleidelijk aan ontwikkeien van de perfectie van het 
boeddhaschap! 

In dit nummer vindt u naast 
meer informatie over deze 
onderwerpen tevens een aan-
tal door ons geselecteerde ar t i -
kelen die kenmerkend zijn voor de 
pakkende, praktische en vooral ook vreedzame methoden 
en technieken van de boeddhistische leer. Bovendien 
hebben we een tantrische leraar uit Tibet bereid gevonden 
initiaties en onderr icht te geven zowel in Emst als in 
Amsterdam. Zie het uitgebreide programmaoverzicht over 
Dagri Rinpochee! 

Rest mij nog u veel leesplezier te wensen. 
Met vriendelijke groet. 

Uw eindredacteur, 
Hans van den Bogaert. 

Inhoud 
Gelulc door gedachtetraining door ^csh^ ScMam ^ifiLtsen 

Het nut van gedachtetraining door j4ans van d^n Bogaert 

Gebed voor vrede 

Je eerste boeddha tekenen door c^ndij Weber 

Tibetnieuws door faula d^ Wij^K^iidn 

W i j zijn niet wie we denlcen te zijn door Jfanda j4im£ma.n 

Tweede T ienerweekend in M.i . Emst 

Mai t reya A m s t e r d a m door Jfanda f^lmeman 

' homepage ' 

Regeren is voorui tdenken door fierthc ^ansen 

O v e r z i c h t kalender 

P r o g r a m m a voorjaar 2002 Ma i t reya Groningen 

P r o g r a m m a 2002 

Cursusinformat ie Emst 

I I 

20 

22 

24 

2t 

30 

31 

32 

U 

34 

39 



Geluk do tetraining 

Geihe Sonam Gj^ltsen, de vaste leraar van het Maitre/a Instituut. 

H e t n u v o l g e n d e a r t l k e l is e e n b e w e r k i n g v a n e e n l e z i n g d i e in 
f e b r u a r i 1999 t e G r o n i n g e n w e r d g e g e v e n d o o r d e e e r w a a r d e 
G e s h e S o n a m G y a l t s e n , v a s t e l e r a a r bi j h e t M a i t r e y a I n s t i t u u t . 
O m d a t in h e t M a i t r e y a I n s t i t u u t in m a a r t h e t n i e u w e p r o g r a m m a 
o n d e r d e e l v a n d e F P M T Basisstudie o v e r pos i t i e f d e n k e n v a n s t a r t 
g a a t , b i e d e n w i j m e t d i t a r t i k e l a lvast e e n b l ik in d e m e t h o d e n e n 
t e c h n i e k e n v o o r h e t t r a i n e n v a n d e geest d o o r m i d d e l v a n pos i t i e f 
d e n k e n . 

In le id ing 
Het boeddhisme ontkent niet het be
lang van de buitenv/ereld, zoals com
for t en welvaart, maar wijst erop dat 
de doorslaggevende factor voor geluk 
in onze eigen geest zit. O f we ons echt 
gelukkig voelen hangt niet af van de 
omgeving, maar vooral van onze inner-
lijke beleving. 

Mensen die niet zoveel bezitten, den
ken vaak dat het vergroten van hun 
bezit hen gelukkiger zai maken. 
Natuurlijk is het fijn om in een eigen 

huis te wonen en je met een eigen ver-
voermiddel te verplaatsen. Maar als 
een woning en een auto echt gelukkig 
zouden maken, dan zou je steeds 
gelukkiger moeten zijn naarmate je 
meer auto's of huizen to t je bezit kunt 
rekenen.We zien echter dat mensen 
die wel honderd auto's hebben of een 
heel villapark bezitten niet per se 
gelukkiger zijn. Integendeel, ze hebben 
vaak veel meer zorgen dan anderen. 
We zien dat externe oorzaken niet van 
doorslaggevende betekenis zijn, ook 
al kunnen ze wel bijdragen aan geluk. 

lemand die bijvoorbeeld geen auto of 
zelfs geen fiets heeft en steeds lopend 
of met het openbaar vervoer ergens 
naar toe moet gaan kan, als hij of zij in 
de eigen geest oorzaken voor geluk 
heeft, erg gelukkig zijn. Mensen die 
tevreden en gelukkig zijn hebben ook 
niet de behoefte aan een vijfgangen 
menu. Ze zijn tevreden met eenvoudig 
voedsel dat ze zelf hebben bereid. Ook 
zien we dat sommige mensen die wel 
regelmatig een vijfgangen menu genie-
ten helemaal niet gelukkig uit hun ogen 
kijken. Het boeddhisme wijst erop dat 
zelfs in een kleine groep, zoals een 
gezin, en in grote groepen, zoals 
Nederland, of in nog grotere groepen, 
zoals het continent of de wereld, de 
wezenlijke oorzaken van geluk in de 
geest van mensen zitten. 
Als we onze geest echter op zijn 
beloop laten is deze niet per se een 
oorzaak voor geluk. Daarom is er om 


